BELEŞ OYUN CENNETİ 


ONLARCA TL 
DEĞERİNDE 
PROMOSYON 
KODLARINIZ 
DERGİNİZLE 
HEDİYE! 


gereken yu incelikler içeride. 


LU 


>. 4 
s$, a -— THELOST 
AĞ , - Trans 
gi, Warbane f Me SEN, p 7 
M Uzak Doğu'dan e *İ Yeni oyun, yeni ; Işık Şehri'nin p gelen heyecan maceralar savaşçıları Titanları Oyun DVD'de “gt > )VD'de ,i dize getirecek. 


KAL... 6.00 TL, (KDV DA 
AYRICA: > Age of Empires Online > DOTA 2 > Goblin Keeper > M.A.R.S. > Ragnarök Online > Settlers Online | || | | | | | > League of Legends İleri Taktik Rehberi > Free2Play oyun dünyasından en bomba haberler AA | 


alı 


W 
1 
İĞ 
« 


Me 

ve 4 A A 
) “ NV k p 
7 


Www.warbane.com * 


- vh 
AV e 
— —.. 
Ne 2 e a 
> di 
(5 gep 1) Ş # : 


mgame 


# Y 


—. 


ZARI? Ye 


: : — 
( novaiörlds.com Nİ ' 
ö a ... 


Çİ facebook.com/NovaWorldsTR 
VA 
7 NN 
b 


a twitter.com/NovaWorldsTR si) | NOVA WO?LDS 


OYUNSUZ 
KALMAYIN 


Üst kalitede bir rol yapma deneyimi sunan RoM, yepyeni özellikler ve diyarlarla sizi bekliyor. "Hem hikâye, hem de PvP"diyenler için. 


City of Steam ile ülkemize hızlı bir giriş yapan DAO 
Games'in yepyeni oyunu sahneye çıkıyor. 


18 

Ülkemizi oyun bombardımanına tutacak Perfect World'ün Türkiye pazarından sorumlu müdürü Ömer merak ettiklerimizi yanıtladı. 


Crytek'in iki gözbebeği huzurlarınıza çıkmaya hazırlanıyor. Büyük Gala'dan hemen önce son gelişmeler... 


22 

Runes of Magic hayranlarını yarı yolda bırakmayan Aeria, ileriye dönük projeleriyle ilgili heyecan verici açıklamalarda bulundu. 


44 

F2P oyunlar arasında farklı bir yerde duran MARS, üst düzey grafikleri ve aksiyonuyla oyuncuların karşısında 


60 

Eski aşkımız, hem serinin kadim hayranlarını, hem de çaylakları kucaklayan yepyeni haliyle... 


Küllerinden doğan bir efsanenin heyecan 
Tüm Free2Play ekibinin yürek ağızda beklediği oyunlar... 


verici yepyeni özellikleri keşfedilmeyi bekliyor. 


OYUNLAR 


AGE OF EMPIRES ONLİNE ...... 70 
BLACKLIGHT: RETRIBUTION ......26 
DOTA. 68 
GOBLIN KI 66 
M.AR.S ONLINE pal 


34 


RAGNARÖK 

RUNES OF MAĞIC 40 
SETTLERS ONLINİ 60 
THELOST TITANS fi 
WARBANE: RISE OF DARKNESS .32 


66 

Yaramaz goblinler, saldırgan orklar... Ne ararsanız burada! 

Burada iyi-kötü ayrımı diye bir şey yok! 


68 

MOBA türünün babası olan 
DOTA'nın varisi, acaba bekleneni verebilecek mi? Tüm yeni detaylar içeride... 


70 

Sandık açıldı ve eski dostlardan biri daha karşımıza çıkıverdi. Mızraklar hazırsa, başlıyoruz. 


96 

Artık dertlerinizi dinleyecek, her türlü sıkıntınıza cevap bulmaya çalışacak bir Melis var! Üstelik bu Melis kesinlikle ağlamıyor... 


EDİTÖRDEN 


GÜZEL ŞEYLER MÜMKÜN 


iraj dedik, yok dedik ve işte tünelin ucundaki o ışık hepimizi aydınlatır oldu sonunda. Bugün 

Türkiye 30 milyondan fazla internet kullanıcısı ve 22 milyon oyuncusuyla Dünyanın en hızlı yükselen pazarlarından biri. Bu 22 milyon kullanıcının neredeyse 10 milyon kadarı bir şekilde F2P dünyasına bulaşıyor, bu dünyadan etkileniyor ve bir parçası olmak istiyor. Ancak artık oyuncular için seçim yapmak eskisi kadar kolay değil. Gün geçmiyor ki ülkemizde yeni bir oyun yayınlanma-Sın. Yeni oyunların çıkışı açısından inanılmaz bereketli bir süreç yaşıyoruz. Yanlış anlamayın, gelen oyunların hiçbiri de öyle kullanıcıyı söğüşlemek için icat edilmiş yazılım parçaları değil, Tümü üst kalite, düzgün, adam gibi oyunlar. 


Açılışı Perfect World'ün muhteşem oyunu Blacklight: Retribution ile yapıyoruz. Bugüne kadar böyle bir FPS oynamış olamazsınız. Blacklight, türünde bugüne kadar gördüğümüz en üst kaliteye sahip ücretsiz FPS oyunu. Oyunu DVD'den şimdi kurup, promosyon kodunuzu girip avantajlı bir şekilde oynamaya başlayabilirsiniz. Ah, peki Warbane için neler desek? Ücretsiz oyun kültürünün keşfedildiği diyarlardan ta buralara kadar uzanan Warbane, MMO oyunlarındaki alışkanlıklarınızı söküp atacak kadar iyi olmuş. Oyunu yine DVD'nin içinde, promosyon kodunuysa aşağıda bulabilirsiniz. Ekibin en sevdiği oyunlardan olan Runes of Magic ise Kadim Diyarlar ile tüm maceranın akışını değiştiriyor. Derginizin sizleri alıştırdığı üzere DVD ve promosyon kodu paketini bu sayı mızda bulabilirsiniz. İndirmeyle uğraşmayın, kotanızı yemeyin. Free2Play Derginizin sunduğu avantajlarla sevdiğiniz oyunlarda hep biradım önde olun. 


Bu arada DAO Games adını bundan sonra çok daha sık duyacağız. Nova Worlds adını verdikleri muhteşem oyun portalini Türkiye oyuncularına armağan eden DAO Games, birbiri adına patlacağı bombalardan önce sayfalarımıza konuk oldu. City of Steam ve The Lost Titans gibi iki muhteşem oyunu sizlere bu sayımızda tanıtıyoruz. Okumadan geçmeyin! 


Ayrıca bu süreçte İstanbul ofisini açan Crytek ailesine başarılar diliyoruz. :) 


FURKAN FARUK AKINCI 


Runes of Magic'in geniş evrenini FPS oyunlarında kazanmanın önemini keşfetmenizde yardımcı olacak bilgiler 


rehberde sizleri bekliyor. 


bilen yazarlarımız sizlere ayrıntıları ile tüyolarını anlatıyor. 


Kod Sırası, 
Free2Play dergisi bu sayıda da birbirinden muhteşem dört oyunun kodlarını armağan ediyor sizlere... Aşağıdaki çıkartmada bu dört oyunun kodlarını bulacaksınız. Kodların nasil kullanılacağını ve ne içe yaradıklarını 16.ve 17. sayfalardaki dosya konumuzda en ince ayrıntısına kadar anlattık. Bu dosya konumuzu kullanarak tüm kodlarınızı sorunsuzca kullanabiliyor olacaksınız. Kodlarınızın sırasıysa şu şekilde: 1. KOD: Blacklight /2. KOD: Runes of Magic /3, KOD: Ragnarok /4. KOD:Warbane 


1SSN: 1306-3606 


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Furkan Faruk Akıncı, faruk&free2play.com.tr 


Göksu Sitesi Manolya Sok. B133A Anadolu Hisarı / İSTANBUL 


Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Sinan Akkol, sinansoyungezer.com.tr 


Yayın Koordinatörü 
Tuğbek Ölek, tugbek'sfree2play.cam.ır 


İçerik ve DVD Editörleri 
Eren Okka, eren freeZplay.com.tr Pozan Erten, pozamafree2playcom.tr Sevgi Melis Ayöztürk, melisfreeZplay.com.ir Şahap Civelek, sahapssfreZplay.comur 


Kreatif Direktör 
Erden Gümüşçü, erdengareeZplay.com.tr 


Katkıda Bulunanlar 
Berk Çağatay Albayrak, berkifreeZplaycom.tr Kelmal Tuğrul eşilbek, kemalfree2play.com.tr Mert Demir, mertiifree2pay.com.tr Mustafa Cem Demirkol, mustafaafreeZplay.com.tr Özdeş Üzen, azdesisfree2play.com.tr Taha San, tahasfree?play.com.tr 
Uğur San, ugurefreeZplay.com.tr 


Meb Geliştirme 
Ozan Özkan, ozan&free2play.com.tr 


Reklam: 
reklam shree2playcom.tr 
Tel: 0216 465 98 50, Fax: 0216465 98 52 


ŞSETİ 


SETİ YAPIM VE YAYINCILIK Hizmetleri San. Tic.Ltd. Şt, Adına Sahibi: Sinan Akkol 


Yönetim Yeri: 
Göksu Evleri Manolya Sokak 81334 Anadolu Hisarı / İSTANBUL 
Tek: 0216465 98 50 
Far: 0216465 9852 


Basıldığı Yer: 
Turkuvaz Matbaacılık Yay. AŞ. 
Akpınar Mah, Hasan Basri Cad. No:4 34885 Sancaktepe İstanbul Tek: 216 5659102 Faks: 216 5859130 
Basıldığı Tarih: 25 Mays 2013 


Dağıtım: TURKUVAZ Dağıtım Pazarlama AŞ. 
Yayın Türü: Yaygın, süreli, 3 aylık 


Free2Play SETİ Yapım veYayınalık tarafından yayınlanmaktadır ve basım yayın kanunlarına uymaktadır. Bu dergideki yazılar ve görsel malzemeler SETİ Yapım ve Yayıncılık'tan yazıl zin 

alınmadan kaynak gösterilse bile kullarılamaz. 


Arık intemet kotanızı oyun indirmeye harcamanıza gerek yok! F2P DVD, toplamda 
20 gigabuyte'tan fozla online oyun içeriğiyle yardımınıza yetişiyor; videolor, faydalı 
araçlar ve bonus materyallerle dolup Laşıyor. 


OYUNLAR! 


Daha önce hiç bu kadar çok sayıda ücretsiz devasa online oyunu bir arada gördünüz mü? Arctic Combat, Aurora World, Blacklight: Retribution, Ragnarok Online, Runes of Magic ve WarBane: Rise of Darkness olmak üzere tam altı adet oyuna ait dev kurulum dosyaları Free2Play DVD'lerinde sizi bekliyor. 


VİDEOLAR! 


Oyun dünyasını takip etmenin bir yolu da oyunlar için yayınlanan videoları izlemektir. The Elder Scrolls Online gibi online oyunların yanı sıra Assassin's Creed N, BioShock Infinite, Crysis 3, DmC: Devil May Cry, God of War: Ascension, Saints Row W, Splinter Cell; Blacklist, StarCraft 
Il: Heart of the Swarm, Warface gibi popüler oyunlara da ait tam 17 
adet yüksek kaliteli videoyu izleyin, siz de bu takipte geri kalmayın. 


ARAÇLAR! 


Her online oyun oyuncusu aynı zamanda bir bilgisayar kullanıcısıdır ve zaman zaman belirli uygulamalara ihtiyaç duyabilir. Free2Play DVD'nin içerisinde yer alan Araçlar bölümü bu ihtiyacınızı gidermek amacıyla en son ekran kartı sürücüleri, video codec'leri ve çok sayıda faydalı program içerir. Bakmadan geçmeyin! 


BONUS! 


Masaüstü resminden sıkılanlar için bu ayki DVD'lerimizde yer alan oyunlardan derlediğimiz çok sayıda duvar kağıdı bu bölümde yer alıyor. 


BLACKLIGHT KURULUMU 


Blacklight'ın kurulum dosyası tek bir DVD'ye sığmadığı için iki parçaya bölmek zorunda kaldık. Oyunu sorunsuz bir şekilde kurmak için yapmanız gerekenler şöyle: 


1- Tnumaralı DVD'den Blacklight'ı kurun. Kurulum 


tamamlandığında oyunu başlatmayın. 

2-2 numaralı DVD'den Blacklight yamasını kurun. 
Kurmadan önce hedef olarak ilk aşamada seçtiğiniz konumun altındaki “Live” klasörünü seçin (ör! 
World Entertainment'Blacklight Retribution'Blacklight RetributionlLive”) 

3- Artık oyunu çalıştırabilirsiniz! 


erfect 


Ck 


www.free2play.com.tr 


KULLANIM KILAVUZU 


Elinizdeki DVD ile ilgili bir problem mi yaşıyorsunuz? Hemen aşağıdaki sık karşılaşılan sorunlar ve çözümlerini gözden geçirin. Eğer yaşadığınız sorunun çözümü burada yer almıyorsa dvd6jreezplay.com.tr odresine veya internet sitemiz üzerindeki forumlorımıza yozın, yardımcı olmaya çalışalım. 


“DVD ARAYÜZÜNÜ ÇALIŞTIRAMIYORUM.” 


Normal şartlar altında DVD arayüzünün yeni format atılmış bir sistemde dahi çalışıyor olması gerekiyor. Fakat eğer açılışta bir hatayla karşılaşıyorsanız, DVD içerisindeki Content klasöründe yer alan vcredist x86.exe adlı dosyayı çalıştırıp gerekli dosyaların bilgisayarınıza yüklenmesini sağlayabilirsiniz. 


“OYUNLARDAN BİRİNİ YÜKLERKEN 
KARŞIMA BİR HATA MESAJI ÇIKIYOR.” 


Aldığınız hata mesajının içeriği, büyük olasılıkla kaynağını da açıklıyor olmalı. 
Eğer aldığınız mesaja bir anlam veremiyorsanız bizimle paylaşın, üzerinde birlikte düşünelim. 


“DVD GARİP GARİP SESLER 
ÇIKARTIYOR.” 


Bilgisayarın DVD okuma işlemi esnasında garip sesler çıkarması normal bir durumdur. Fakat eğer bu sesler normalden daha yüksek sesli ve uzun süreliyse ortada bir problem var demektir ve bu problem DVD'nin kendisinden veya bilgisayarınızdaki DVD sürücüden kaynaklanıyor olabilir. Hangisinden kaynaklandığından emin olabilmek için basit bir mantıkla aynı DVD'yi başka bir bilgisayarda veya farklı bir DVD'yi aynı bilgisayarda çalıştırmayı deneyebilirsiniz. 


“OYUNLARDAN BİRİNİ YÜKLEDİM 
AMA ÇOK BÜYÜK BİR GÜNCELLEME 
YAPMAMI İSTİYOR.” 


DVD'mizde yer verdiğimiz kurulum dosyalarının en son sürümleri olmasına özen gösteriyoruz. Fakat eğer ilgili güncelleme DVD'ye ekleyebileceğimiz bir şekilde sunulmuyorsa veya dergimizin hazırlık aşamasından size ulaşana kadar aradan geçen süre içerisinde ilgili oyunun yapımcısı yeni bir güncelleme yayınladıysa internet sitesine başvurmalısınız. 


BLACKLIGHT: RETRIBUTION 
Oyunlar: Blacklight: Retribution 


WARBANE: RİSE OF DARKNESS 
Oyunlar: Arctic Combat, Aurora World, WarBane: Rise of Darkness Videolar: Assassin's Creed IV, Crysis 3, God of War: Ascension, Splinter Cell: Blacklist, StarCraft Il; Hot5, Warface ve dahası 
Araçlar: Ekran kartı sürücüleri Bonus: Duvar kağıtları 


DVD 


RUNES OF MAGİC 
Oyunlar: Runes of Magic 


RAGNARÖK ONLINE 
Oyunlar: Ragnarök Online 


Bonus: Oyun içi müzikleri ve oyun görselleri 


u sayımızda geniş bir yer verdi 

ğimiz üst düzey MMOFPS oyunu Blacklight:Retribution oyununun, Sony'nin yıl sonunda çıkması beklenen yeni nesil oyun kon solu PlayStation 4'te de olacağı kesinleşti. Konuy. 
la ilgili PlayStation'ın resmi YouTube kanalından kısa bir video yayınlandı. Halihazırda bilgisayar 


ARCTIC COMBAT 
YENİ SİLAHLARLA 
GÜNCELLENDİ 


MMOFPS piyasasına sıkı bir giriş m yapan Webzen oyunu Arctic 
Combat, geçtiğimiz haftalarda geniş bir güncelleme paketi yayınlayarak içeriğini yeniledi. Ülkemizde ve birçok ülkede oldukça popüler olan oyuna yeni uzaylı istilası temalı araçları ek 
lendi. Yeni güncellemeyle birlikte 4 
piyade silahı ve 1 adet tabanca eklen di. Yenilikler bununlalda sınırlı değil, ayrıca 3 yeni sırtıçantası ve 1 yetenek ürünü oyuna eklenenler arasında. Son olarak PvE Exclusive modu için kulla: nılabilen 2 yeni ürün de güncelleme paketindeki son ürünler. Uzaylı istilası teması aslında sadece bir güncelleme paketi ismi değil, bütünüyle bir yenilik Oyunda yenilenen PE Defense Mode modunda uzaylıları öldürerek güncel etkinlikte kazanma şansınızı arttırabi. 
lirsiniz. Listeye giren ilk üç kişi, muh teşem ödüller kazanıyor. Tüğğülveb sitesiyle hizmet veren Arctic Gömbat'ı ac.webzen.com adresinden takip 


edebilirsiniz. 


ortamında ücretsiz oynanabilen oyunun PS4 sisteminde nasıl sunulacağı merak konusu. Bir diğer soru ise bu iki platform oyuncularının aynı sunucuları paylaşıp paylaşmaması konusu. 
Oyunu PS4'e çıkmadan önce denemek için der. 
gimizdeki incelemeyi ve rehberi okuyup hemen ardından DVD'nizi kurarak oynayabilirsiniz. 


AGU 
Iİ EGENDS 


LEAGUE OF LEGENDS İST. 
TURNUVASI TAMAMLANDI 


Bİ ir GSM şirketinin de sponspor olduğu League of Legends turnuvası, müthiş bir finale tamamlandı. 
Final karşılaşmasının The Gametde yapıldığı turnuva eş zamanlı olarak intemet üzerinden de canlı yayınlandı Oldukça ilgi gören tumuvanın finalinde Dark Passage HWA, Kingston'u 3 - 0 yenerek İlkbahar Sezonu Tumuvası şampiyonu oldu, LOL'un resmi sitesinden turnuvanın en iyileri vefinalin en değerli oyuncusu duyuruldu. Ayıca Leage of legendsin resmi uluslar arası turnuvasında Türkiye yi temsil edecek takım için de bir şampiyona başladı. Şarmpiyonayla ilgili detaylı bilgiler tesmi 

sitede yayınlanarak kullanıcıların yorumlarına açıldı LOL'u takip etmek için Türkçe resmi sayfası http:// trleagueoflegends.com a bakabilirsiniz 


BLACKLI 


WWW.FACEBOOK.COM/ 
BLACKLIGHTTR 
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NG BLACKLIGHT: RETRIBUTİON çel MUHTEŞEM GÖZÜKÜYOR” 


3LAÇKLIGAT 
KE 


YENİ NESİL ÖDÜLLÜ FPS BLACKLIGHT 
MM AMEUGRETSİZ VE 90100 TÜRKÇE! 


HEMEN SEN DE KATIL! 


ÜCRETSİZ VEYA DEĞİL TÜRÜNÜN 


NA EN İYİ ÖRNEKLERİNDEN BİRİ.” 


AC UYARLAMA SİSTEMİ BÜTÜN 


NA RAKİPLERİNİ GÖLGEDE BIRAKIYOR.” 


TIRIBUTION 


PERFECT 


NA, WORLD 
ZOMBIE 


if  WWW.YOUTUBE.COM/ 
PERFECTWORLDEU 


WARGAMING.NET, WORLD O 
WARPLANES'I TURKÇE SUNUYOR 


diğ) orid Of Tanks oyununun yayıncısı WarGaming, yeni oyunu World of Warplanes'i Türkçe resmi site ve desteği ile sunmaya başladı. Wargaming, Türkçe'nin oyuncular için desteklenen yedinci resmi dil olduğunu ve şu andan 


itibaren World of Warplanes sitesini Türkçe olarak izleyebileceklerini duyur du. Türkçe konuşan oyuncular World of Warplanes sitesinin bütün içeriğini kendi dillerinde görüntüleyebilecekler ve güncel kalmaya devam edecekler. 


CRYENGINE'DEN XBOX ONE'A TAM 


DESTEK! 


1ytek'in CryENGİNE 3 teknolojisi, 

Cİ Microsoft'un yeni duyurulan konsolu Xbox One'da yazılım geliştirilebilecek şekilde yenilendi. 
Xbox One'in yazılım ve araç resmi lisanslı sağla: yıcısı olan Crytek, hem platformu destekleyecek, hem de CryENGINE 3 lisans sahiplerine bu sistem üzerinde kendi oyunlarını geliştirebilmeleri için gereken materyalleri sunacak. Crytek Global İş Geliştirme Direktörü Carl Jones yaptığı açıkla mada: “İki yıl önce CryENGİNE 3'ün yeni nesil konsollar için hazır olduğunu duyurmuştuk. 


Aradan geçen zaman bize bu sözün doğruluğunu 


(Ğİ) >s0xONE 


kanıtlıyor. Oyun geliştiriciler Xbox One için oyun geliştirmeye başladıkça sağlayacağımız güçlü teknoloji ve destek, CryENGİNE 3 kullanıcılarının sektörde her zaman en önde olmalarını sağlayacak/ şeklinde konuştu. Crytek'in CryENGİNE 

3 teknolojisi, dünyanın dört bir yanındaki lisans 
sahipleri tarafından satış rekorları kıran ve popü ler online oyunların geliştirilmesinde kullanılma sının yanı sıra, sayısız ödül kazanan grafiklerin ve gerekli tüm oyun sistem ve araçlarının da bir arada sunulduğu ilk oyun geliştirme çözümü 


olma özelliğini taşıyacak. 


6) 


CRYENCİNE 3 


FORSAKEN 
WORLD TÜRKİYE 
SUNUCULARINI 
AÇTI! 


erfect World'ün ücretsiz MMORPG 
İp oyunu Forsaken World Türkiye sunucusu 25 Nisan 2013 saat 17:00'dan itibaren açık betaya geçerek bütün oyun severlerin sınırsız erişimine açıldı. Perfect World Türkiye Ülke Müdürü, Ömer Karaka yalı “Kapalı Beta süresince Forsaken World Türk oyuncularından aldığımız olumlu tepkiler bizi bir an önce Açık Betaya geçmemiz için cesaretlendirdi. Türk oyun cularına yeni oyunlar sunma arzumuz artarak devam ediyor"'diyor ve “Oyunun Türkçe çevirileri çok kaliteli. Artık Türk oyuncuların tamamen yerelleştirilmiş olarak ve her hangi bir sınırlama olma: dan Forsaken World'ün tadını çıkarmaya başlamaları için bir engel görmüyoruz: 


diye ilave ediyor. 


"Epik ve derin bir MMO ve en güzeli de ücretsiz" 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COK YAKINDA TÜRKOYUN 
SEVERLERLE BU LUŞUME ül 


/ 
# 


PERFECT 
İs FORSAKENWORLOTR You Tüliğ - PERFECNNORLDEY WORLD 


Bra, pi 


ME ii Vr vzeihiikii « 


012 Ağustos ayında kapalı beta ileoyun- (karşılıyor olacak. PvE ve PVP modlarında kulla 


cularla buluşan M.A.R.. Online'da şimdi nabileceğiniz silahlar, ekipmanlar ve yeni moda 


kıyafetleriyle MA.R.S. Online artık daha hareket: 


*Tam Sürüm” heyecanı başladı! Bugüne kadar 


bir çok yeniliğe ve çok fazla seçeneğe ev sa- li olacak. M.A.RS Online'da şu an 33 oynanabilir 


hipliği yapan TPS oyunu M.A.R.S'ta yenilikler harita bulunmakta. Tam sürümün ilk haftası 


tam sürümde de bitmiyor. 18 Nisan'dan sonra bu rakam 6 yeni haritanın eklenmesiyle 39'a 


Türkiye'de bir ilk olan Robot savaşları tüm oyun © ulaşacak. M.A.R.S Online her ay düzenli olarak 


severlerle buluşuyor. Robot savaşlarıyla birlikte (2 yeni harita güncellemesiyle hızla büyümeye 


oyuna fazladan 6 harita ve hikaye geliyor Tam sürüm ile birlikte M.A.R.S Savaşları daha büyük 


devam ediyor. Tamamen Türkçe len MMOFPS oyunu M.A.R.S Online'ı denemek 


isterseniz httpı/Www.gamet ne gözatın. 


eriğiyle sevi. 


kitlelere hitap etmeye hazırlanıyor. Zombi <omJ/ adresi 


modunu seven oyuncuları bu sefer mumyalar 


BEK 


WARFACE 
KAPALI-BE TASI 
TAMAMLANDI 


akından tanıdığımız Crytek firmasının çıkardığı ücretsiz 
MMOFPS oyunu Warface, 
Rusya'dan sonra Avrupa'da Kapalı-Beta sürecini tamamladı. GFace üzerinden kayıt yapılabilen oyuna test sürecinde erişim sağlandı ve süre zarfı boyunca oyunculardan geliştirme için geri dönüşler toplandı. Halen geliştirilmeye devam eden ve Crytek CEO'su Cevat Yerli'den aldığımız bilgilere göre tamamen Türkçe olacan olan oyüna yakın zamanda tekrar erişilebilecek. 
Sürecin olağan şekilde sürdüğüne işaret edilen resmi açıklama ise Gface aracılığı ile geldi. Oyunu takip etmek için http:// www.warface.com/tr adresinde kalın. 


MSTAR'ın BEKLENEN 
YAMASI GELDİ 


Star'aların, yeni şarkı!”diye haykırşlarla uzun 

Zamandır beklediği yama sonunda geldi. MStar'a. 
Tisteler alt üst eden, intermet il tüm dünyaya yayılan ve hala akıllardan çıkmayan Korelşrkıcı PSY'n ünlü single Gangnam Style sonunda geldi! MStar'cıların sevgi ve ne-Şesi yama süresince gösterdikleri ilgi gerçekten görülmeye değerdi. Gangnam Style'in yanı sıra bir çok yabancı hit müzik MStar'da dansın ateşini yeniden canlandırdı. Tabii ki büyük yama bu kadarla da sınırı deği, kzlar ve erkekler çin bir çoğu oyun içi parayla satın alınabilecek birbirinden Şahane kıyafetler geld. MStarın yenilikler saymakla bitmiyor ancak bu kez bambaşka bir yenilik daha var. 
MStar'da hiç bir oyunda görülmemiş ve görülmeyecek bir yarışma başladı! EviMStar! Evet eğer en güzel ev benim. 
evimdir diyeniniz varsa bu yarışmaya mutlaka katılma Tısınız. Her akşam saat 19:00'da MStar TV ekranlarında eğlenceyi D/'lerin sunumuyla bu yarışmada yaşayın. 


—————————wtree>playccomitr 


RUNES OF MAGIC, YENİ BÖLÜME GEÇTİ 


eria Games ile tekrar MMO piyasasına Sizlerle en yeni haberi paylaşmaktan mutluluk © İki ayrı paket olarak sunulan güncellemeyle 


A 


dev güncelleme paketini oyunculara sundu. suz Diyarlar” yaması artık indirmeye hazır! Türkçe içeriğiyle yepyeni bir kimliğe kavuşan 


adımını atan ROM, geçtiğimiz günlerde (— duyuyoruz:"Runes of Magic Bölüm IV: Umut. bahsi geçen yenilikler oyuna eklenmiş oldu. 


Bölüm IV: Umutsuz Diyarlar olarak adlandırılan © Yeni bölümümüzün indirme boyutu, ye Runes of Magic'i denemek isterseniz http:// 


yeni bölüm 2 GB'lık dev güncelleme paketiyle © haritalar, zindanlar ve eşyalar geleceği içinşu O tr.runesofmagic.aeriagames.com adresine 


oyuna dahil olmuş oldu. Resmi açıklama şöyle: © ana kadar gelen tüm yamalardan daha fazla!” © uğrayabilirsiniz. 


GAME OF THRONES'uUN MMO 
OYUNU YAKINDA JOYGAME'DE 


A) merikan HBO kanalının Dünya çapında ilgiyle izlenen fantastik thrones/ adresini kontrol edebilirsiniz. Bu Ücretsiz Tarayıcı Oyununda, dizisi Game of Thrones, artık bir MMO olarak dijital dünyada da Westeros için verilen mücadeleye katılarak Stark, Lannister veya Baratentrikaların devam edecek. Oyunun Türkiye haklarını elinde bulundu- — heon ailelerinden birine sadakat yemini edip düşmanlarınıza karşı sava ran Joygame, oyun için bir de mini site açtı. E-Posta bültenine kaydınızı | şacaksınız. Epik fantezi Browser MMORPG Oyunu Game of Thrones Yedi 


yaptırarak haberleri alabilir ya da http://Www.joygame.com/game-of- — Krallık, dizi hayranlarını heyecanlandıracağa benziyor. 


Güncel 


goy 


OYGAME ALTIN 
ÖRÜMCEK i 
KOLEKSİYONUNA BİR 


YENİSİNİ DAHA EKLEDİ 


ü isan ayında yapılan ve web siteleri oscarları olarak da bilinen Altın Örümcek ödülleri yeni sahiplerini buldu. Joygame, Halk Oylaması'nda, oyuncuların SMS Türkiye'nin En İyi Portalı" olarak seçildi. Joygame, bu yıl 11. Altın Örümcek Web Ödü 

Portal kategorisinde aday göst 

Altın Örümcek Web Ödülleri Portal Kategorisi 
birinciliği ile birlikte toplamda 30 Ödül ve 1 
Onur'a ulaşan Joygame, aldığı ödüllerin haklı gururunu yaşamaya devam ediyor. 


o 4 
Let$ party! 


RAPPELZ EKİBİ, SUNUCU 
SALDIRILARINA DİRENİYOR 


Potato takımı bir süredir Rappelz sunucularına karşı Gİ yapılan siber saldırılara uğraşıyor. Oyunda mevcut saldırma karşı önlemini lan ekip, yaşanabilecek aksaklıklara karşı oyuncuları önceden uyardı bile, Amaçlarının uzun soluklu ve güvenli bir çözüm bulmak olduğunu söyleyen gPotato takımı bu noktada henüzistediklerin gerçekleştiremediklrin ekliyor Lag ve DC sorunlar gözle görülür birşekilde azalsa da bununla yetinmeyerek ekibin sunulan servisi sürek oarak takip edip, yen önlemler almaya devam ettikleri gelen bilgiler arasında 


CONSALA GAMES, Son KORSANI 
TUM DUNYA'YA PAZARLAYACAK 


bulamadığınız özelliklerin tamamının 


ürk oyun stüdyosu Consala Games tarafindan 96100 yerli 

U kaynaklarla geliştirilen Online Korsanlık Oyunu Son Kor san Avrupadan sonra gözünü Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) pazarna dikti, Son Korsan, Osmanlı dönemine git metifleri ile dünya çapında beğeni kazanıyor Nisan 2013 itibariyle 1 milyonu aşkın kullanıcısıyla kısa zam 
105, Android, F 


ular heran Son Korsana ulaşabiliyor. Türkçe'nin yanısıra 


içinde hızla büyüyen Son Korsan; 


web üzerinden oynanabilmesi sayesin 


İngilizce, İspanyol, Flemenkçe, Fransızca, İtalyanca ve Arapça 


olarak yayın yapıyor ve oyuncularına 24 söat aktif destek veri 


ise, benzer bir çok oyunda 


büyümesinin başlıca sebet 


on Korsan'da bulunması. 
Örneğin, Kanuni Sultan Süleyman'n hazine haritası parçalarını 

bilir, 5 vs 5 MOBA (Muhip nda boy gösterebilir, kar 


toplayıp bir hazine macerası layer online battle arena) arena çıkan rakip oyuncuları denizin dibine gönderebilir ticaret yaparak akçe kazanabilir veya deathmatch haritasında rekip oyuncularla kozlarınızı paylaşarak, ödül kazanabilirsiniz. Aynca bayrak yanı, ada fetihleri, dragon ve futbol etkinliği gibi özel etkinliklere de 


katıla onu en üst seviyede yaşayabilirsiniz. Oyun, gerçek 


dünya haritası teması üzerine tasarlanan haritalar sayesinde, kul 


analarına daha gerçekçi bir oyun imkanı sunuyor 


FACEBOOK'TA 2012'NİN EN SEVİLEN 25 OYUNUNDAN BİRİ 


“BİL VE FETHET” 


acebook, 2012 yılının en sevi 
F len 25 oyununu açıkladı. Liste de Türkiye'den de Peak Games”Bil ve Fet het"isimli oyunuyla 23. sırada yer aldı Bil ve Fethet oyununun Türkçe versiyonunda 910 bin, 


Arapça versiyonunda ise 2 milyon 700 bin aylık aktif kullanıcısı bulunuyor 


Peak Games Kurucu Ortağı Rina 
Onur, “Facebook'un Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde 65 milyondan fazla 


kullanıcısı bulunuyor. Facebook bu bölgede biz geliştiriciler için oldukça önemli bir platform. 
Peak Games olarak bu listede çok oyunculu stratejik bilgi yarışması "Bil ve Fethet”'ile yer almış olmaktan dolayı mutluyuz”dedi. 


Müzik bilgisi yarışması SongPop listede 1. sıraya yerleşirken, Dragon Cityve Bike Race onu takip etti. Oyunların, Amerika, Fransa, İspanya, İngil. 

tere, Brezilya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye 


gibi ülkelerden gelmesi online oyunları 2012 yı 


lında daha uluslararası bir platforma taşıdı. Oyun ların yüzde 56'sı Facebook.com'da yer alırken geri kalanı ise iPhone, iPad ve Android gibi mobil platformlarda yer alan oyunlardan oluşuyor. 


peek 


GAMES 


ÜFE » 


www.free2play.com.tr 


PLANETSIDE 2 MOBİLE UPLINK UYGULAMASI İLE SAVAŞ AVUCUNUZUN İÇİNDE! 


ppBurst tarafından geliştirilen ve ProSiebenSat << pişi yayınlanan PlanetSide 2 Mobile Uplink uygulaması, hem PCoyununabireşlikç, hem de PlanetSide 2 topluluğu ile hareket halindeyken iletişim kurma arac olarak hizmet verecek. Uygulama ii sesli sohbet fonk- 


nn MİLYON 
OYUNCU 

YANILIYOR 
OLAMAZ! 


olfteam geçtiğimiz 
WU) günlerde onbir milyon oyuncu barajını da aştığını duyurdu. Türkiye'nin en çok oynanan MMOFPS oyunu olma unvanını koruyan oyun, Joygame'in de gözdesi 
Oyunda etkinlikler ise hiz kesmeden devam ediyor. Bir 6SMşirketinin sponsorlu ğunda yürütülen Wolfteam turnuvası, Nisan ayının son larında yarı finali tamamladı 
Oyun içinin yanı sıra oyun. 
dışında da Wolfteam oyuncularına fırsatlar sunuyor. Birçok şirketle anlaşmalar imzalayan Joygame, satılan ürünlerdeki promosyon kodlarıyla oyuncularına cömert hediyeler kazandırıyor. 


siyonu, oyuncuların diğer oyuncularla ve birliğinin üyeleriyle iPad ya da iPhone üzerinden sohbet edebilmelerini sağlıyor. 
Uygulamanın en etkileyici özellikler, etkileşimli haritası ve sesli sohbeti. Sunucuda oturum açan oyuncular için etkileşimli oyun içi haritada bölge kontrolü, kaynaklar ve tesisler 


görüntülenebilecek. Harita, neredeyse gerçek zamanlı olarak güncellenecek ve oyuncular, PlanetSide 2'yi oynarken aksiyonu mobil hazlarında da görüntüleyebiliklri için oyun deneyimine muhteşem bir katkı sağlayacak Uygulamaya App Store ve Google Play Store'dan ulaşılabiliyor. 


KOD KULLANIMI 


YENİ VE BİRBİRİNDEN KALİTELİ YAPIMLARI OYNARKEN BİZLER DE HER ZAMANKİ GİBİ YANINIZDAYIZ. 


eni bir sayıyla daha sizlerle beraber olmak gerçekten heyecan verici, Her zaman olduğu gibi bu sayımızda da birbirinden sağlam armağanlarla oyun zevkinizi arttırmayı planlıyoruz. En güzel haberlerden biri de kodları bulunan oyunların 


BLACKLIGHT: RETRIBUTION 


FPS oyunları arasında hızla ivme kazanan ve ülkemizde de free2play oyunları ile aktif bir hale gelen Perfect World firmasının iddialı oyunu Blacklight için sizlere çok sayıda güzel içerik sağladık. Tamamen Türkçe olarak oynayabileceğiniz oyunun grafikleri bir harika ve DVD'lerde sizleri bekliyor. 


Blacklight Kodlarının İçeriği ve Kullanımı: Kodlarınızı kullandığınızda elde edeceğiniz armağanlar şu şekilde; 

BRedsand VCPD-6 “Tetikçi” (KALICI) EKrane 79000 “Önleyici” (KALICI) BLightsky L3 Aim Point (KALICI) 

BBriar TDF 13 (KALICI) 

B Dataluxe Slant-X2 (KALICI) 

BGuardian WarmongerL1 (KALICI) Bzehirli El Bombası Mk.1 (KALICI) 

BEMP El Bombası Mk.1 (KALICI) 


83.000 GP Jetonu 

(39610 XP (7 GÜN) 

Sıra geldi hediyeleri hesabınıza aktarmaya. 
1- Blacklight'ın resmi adresinelhttp://bi.tr. 
perfectworld.eu/) gidin ve giriş yapın. 

2- http//bl.tr.perfectworld.eu/redeem 


hepsini DVD içeriğimizde de bulabiliyor olmanız. Oyunu yükler yüklemez kodlarınızı girip oyunda kendinizi gösterebilirsiniz. 
Kodların her hesapta bir kere kullanabileceğini ayrıca hatırlatarak herkese iyi eğlenceler dileriz. 


adresine gidin. 

3- Ekrandaki kısımları bilgileriniz doğrultusunda düzgünce girin. 

4- Gönder tuşuna bastığınızda işleminiz tamamlanmış olacak. 

İyi eğlenceler. 


3. Karakter Seç 


RAGNAROK ONLINE 


Efsane diyebileceğimiz kıvama gelen birkaç oyundan biri ve şimdi tekrar Türkiye'de, hem de Türkçe. Daha kolay adapte olabilmeniz ve oyuna başlangıçta zorlanmamanız için sizlere harika bir kod içeriği sundular. 


Promo kodunuzu kullandıktan sonra oyun içinden de temin etmeniz gerekiyor. 
Bunun ilgili olarak Ragnarok Türkiye Youtube sayfasından bilgi alabilirsiniz. 


Kodlarınızı kullandığınızda elde edeceğiniz armağanlar şu şekilde; 

BG Battle Manual x3 

EB Lucky Light Box 

BToken of Siegfried Box (10 Adet) 

Bi Steamed Tongue x3 

B Dragon Breathe x3 


B Hwergelmir's Tonic x3 

Bi Steam Scorpion x3 
Giimmortal Stew x3 

B Cooked Ninetâil x3 

&B Yellow Potion x30 

BG Ündershirt 

BD Pantie 

BAll in One Ring (7 Günlük) 


Devami 


sferlere “450 indirim! 


uzı transfer etmediniz mi? 
yacak bu kadar güzel 
? hak veriyoruz ve işinizi 


Sıra geldi hediyeleri hesabınıza aktarmaya. 

1- Ragnarok'un resmi adresine gidin ve giriş yapın. 

2- Sağ alttaki “Code Promo"düğmesine tıklayın. 

3- Kodu girip Kullan'a basıyorsunuz ve işlem tamamlanmıştır. İyi eğlenceler. 


Pik 


Kore'den gelen yeni rpg türü oyun kaliteli grafikleri, geniş içeriği ve çok iddialı olduğu PVP sistemi ile bizlere güzel zaman geçirtecek. Bu güzel zamanı daha hızlı değerlendirme için hediyelerinizi almayı unutmayın. 


Kodlarınızı kullandığınızda elde edeceğiniz armağanlar şu şekilde; 

BSiyah At: Sadece Orsia için kullanılabilir. 
(KALICI) 


Runes of Magic kodları oyun içi içerik dışında bu sefer büyük bir hediye daha sunuyor. 
Resimde gördüğünüz dizüstü(DELL INSPI-RON N5110 B67F45) sizin olabilir! Yapmanız gereken tek şey kodunuzu kullanmak ve çekilişe hak kazanmak. 


adresine giriş yaparak kampanyaya ve kod içeriğine dair daha detaylı bilgi edinebilirsiniz ki ilerleyen günlerde kampanya hakkında daha detaylı bilgileri online taraflardan da sizlerle paylaşacağız. 


Mm—>—>———— mi WWW.free2play.com.tr 


BG Forshaden: Sadece Foren için kullanılabilir. (KALICI) 

Sıra geldi hediyeleri hesabınıza aktarmaya. 

1- Oyuna ardından karakterinize giriş yapıyorsunuz. 

2- Sağ alttaki"Shop” kısmına giriş yapıyorsunuz. 

3-“Use/Register Coupon” kısmına tıklayarak kodunuzu giriyorsunuz. 

İyi eğlenceler. 


Kodlarınızla gelen armağanlar şu şekilde; 

©7 günlük Sarı Mantar Bineği 

BAltın Aslan Kostüm Seti 

& Kusursuz Gelişmiş Mücevher Seti 

BG Güçlü Kutsama Mücevher Seti BEkipman Delici Seti 

7 günlük Goblin Evcil Hayvanı 

3 adet Altın Tamir Çekici 

7 Günlük Deneyim İksiri & 7 Günlük Yetenek İksiri 

1 adet Nadir Kart 


FreezPlay okuyucuları! Mükemmel 


ödüller 


Runes of Magic'in büyülü dünyasına h 


oyunseverin keyfini yaşadığı bu mac lam? 


Play 


Free kuyucuları için hazırladı 


45 model bir di 


Aktive edilen her p 


leriki günlerde Free2Play dergisi ile ırak gerçekleştireceğimiz DE 


marka dizüstü bilgisayar çekilişi içi 


ize bir adet katılım hakkı 


kazandıracak 


yaratarak if Maç 


bir k eğini 


ak'te 


dünyasına müthiş bir başlangıç layacak birbirinden r da bu kod 


larak sizin 


yapma değerli eşya ayesinde ücret olacak 


Yapmanız gereken »k basiti 


Tüm bu hediyeleri kazanmak için adımları uygulamanız 


yeterli olacak 


sadec 


sirçok he 


izi bekliyor! 


ağırıyor! Mükemmel bir tecrube 


ilgili tem detayları bu sayfada 


kazanma şansı! 


diye kazandıracak! Bunların en 


i bilgisaya, 


Sıra geldi hediyeleri almaya ve aynı zamanda çekilişe katılmaya. 

Hediyelere sahip olmak için bir hesaba ve yaratmış olduğunuz bir karaktere ihtiyacı- 


niz var. 


Yine 

adresinden yeni bir hesap oluşturabilir ya da gerekli adımları izleyerek hediyelerinize kavuşabilir ve çekilişe katılabilirsiniz. 


Tarayıcı tabanlı bu güzel ve etkileyici içeriğe sahip oyun, Haziran ayında bizlerle birlikte olacak. Haziran ayı ile oyuna hızlı bir başlangıç yapmak için bilgileri aklınız- dan çıkartmayın. 

Oyunun açılması ile aktif hale gelecek uww.free2playtr.goblinkeepercom) internet sitesinden kayıt yapan oyuncular 
17 1. değerinde oyun içi para kazanacak. 


erfect World Türkiye Bölgesi Gep nel Müdürü Ömer Karakayalı ile 

Free2Play oyun dünyası ve gün geçtikçe popülerleşen oyunları Blacklight: Retribution hakkında sohbet etme imkânı yakaladık. Arada birçok oyun severin heyecanla beklediği Neverwinter Online hakkında da güzel haberler almadık değil. 
Buyurun röportajımıza. 


Öncelikle Ömer Karakayalı'yı tanıyabilir mi. 
yiz? Kimdir, bugüne kadar neler yapmıştır, oyun sektörüne nasıl girmiştir ve şu anda Perfect World'de görevi nedir? 

İstanbul'da doğup büyüdüm ve Alman Lisesini bitirdikten sonra üniversite eğitimim için Berlin'e taşındım. Matematik öğrenimi gördüm. Burada okul yıllarında Aeria Games'de çevirmen olarak oyun sektörüne ilkadımımı attım. Değişik pozisyonlar açılınca aynı şirkette devam ettim. İki yıl boyunca farklı görevlerde çalıştığım Aeria Games'den ayrıldıktan sonra Hamburg'da 


18 Gök 


bulunan Mail.Ru Games'de öncelikle ürün müdürü daha sonrasında ise ülke müdürü olarak çalıştım. Yaklaşık olarak dört aydan beri de Perfect World'de Türkiye bölge müdürü olarak çalışıyorum. 


Oyun sektörüne girmeni neler tetikledi Üniversite yıllarında Free2Play oyunlarına çok mu vakit harcıyordun? 

Aslında pek sayılmaz. F2P oyunlarla çok fazla vakit geçirmedim o zamanlarda. Ama World of Warcraft çokça zamanımı aldı. 
Uzun süreli oynadığım tek oyun bu. Daha çok konsol oyunlarında vakit geçiriyorum. 


Çok fazla (2p oyun oynamadan bu sektörde nasıl idare ediyorsun? 

Yanlış anlaşılmasın özel hayatımda çok fazla oynamıyorum. Yoksa bu oyunları oynamak işimin bir parçası. Şu sıralar ofiste bolca Neverwinter oynuyorum. Alfa testi hızla devam ediyor. Ofiste sürekli free2play oyunları oynadıkça eve gidince konsollar 


daha çekici geliyor. 


Perfect World olarak işler nasıl gidiyor? 
Şirket hızla büyüyor. Türkiye ile birlikte yeni pazarlara girme hedefindeyiz. İtalya ve Polonya'da oyunlarımızı yayınlamaya başladık. 


Peki, bu ülkelerde Türkiye kadar büyük bir potansiyeli var mı? 

Polonya teknik olarak Türkiye'ye benzer bir Pazar. Nüfusu 60 milyon. İnternet bağlantısı ve gelir düzeyi benzer durumda ama az biraz daha iyi. Oyuncu sayısı oldukça fazla. 
İtalya biraz daha farklı. Yaş ortalaması yüksek. Fakat Kuzey İtalya'nın bizim merkezlerimiz olan Almanya ve Fransa'ya yakın olması çok önemli. İtalya'yı sınırlarımıza eklemek bizim oldukça önemli bir avantaj. 


Biliyorsunuz ülkemizde 20 milyona yakın oyuncu var. Türkiye'deki F2P oyun piyasası ve oyuncular için düşünceleriniz neler? 
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Genç nüfus ve yüksek oyuncu sayıları Türkiye'yi uluslarası oyun şirketleri için 

çok çekici bir pazar haline getiriyor. Bu ilgi rekabeti arttırmakla birlikte Türk oyuncular için her geçen gün daha kaliteli oyunların Türkiye'de yayınlanması anlamına geliyor. 


Gerek Türkiye gerekse Dünya genelinde nicelik bakımından iyi olan F2P oyun sektö: rünün nitelik bakımından da iyi olabilmesi için zihniyet nasıl olmalı ve neler yapılmalı? 
Bana kalırsa F2P pazarındaki yüksek rekabet nitelik olarak daha kaliteli oyunların pazarda tutunabilmelerine sebep oluyor. Bu 


noktada tercih oyunculara kalmış durumda. 


Oyuncular kalitesiz oyunları oynamadıkları sürece piyasada her geçen gün daha fazla kaliteli F2P göreceğiz demektir. 


Türkiye pazarına girmiş olmaktan memnun MUSUNUZ? 

Aslında şu an bir şeyler söylemek için erken. Perfect World olarak Blacklight'ı çıkaralı henüz 1 ay oldu. Ama şu an için Türk oyunculardan memnunuz açıkçası. Yavaş yavaş büyüme hedefindeyiz. 


Peki, Perfect World'ün Türkiye'ye gelişi neden gecikti? Eski oyunlarınız neden gel medi? 

Bence de Türkiye'ye gelişimiz biraz gecikti haklısınız. 2009'dan beri planlanan bir açılımdı bu fakat çeşitli sebeplerle geciktik, Lokalizasyon çalışmalarına verdiğimiz önem bunların başında gelmekte. 3 adet oyunumuzla hızlı bir şekilde giriş yapıp yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 
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Türkiye'deki oyunculardan beklentileriniz nedir? 
Biz Perfect World olarak özellikle lokalizas- 


yon çalışmalarına çok fazla önem veriyoruz. 


Bu konuda başarılı olduğumuza inanıyorum. Özellikle çeviri konusunda bu böyle. 
Türk oyuncular verdiğimiz emeğin farkında olsunlar, bir tek beklentimiz bu. Onlarla problem yaşayacağımızı hiç sanmıyorum. 


Perfect World'ün ülkemizde yaptıklarından bahsedebilir misiniz? Kısa ya da uzun vade: de planları var mi ve nedir? Şu an ülkemiz: deki resmi oyunları hangileri? 

Perfect World olarak Türkiye'ye geçtiğimiz 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ay Blacklight ile giriş yaptık. Nisan Ayı içerisinde de Forsaken World ile ilk MMORPG oyunumuzu yine Türkçe olarak yayınlayacağız. Uzun vadeli planlarımıza gelecek olursak, daha fazla sayıda MMORPG oyunu Türkiye'de yayınlayacağımızı söyleyebilirim. 
Benim öncelikli hedefim ileride bu oyunla-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PERFECT WORLD OLARAK LOKALİZASYON ÇALIŞMALARINA ÇOK FAZLA ONEM VERİYORUZ. 
BU KONUDA IYI OLDUGUMUZU DUŞUNUYORUZ. 


rın İngilizce versiyonları ile aynı anda Türkçe olarak yayınlanabilmesi. 


Türkiye'de resmi olarak çıkan Blacklight: Retribution'ı diğer FPSlerden ayıran özellik: ler var mı? Bize birazda oyundan bahsedebilir misiniz? 

Benim için Blacklight'ı diğer FPS'lerden ayıran en önemli özelliği detaylı silah uyarlama sistemi ve silah depoları, Göz alıcı grafiklerinden söz etmeme gerek yok sanırım. 
Ayrıca Onslaught güncellemesi ile gelen zombi modu ve haritaları ekliyebilirim. 


Blacklight: Retribution'ın ülkemize geliş serüveni nasıl başladı ve nasıl geçti? 
Perfect World'ün portföyünde bulunan 12- 
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13 oyun vardı. Türkiye'ye uygun olan oyunlar arasında tek shooter ise Blacklight'dı. 
Blacklight Türkiyedeki diğer F2P shooterlardan daha yenilkçi, kendi tarzına sahip farklı bir oyun. Lokalizasyon çalışmaları için de gayet uygun göründüğünden ilk terchimiz oldu. 


Biacklight'tan ülkemizdeki beklentileriniz. 
neler? Nasıl tepkiler aldınız? 

Ülkemizde FPS'lere olan ilgiyi göz önüne alırsak Blacklight'tan yüksek beklentilerimiz olduğunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar aldığımız tepkilerse beklentilerimizi doğrular nitelikte. 


Blacklight: Retribution için ülkemize özel 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içerik sunmanız ve Türkçe desteği oldukça iyiydi. Lokalizasyon ve Türkiye'ye özel içerik konusunda aynı şekilde mi devam edecek: siniz? Mevcut ya da gelecek olan oyunla. 
nınızda çeşitli sürprizleriniz olmaya devam edecek mi? 

Özellikle Forsaken World'de bu konuda sürprizlerimiz olacak, Daha sonra gelecek olan oyunlarda ise daha da fazla yerel içerik yerleştirme şansımız olacak. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi yeni geliştirilen oyunlara yerel içerik eklemek hali hazırda yayınlanmış olan oyunlara göre çok daha rahat oluyor. 


Blacklight e-spor konusunda ne düşünüyor? Türkiye'de e-spor olayına girecek misiniz? Yurtdışındaki takımlar ne durumda? 
Takımlar oluşmakta fakat Türkiye'de e-sport etkinlikler için vakit henüz erken gibi geliyor. Blacklight için e-spor çalışmaları Amerika'da mevcut. Planlarımız arasında Türkiye'yi dahil etmeyi düşünüyoruz ama kesin bir şey söylemek için henüz erken. 


Yine ülkemizde yayınlanan Forsaken World'den pek bahsetmedik. Nasıl bir oyun, diğer F2P MMORPG'lerden farkı nedir? 
Forsaken World Çin yapımı bir oyun. Perfect World'ün kendi oyunu, Bu yüzden oyun üzerinde etkimiz çok fazla. Hem yapımcı, hem dağıtımcıyız. Genelde Çin pazarı için oyun yapmaktayız ama Forsaken World bizim için Perfect World'ün batı pazarı için geliştirdiği bir oyun. Daha büyük ve daha 


fazla içerikli. Birçok açıdan Türk oyunculara daha fazla hitap edecek bir oyun. 


Önümüzdeki günlerde ülkemize resmi olarak gelecek Perfect World oyunları olacak mı? Özellikle oyuncuların dört gözle beklediği Neverwinter'ı Türkiyede kendi dilimizde oynayabilecek miyiz? 

Bu seneki planlarımız arasında Blacklight ve Forsaken World'ün haricinde Neverwinter'in da Türkçe olarak yayınlanması var. Bu konuda da çalışmalarımız bütün hızı ile sürüyor. Henüz bir tarih veremesem de Neverwinter'ı beklenilenden de daha hızlı bir şekilde yayınlaya çalışıyoruz diyebilirim. İngilizcesi hazır fakat biz Türkiye için lokalizasyon çalışması bittiği an oyunu yayınlamayı düşünüyoruz. Tam tarih veremiyorum ama gayet yakın bir zamanda gerçekleşecek. 


Neverwinter Türkçeleştirmeden resmi olarak çıkmayacak mı? 

Hayır, ama bu kötü algılanmasın. Dediğim gibi lokalizasyon çalışmalarına ve özellikle çeviriye çok önem veriyoruz. Promosyon pazarlama çalışmalarına da başlamayacağız. Hızla ilerliyoruz ama tam tarih veremiyorum. Oyuncular diğer oyunlarımıza vakit geçirebilir ve bekledikleri için hiç pişman olmayacaklar. 


Perfect World'ün Rusty Hearts gibi daha farklı yapımları ülkemize uğrayacak mı? 
Türk pazarına uygun oyunlar yayınlamaya devam edeceğiz. Bir isim veremiyorum ama şunu söyleyebilirim, bu 3 oyunumuzun ardından gelecek olan oyun şu anda portföyümüz- de görmediğiniz yepyeni bir oyun olacak. 


FZP oyunların göz bebeği haline gelen ülkemizde birçok büyük oyun firması ofis: lerini açmaya başladı ve bu hızla devam ediyor. Perfect World olarak ülkemizde ofis açmak gibi bir fikriniz var mı? 

Türkiye için uzun vadeli planlarımız arasında Türkiye Ofisi de bulunuyor. Henüz ilk oyunumuzu yeni yayınladığımızdan 

bu konuda konuşmak için erken olsa da 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önümüzdeki yıllarda bir Türkiye Ofisi açma ihtimalimiz var diyebilirim. 


Türkiye'yi göz önüne aldığımızda Perfect World'ün diğer yayıncılardan farkı ne olacak? 
İlk hedefimiz diğer oyunlara nazaran çok daha fazla içerik. Oyunlarımız kendi üretimimiz olduğundan üzerlerinde etkimiz çok daha fazla, Özellikle lokalizasyon ve çeviri konusunda Perfect World olarak oldukça iddialıyız. Benim şahsi amacım ise oyunlarımızın İngilizce ve Türkçesinin aynı anda çıkması, Çünkü çeviri gecikince misal 2 senelik bir oyunu Türkiye»ye sokmak geç kaldığımız anlamına geliyor. Bu oyunu pazarlama konusunda daha fazla zorlanmamız anlamına geliyor. Neverwinter bu konuda ilk büyük adımımız olacak. Oyun çıktığı sene içerisinde en hızlı şekilde Türkçe'ye çevrilecek zaten şu an çeviri çalışmaları başladı ve hızla ilerliyor. Bundan bir sonraki oyunumuzda ise bunu aynı anda başarmak ilk hedefimiz. 
Ayrıca Türkiye için çok sık oyun yayınlama amacındayız. Türkiye pazarında karşılıklı bir memnuiyet yakalayacağımıza eminiz. 


Free2Play oyun dünyasında bugüne kadar başınıza gelen sizi ilginç, unutmadığınız ya da firmanızı en çok yoran olay hangisiydi? 
Daha önce çalıştığım şirkette ismini vermek istemediğim bir oyun yüzünden birçok 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İLK HEDEFİMİZ 
PİYASADAKİ DİĞER 
OYUNLARA GÖRE DAHA 
FAZLA İÇERİK... 


oyuncu bir araya gelip taşlı sopalı bir şekilde kapımıza dayandı. Baya ilginç ve korkutucu bir olaydı bu. Başka bir şirkette Rus gemici hayranlarımız Hamburg limanına yanaştıklarında 2-3 saatlik izinlerini bizim ofisimizi ziyaret ederek geçirmişlerdi. 
Adminlerle tanışmak istiyoruz diye bir anda ortaya çıkmışlardı, ilginçti. Ama pozitifti. 
Bir oyun esnasında kalp krizi geçirip hayata veda eden bir arkadaşımız için oyun içerisinde bir anma ve geçit töreni düzenlemiştik. Üzücü ama aklıda kalıcı bir olaydı. 


Perfect World'ün mobil oyun piyasasına bakış açısı nasıl? İlerisi için online mobil oyunları gibi planları var mı? 

Perfect World olarak kısa vadede Kuzey Amerika veya Avrupa pazarlarında mobil oyun yayınlamayı planlamıyoruz. Merkez ofisimizin bulunduğu Çin pazarında ilk mobil oyunlarımızı geliştirmek için yapılan çalışmalar var. Ancak şimdilik detaylara girmek için çok erken gözüküyor. 


Siz en çok hangi oyunları oynuyorsunuz? 
Bu aralar en çok oynadığım oyun Blacklight diyebilirim. Ama genel olarak daha çok strateji ve spor oyunları oynamayı tercih ediyorum. 


Çok teşekkürler ve başarılarınızın devamını diliyoruz 

Ben teşekkür ederim, Türkiye'ye selamlar. 
-Pozan Erten 
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Runes of Magic'i oyunculorla yeniden bUlUşLUrMAKk bir risk olorak görülebili; fakot 
Unutmamak gerekir 

ki başarıya giden yol risklerden geçiyor. 


unes of Magic sunucularının ülke- 
Rİ mizde yeniden açılmasının ardından çok daha kaliteli bir hizmet vermeye başlayan Aeria Games ülkemizdeki faaliyetlerine hız kesmeden devam etmek niyetinde, Deniz Usluoğlu ve Runes of Magic Türkiye Ekibi ile keyifli bir röportaj gerçekleştirip bu ilerideki planlarının neler olduğunu keşfetmeye çalıştık. Bu arada Runes of Magic hakkında ilk defa bize açıkladıkları büyük bir gelişmeyi de öğrenmiş bulunduk. Öğrenmek istiyorsanız sizi hemen röportaja doğru alalım... 


Öncelikle bize biraz Aeria Games'den bahsedebilir misiniz? 

Aeria Games, hızla büyümeye devam eden 
60 milyonluk oyuncu topluluğu ve çok 
sayıdaki geliştirici ortaklarıyla, free2play online oyun piyasasının en önemli temsilcilerinden biridir. 2006 yılından bu yana; ABD, Almanya, Brezilya, Japonya ve Güney Kore'deki ofisleri aracılığıyla 30'dan fazla ülkede, 11 farklı dilde (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, Lehçe, Japonca ve Korece) yüksek kalitedeki online oyunları geliştirerek oyunseverlere sunmaktadır. 
Şirketimizin sahip olduğu teknoloji hem oyunseverlere, hem de geliştiricilere birçok avantaj sunmaktadır. Oyunseverler PC, tablet, akıllı telefon veya browser üzerinden evrensel bir online oyun deneyimine ulaşabilirken, geliştiriciler ise giobal oyun pazarına Aeria Games'in yaygın oyuncu ağını kullanarak çok hızlı ve kolay bir giriş sağlayabilmektedir. Şirketimizin geniş oyun portföyünde birçok heyecan dolu 


MMOPRGler, aksiyon shooterlar, anime tarzı sosyal oyunlar ve multiplayer online oyunlar yer almaktadır. 


Aeria Games Türkiye'de birçok F2P oyunu olan bir firma. Bu başarılı ve çok oynanan yapımlara yenileri eklenecek mi? 
Türkiye gelişen bir pazar olarak Avrupa'daki oyuncuların önemli bir bölümünü temsil etmektedir. Özellikle, Aeria Games gibi, orta ile hardcore oyuncu segmentini hedef alan firmalar için bu oyuncu grubu ciddi önem taşımakta... Bu hedef doğrultusunda, şu anda Türkiye'de sunduğumuz iki heyecan verici oyunun yanı sıra, gelecekte bu sayıyı artırmanın planlarını yapmaktayız. Bu bakımdan, Türkiye'deki oyunseverlerin beğenisine sunmak üzere yepyeni oyunlar için yeni lisanslar alabilmek amacıyla yaptığımız çalışmalar son derece yoğun bir şekilde sürmekte, 


Aeria Games'in 20 milyon oyuncunun olduğu ülkemiz için hedefleri nelerdir? 
Türkiye, Aeria Games için, son yıllarda girmeye karar verdiğimiz nispeten yeni bir pazar. Bu kararın ardından Türkiye'deki oyunseverler hakkında keşfettiğimiz şey, ciddi ve adanmış oyunculardan oluşan önemli bir bölge olduğu doğrultusunda. 
Şimdilik Runes of Magic ve Shaiya ile 


keşfetmeye devam ettiğimiz Tükiye oyun piyasasını, önümüzdeki dönemde daha farklı isimlerle daha zengin bir şekilde kapsamayı planlıyoruz. 


Runes of Magic birkaç senedir ülkemizde inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Yeniden serverları açmak ve oyuncuları kazama- ya çalışmak sizce bir risk almak değil mi? Bu hareketli süreci şu anda nasıl idare ediyorsunuz? 

Runes of Magictüm dünyada milyonlarca oyunseverin oynadığı bir oyun. Türkiye'de geçmiş dönemlerde yaşanan şanssızlıklardan dolayı kapanma noktasına gelmişti fakat bizce hem içerik, hem de kalite olarak bunu hak etmeyen bir oyundan bahsediyoruz. Biz detam bu aşamada, oyunun kalitesini biraz daha artırarak ve yeni bölümleriyle birlikte tekrardan Türkiye'deki oyunseverlerin beğenisine sunmaya karar verdik. Ayrıca, Aeria Games'in sağladığı teknik destek ile de, oyunseverlerin Runes of Magic'ten şimdiye kadar hiç almadıkları kadar keyif almalarını sağlamaya çalıştık. 
Bunu bir risk olarak da görmek mümkün fakat unutmamak lazım ki başarıya giden yol risklerden geçiyor. Geride kalan süreç de gösterdi ki bu başarıyı yakaladık. Bundan sonra da amacımız oyunu kalite ve içerik olarak sürekli geliştirerek hak ettiği noktaya 


BUNDAN SONRA DA GEÇMİŞ UYUMUMUZU SÜRDÜRMEK VE OYUNU HEM İÇERİK, HEM DE KALİTE OLARAK HEP DAHA İLERİYE GÖTÜRMEK için ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ. 
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taşımak ve oyunu sahiplenen oyuncularımızı mutlu edebilmek. Bu doğrultuda, Nisan ayı içerisinde Runes of Magic'in yeni bölümünü de oyunseverlerle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Bu müjdeyi sizin aracılığınızlatüm Türkiye ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz, oyunun 4, bölümü olan “Umutsuz Diyarlar" çok yakında başlıyor! 


Eskiden oyun için büyük bir sorun olan hile ve haksız kazanç gibi konularda nasıl aşamalar kat edildi acaba? 

Aeria Games olarak hile ve haksız kazanç karşısındaki duruşumuz çok net! Bu türlü eylemlere karıştığı tespit edilen tüm hesaplar süresiz olarak engellenmekte; hatta bu hesaplarla birinci derecen ilişkili olduğu teknik olarak tespit edilen tüm hesaplar da aynı sonuçla karşılaşmaktadır. 
Bizim için oyunlarımızı adil bir ortamda sürmesi ve bu türlü eylemlere karışmayan oyunseverlerin mağdur olmaması en öncelikli konuların başında geliyor. Ayrıca, oyunlarımızda tespit edilen ve hile veya haksız kazanca yol açabilecek açıkların kapatılması için de geliştirici ortaklarımızla en hızlı şekilde irtibata geçerek, gerekli çözümlerin oluşturulması ve sistemlere uygulanması konusuna da ciddi anlamda özen göstermekteyiz. Bu dönemden sonra da bu uygulamalar aynı şekilde devam edecek ve oyunseverlerimizin hilesiz bir oyun tecrübesi yaşamalarını garanti altında tutmaya devam edeceğiz. 


Runes of Magic'in oyun içinde ya da dışında ülkemize özel sürprizleri olacak mı? Oyuncular ile bir araya gelmek için etkinlikler gerçekleşecek mi? 
Planlarımız arasında bu türlü büyük etkinlikler bulunuyor; oyunseverlerin birbirleriyle kaynaşabileceği, bizim onları tanıyacağımız etkinlikleri düşünmeye devam ediyoruz. Bu türlü etkinliklerin çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunların dışında oyun içerisinde günlük olarak gerçekleştirdiğimiz keyifli etkinliklerimiz var. İleriki dönemlerde bu etkinlikleri daha kalabalık şekilde ve rekabetin tavan yapacağı yaratıcı fikirleri sürdürmeye ve geliştirmeye 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devam edeceğiz. 


Biliyorsunuz birçok büyük firma ülkemizde ofislerini açmaya başladılar. 
Aeria Games için ufukta bir Türkiye ofisi görünüyor mu? 

Türkiye operasyonlarımız, Berlin'deki Aeria Games Avrupa Ofisi tarafından kontrol ediliyor. Şimdilik Türkiye'deki varlığımız diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında nispeten daha küçük ama daha önce de belirtiğimiz gibi bunu büyütmeyi planlıyoruz. Berlin'deki Türk nufüsunu göz önüne aldığınızda, zaten nitelikli bir iş gücü ile karşı karşıyayız. Bunun yanısıra, online oyun sektörünün bir özelliği de, fiziksel olarak yer almadığınız bölgeleri de hızlı ve kolay şekilde merkezi bir ofisten yönetebilmek olarak düşünebiliriz. Bu bağlamda, bir Türkiye ofisi yakın gelecek planları içerisinde yer almıyor. 


Şu an Türkçe desteği olmayan oyunlar için bir lokalizasyon çalışmanız var mı? 
Eğer lisanslama konusunda bir kısıtlama yoksa, tabii kidüşündüğümüz konuların arasındadır. Farklı ülkelerdeki oyuncu profilleri arasındaki ciddi farkları ve Türkiye'nin bizim açımızdan hala araştırmaya ve öğrenmeye devam ettiğimiz bir pazar olmasını göz önünde bulundurursak, hangi oyunlarımızın Türkiye için en uygun olacağınız belirlenmesi nispeten zor bir süreç. Kesin bir plan olmamakla birlikte, bu kesinlikle gözardı ettiğimiz bir konu değil! 


Runes of Magic oyuncuları söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? 

Runes of Magic oyuncularına, oyuna şimdiye kadar olan ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Umarız biz de onların bu ilgisine layık olmayı başarabilmişizdir. Bundan sonra da geçmiş uyumumuzu sürdürmek ve oyunu hem içerik, hem de kalite olarak hep daha ileriye götürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ara sıra yaşadığımız teknik sorunların çözümü bazen beklentilerden daha uzun sürebiliyor, önümüzdeki dönemde bu konuya da fazladan önem veriyor olacağız. Mevcut oyuncularımız 

ve yeni dönemde aramıza katılacak diğer oyunseverle birlikte çok daha keyifli bir oyun deneyimi yaşamak en önemli hedefimiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi Runes of Magic 4.Bölüm “Umutsuz Diyarlar”en kısa zamanda Türkiye'de! - Pozan Erfen 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rta doğu menşeili oyun firmaların- 

dan DAO Games'in ülkemizde resmi 

olarak ofis açmasının ardından City of Steam isimli steampunk tabanlı rol yapma oyunu ile oyuncularla buluştu. Çin'li oyun yapıması Machinist Games tarafından geliştirilen City of Steam tarayıcı tabanlı bir oyun olmasına rağmen grafik kalitesi ve geniş içeriği ile adın- dan söz ettirmeye başladı bile. DAO Games'in Türkiye İş Geliştirme Müdürü MinSoo ile F2P sektörü, DAOnun Türkiye'deki hedefleri ve City of Steam üzerine keyifle okuyacağanız dolu dolubbir röportaj yaptık. 


DAO Games Türkiye ofisi hayırlı olsun, tebrik ediyoruz. DAO Games Türkiye lansmanının ardından nasıl bir yol izlemeye başladı? 
DAO Games olarak çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bir yandan City of Steam'in yapımcı firması olan Mechanist Games ile 

Açık Beta süreci içerisinde kullanıcılarımızdan gelen öneri ve oyun dengelerini iyileştirme çalışmaları yaparken diğer yandan da MENA bölgesinde Kapalı Beta testi aşamasında olan The Lost Titans'ın Türkiye sürümü üzerinde çalışmaktayız. 

Yoğun ve heyecanlı bir dönem bizim için. Henüz bir çok eksiğimiz var ve bunun kötü bir şey olmadığını düşünüyoruz. Geliştirilecek bir yönü 


kalmamış mükemmel bir yapıya sahip olmayışımız bizim oyuncularla birlikte şekillenen bir firma olma hedefimizi gerçek kılıyor. 


DAO Games'in F2P oyun sektörüne bakış açısı nasıl? Geleneksel mi yoksa yenilikçi bir yol mu takip ediyor ya da edecek? 

DAO Games için F2P oyun demek kullanıcı odaklı bir hizmet demek. Diğer oyun türleri öyle değil mi diyeceksiniz belki ama bizim F2P için “Kullanıcı Odaklı Hizmet” kelimelerini kullanmamızın çok spesifik sebepleri var. 

Bu sebeplerin önde gelenlerinden biri ise kanaatimce kullanıcı geri dönüşlerinin oyuna ve oyuncu deneyimi olarak kullanıcılara geri yansıtılma süreci, 

Yapımcının bir oyuncuyu yeniden ürününü almasına ikna etme süreci ikinci bir oyun projesinin başlatılmasıyla başlar ve “package” oyunlarda bu süre yillar ile ölçülebiliyor. Franchise, yapımcının marka değeri ve benzeri faktörlerin “Package” oyun sektöründe bu kadar önemli olmasının sebebi bence oyuncunun bir sonraki oyunu değerlendirmesi için bir başka kriter veya garantörün olmamasından kaynaklanıyor. 
MMO oyunları bu iletişimsizliği bir nebze ortadan kaldırdı. Fakat bildiğiniz üzere, uzun süre MMO piyasasının gelir modeli aylık ücretlendirme üzerine kuruluydu. Yani kullanıcı oyuna ilk 


adımını aylık bir ücret karşılığı atmak zorundaydı ve oyunu beğenmediğine karar verse bile para cepten çıkmış oluyordu. 

Siz de bilirsiniz ki bu tür aylık ücretlendirilen MMO'lar çıkışlarında büyük bir kitle yakalamak ve okitlenin büyüklüğünü koz olarak kullanıp daha fazla kullanıcı çekmek zorundalar çünkü oyunun piyasaya çıkışıyla birlikte paralarını hazır etmiş ve büyük bir heyecanla oyunu beklemiş kullanıcıları memnun edemedikten sonra ilgisiz bir kitleye oyunu tanıtmak ve pazarlamak bir hayli Zor bir iş. 

“Package” oyunları gibi büyük bir çıkış yapıp o momentumu korumak, aylık ücretli MMO'ların hayatta kalabilmeleri için tek şans. Böyle bir dinamikte zaman geçtikçe odak noktası “yeni oyuncu çekmek'ten ziyade "mevcut kitleyi memnun etmek”olmak zorunda. Bu da oyunun ilk hali, yani yapımcı vizyonunun en güçlü olarak yansıtıldığı halini kabul etmiş kullanıcılarla yola başlamak ve yola devam etmek anlamına geliyor. Yine içerik kontrolü büyük oranda yapımcının elinde ve oyuncu görüşleri- nin değerlendirilme noktası bir sonraki büyük içerik güncellemesine kalıyor ki zaten oyunu oynamaya devam eden oyuncular yapımcının vizyonunu kabullenmiş bir kitle oluyor. 

DAO Games olarak bizim anladığımız F2P oyunlarda bu durum tam tersine işliyor. Yapımcı, oyuncu çekmek için kaliteli ve oyuncuların ilgisini çeken bir ürün ortaya koymak zorunda. 
Tüm oyuncular oyuna ücretsiz erişebildikleri için çok geniş ve farklı görüşlere sahip bir kullanıcı kitlesine hitap etmek ve bu kitleye de her gün "bu oyuna para harcasam mı?” sorusunu sordurmak ve “evet bu oyun paramı hak ediyor" cevabını alma yükümlülüğünü de üstlenmek durumunda, 

Dolayısıyla F2P oyunlarda oyuncunun nabzını heran ölçmek ve oyunda kalmaları için her gün kullanıcıları ikna etmek gerekiyor. Neticesinde içeriğin kullanıcıya göre şekillendiği bir organik yapı oluşuyor. 

Bu, bir kullanıcının geleneksel bir Fantastik 

Rol Yapma oyununda “ben ışın kılıcı istiyorum” demesiyle oyuna ışın kılıcının ekleneceği anlamına gelmiyor tabii. Fakat F2P modelinde yeterince kullanıcının “ben ışın kılıcı istiyorum” demesi doğrultusunda oyuna “Kılıçlarını ışık büyüsü ile güçlendirebilen Güneş ve Işığın Tanrısı Muzzaffer'in Tapınak Şövalyeleri” gibi bir sınıfın eklenmesi ihtimalinin çok daha yüksek olacağını söylemeye çalışıyorum. 

F2P oyunlar restorant işletmelerine benzer, Müdavimlerimiz vardır ama yoldan geçenlerin de dikkatini çekerek en azından çay veya kahve içmelerini sağlamak gerekiyor. Bir defa gelenin de bir daha gelmesi için hizmet ve ürün kalitesini sürekli yüksek tutmak, müşteri ne istediğini biliyorsa onu en muntazam şekilde hazırlayarak sunmak ve müşteri ne istediğini bilmiyorsa da memnun kalacağı bir öneride bulunmak şart. Yayımcı olarak DAO Games'in hedefi, oyunlarımızı tercih etmeleri halinde oyuncularımıza tam da böyle bir hizmet sunmak. 


DAO Games'in oyunları hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Şu an için ülkemizde hangi oyunlar oynanmaya başlandı ve ileride hangi oyunları görebileceğiz? 

DAO Games şu aşamada Türkiye'de bir oyunu hizmete almış durumda. City of Steam adında 


“steampunk” konseptli F2P bir MMORPG oyunu. Arkasındaki muhtşem Unity teknolojisiyle yüksek kalitede 3D bir oyunu, oyuncularımız bilgisayarlarına hiç bir şey indirmeden oynayabilmekteler. 

MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgelerimizde The LostTitans adındaki oyunumuz Kapalı Beta sürecinde, The Lost Titans'ı Türkiye'de Mart sonu-Nisan başı gibi hizmete almayı planlıyoruz. 

The Lost Titans City of Steam'den farklı olarak köklerini daha geleneksel topraklara salmış bir oyun. Antik Yunan, Mısır ver Atlantis mitolojilerini harmanlayan hikayesiyle oyuncuların daha alışık olduğu bir oyun mekaniğine sahip. 
Dahası da var. 2013'ün 2. yarısına 3. Oyunumuzu oyunculara sunmayı planlıyoruz. Bu oyunun lisans anlaşması şimdiden imzalandı ve yerelleştirme çalışmalarına başlandı. Bu 3. oyunun türü ve adı şimdilik bir sır. 


City of Steam browser tabanlı olmasına rağmen sunduğu grafikleri ve zenginliği ile ileri düzey bir Free2Play gibi görünüyor. Beta süreci nasıl gidiyor? Oyunun gelişim süreci halendevam ediyor mu? 

City of Steam bence sunduğu oyun kalitesi, atmosferi ve hikayesinin ötesinde bir mühendislik harikası. Ben hala City of Steam'in istemcisiz oluşuna ve streaming marifetiyle çalıştığına inanamıyorum. 

Beta süreci umduğumuz gibi gidiyor. Henüz oyunumuzda bir takım hata ve dengesizlikler mevcut ve oyuncuların desteği ile bu sorunlar gideriliyor. Hem yapımcı hem de yayımcı kanallarında sürekli test ve kontrol yapıldığından düzeltmelerin oyunculara sunulması biraz zaman alıyor ama oyuncularımız bu konuda çok anlayışlılar. Türkiye'de yaptığımız City of Steam Dünya lansmanında Baş Tasarımcı David Lindsay'in de dediği gibi, City of Steam'in gelişimi kullanıcılarla el ele yürüyen bir süreç olacak. 
Geleneksel MMO'larda olduğu gibi yüklü bir miktarda içeriği kullanıcılara sunduktan sonra bir sonraki güncellemenin 6 ay sonra geldiği bir yapıdan ziyade, 2-3 haftalık aralıklarla sürekli yeni içerik ekliyor olacağız. Yani evet, gelişim süreci sürekli devam ediyor ve oyun açık kaldığı sürece devam edecek. 


City of Steam özellikle hikayesine önem veren ve sık sık yeni hikayeler ve görevler ile oyuncuların karşısına çıkmayı hedefleyen bir F2P. Fazla alışık olmadığımız Steampunk evreninde oyuncuları sıkmadan ne gibi bir hikaye gelişimi planlıyorsunuz? 

Gelecek hikaye ile ilgili tüyo istiyorsunuz ama bu bir sır... City of Steam'deki ana hikaye aslında bir kaçış ve yerleşim hikayesi. 

Oyuna girişi hatırlarsanız, siz saldır altında olan Delton adında bir şehirden kaçarak Kamp'a gelen bir mültecisiniz. İlk etapta size Kamp'tan çıkmanıza izin verilmiyor. Nexus Şehri'ne yaptığınız katkı ve göstermiş olduğunuz kahramanlıklar sayesinde seviyeniz yükseldikçe size şehrin diğer bölgelerine geçiş hakkı verilirken aynı zamanda size Nexus'ta oturma izni ve sonrasında da vatandaşlık verliyor. 
Anlayacağınız hikaye aslında yeni bir hayata başlangıç öyküsü ve bu yeni başlangıç ile birlikte Mekanizma'nın gizemlerinin birer birer açığa çıkması. 

City of Steam, Dünya Makinesi adında, çark ve dişlilerden oluşan bir “tabiri caizse- gezegende geçiyor. Şimdiye kadar gördüğünüz her şey yalnızca bir çarkın içinde geçiyor ki daha 4 küçük elemental çark, Nexus'un altında bulunan 
3 gizemli çark ve bu çarkları yerinde tutan bir 
halka bulunuyor. City of Steam dünyasının bu devasa coğrafyası dahi, hikayenin ne kadar uçsuz bucaksız olduğunu anlamanıza yetecektir. 


DAO Games'in tüm oyunlarında Türkçe Dil seçeneği olacak mı? Ve City of Steam gibi premierlerini ülkemizde mi yapacaklar? 
DAO Games'in tüm oyunları Türkçe olarak hizmete sunulacak. Tüm oyunların premierleri- nin Türkiye'de yapmamızmümkün olmayabil zira yapımcıları Türkiye ve Orta Doğu bölgesini oyunları için ilk çıkış noktası olarak seçmelerine ikna etmek oldukça güç. 


Röportaj için çok teşekkürler, DAO Games'in başarılarının devamını diliyoruz. 

İlginiz için biz teşekkür ederiz. Oyuncuların desteği ile başarılı olacağımıza inanıyoruz. - Pozan Erten 
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ALIŞILAGELMİŞ MMOFPS OYUNLARININ ÖTESİNE GEÇMEYE HAZIR MISINIZ? 


eçmişten bugüne millet olarak 
G oyunlarla oldukça haşır neşir bir 

şekilde büyüdük. Yaşadığımız coğrafyanın da bunda etkisi olduğu su götürmez bir gerçek. Mangala, tavla, okey ve envai çeşit kağıt oyunlarını çoğumuz biliriz. Bu geleneksel oyunlar popülerliğini sürdürse de, son 10 yıl içerisinde bilgisayar ve internetin kullanım alanlarının genişlemesi ve ucuzlamasıyla, video oyunlarının popülerliği ülkemizde kat be kat artış gösterdi. Bu artışın önemli bir kısmını ise internet üzerinden oynanan oyunların oluşturduğunu söylesek haksız olmayız. MMORPG oyunlarla başlayan “online oyun” serüvenimiz son yıllarda daha çok MMOFPS oyunlarına kaymış durumda, Her ne kadar “rol yapma oyunu” diye tabir ettiğimiz MMORPG oyunları hala büyük kitleler tarafından oynansa da, eski günlerini mumla aradıklarını görebiliyoruz. MMOFPS oyunlarının hızlı girişi rekabeti de etkiledi. Yapımcı ve yayıncı firmalar, en iyi olanını sunabilmek için kıyasıya bir mücadele içine girdiler. 
Şu anki duruma bir göz atarsak MMOFPS 


oyunlarının iyi bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu oyunların da yavaş yavaş miyadını dolduğunu gözlemliyoruz. 
Tam işler artık sıkıcı olmaya başlayacakken MMOFPS algımızı kökten değiştirecek yepyeni bir oyunla yüz yüze geldik; Blacklight: Retribution. 


Öncelikle uyaralım, bu oyuna alışmak sandığınızdan uzun sürebilir. Tam olarak anlamanız ise bir ayı bulabilir. Ama kendinizi oyunla uyumlu hissettiğinizde alacağınız hazzın yanında harcadığınız çabayı çoktan unutmuş olacaksınız. 

Bu oyun her kişilik yapısına tam uygun olmakla birlikte, detaycı ve mükemmeliyetçi kişiliklere fazladan keyif katacaktır. Bunu neden söylüyoruz, çünkü oyun basitlik kavramını çeşitlendirerek kullanıcıya sunuyor. Biraz daha açmak gerekirse, siz oyunun verdiği şekilde oynamıyorsunuz, oyun sizin istediğiniz gibi şekilleniyor. Karakterlerden silahlara, oynayış biçiminden arayüze hemen her noktada kişisel tercihlerinizi oyuna dahil edebiliyorsunuz. Peki, bu diğer oyunlarda 


olmayan bir özellik mi? üz modern MMOFPS'lerin çoğunda kişiselleştirmeye önem verildiğini görebiliyoruz. Ancaksiz bu kişiselleştirmeleri belli bir sınır içinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Blacklight: Retribution'da ise bu imkanı çok çok daha geniş alanda buluyorsunuz. 


Oyunumuz fütüristik, yani gelecekte geçen bir temaya sahip. Hikayesi çağının, zamanının ötesinde gerçekleşiyor. Ama merak etmeyin, oyun yapımcılarımız bu konuda aşırıya kaçmamışlar. Teknoloji gelişimini hayal ettikleri bir ölçeğe göre oyuna dahil etmişler. Bu da mücadelenin dengesiz geçmesini ve orantısız güçlerin kullanımını sınırlandırmış. Silahlı unsurların en önel her zaman askerler olmuştur, Askeri teknolojinin gelişimi oldukça hızlı olsa dahi, uçaklar ya da tanklar bir savaşı tek başlarına bitiremezler. Araçlar sadece yardımcı unsurlardır. Bu bilgi oyunların çoğuna özellikle MMOFPS'lere de bu şekilde yansıtılıyor. Çoğu MMOFPS'de araç yok. Bu oyun da ağırlıklı olarak kana kan bir mücadeleyi anlatıyor. >> 


>> Elbette oyunumuzun teması itibariyle tek 


başına askerlerle oynamak düşünülemez. 
Bu yüzden yapımcılar Robot Tank adını verdikleri insan formundaki bu çok güçlü ağır silahlarla donatılmış aracı oyuna dahil etmişler. Bunu da haritanın kendi. 
alanınızda bulabileceğiniz silah deposundan anında satın alınıp kullanılabilecek şekilde oyuna eklemişler. Yani bir zırhlı araç gibi içine binip yol alıyorsunuz. 
Robot Tank'ın üstünlüğü taşıdığı silahlardan geliyor. Elbette bunu sadece siz değil karşınızdaki rakibiniz ya da takım arkadaşınız da gerçekleştirebiliyor. Ancak telaşlanmayın, bunun da bir zayıf noktası var. Robot Tank, doğru yerlere atılan iki adet roket ile kolaylıkla alt edilebiliyor. 
Tabi siz onu avlamaya çalışırken o da sizi avlayabilir. 


ÜST DÜZEY BİR MMOFPS! 
Blacklight:Retribution, Zombie oyun stüdyosunun mutfağından bilgisayarlarımıza Perfect World kalitesiyle ulaşıyor. 
Oyunun altyapısına büyük bir emek harcanmış. Oldukça kaliteli görünen oyunda Unreal oyun motoru kullanılmış. Bu oyun motorunun en güzel özelliklerinden esneklik ve görsel kalite, bize üst düzey bir MMOFPS deneyimi yaşamamıza olanak sağlamış. Ses efektleri de oldukça hoş geliyor kulağa. Kısacası Perfect World firması bizlere tepeden tırnağa ustaca tasarlanmış bir oyun sunuyor. Oyunumuzun hepimizi sevindiren bir diğer özelliği ise tamamen Türkçe olması. Oyunun resmi internet sitesi de dahil olmak üzeretüm 


OYUNUN ALTYAPISINA BÜYÜK BİR EMEK HARCANMIŞ. OLDUKÇA KALİTELİ GÖRÜNEN OYUNDA, UNREAL MOTORU KULLANILMIŞ. 


oyun içeriği düzgün bir Türkçeyle oyunseverlerin beğenisine sunuluyor. Şubat sonunda Açık-Beta sürecine geçen B:R'nin Türkiye operasyonları, Türk oyun ustalarınca (GM) yürütülüyor. 


HGG adı verilen özellik oyunun dikkat çeken özelliklerinden. Fütüristik temanın getirilerinden olan bu seçenek, sınırlı kullanım süresiyle haritadaki dost veya düşman tüm oyuncuların yerlerini size gösteriyor. Aynı bakış açısıyla gördüğünüz bu görüntü, duvarların arkasını görmenizi sağlayarak oyundaki temponun hiç düşmemesini sağlıyor. Dediğimiz gibi, bu özelliği kullanım süresiyle sınırlı olduğunu, başkalarının da bu özelliğe sahip olduğunu unutmamalısınız. HGG kullanım süresi bittiğinde tekrar kendini doldurabiliyor. 


Oyunda 10 adet özenle hazırlanmış harita bulunuyor. Oyun modu olarak karşımıza yine 10 adet modla birlikte çıkıyor. Klasik MMOFPS modlarının haricinde fantastik 


modlar da bu 10 modun arasında sizin tercihinize bırakılmış. 


B:R'de karakterlerimizin özellikleri de çeşitine göre farklılık gösteriyor. Günümüz sıradan MMOFPS'lerin çoğunda karakterler samimi değillerdir. Yani karakterlerin herhangi bir özellikleri yoktur oyunda. Sadece seçtiğiniz silah türüne göre karakterlerde değişiklik olabilir. 
Kaldı ki bu her oyunda da böyle değil, Örneğin Medic sınıfı genelde kadındır, Engineer'lar gaz maskesi takarlar vs. Fakat bu karakterlerin kendileri oyuna etki etmezler. İşte B:R'de bu noktada da bir farklılık söz konusu. Öncelikle bu oyunda karaktere, Kahraman deniliyor, Birçok karakter seçeneğiniz var ve her birinin özellikleri farklı olmak suretiyle oyuna yaptıkları etki farklılık göstermekte. Karakterler üç tipte karşımıza çıkıyor; erkek ve kadın olarak insan, uzaylı benzeri Viper adlı yaratık ve robot. Üçü de insan formunda yani kol ve bacakları var. Oyunda fiziksel olarak üstünlükleri yok. Silahlar 


konusunda da sıradan oyunlarda olduğu gibi sığ bir sınırlandırma yapılmamış. Fark Şurada: kahramanınızın taşıma kapasitelerine bağlı olarak haraket hızı, enerji gibi değişkenler diğerlerine göre farklılık gösteriyor. Bu da başlarda çok önemli 

bir detay olmamakla birlikte, oyuna para ayırdığınız önemli seviyelerde olduğunuz noktada göz önünde tutabileceğiniz bir ayrıntı. Eğer isterseniz oyuna başladığınız gibi Çarşı'dan sevdiğiniz bir kahramanı Zen karşılığında satın alabilirsiniz. 


Oyunda sadece oyun dışında alışveriş yapmıyorsunuz. Oyun içinde de alışveriş yapma imkanınız var. CP denilen ve sadece oan oynadığınız maçta kazanacağınız değer ile takım ana bölgenizdeki silah 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deposundan çeşitli eşyalar ve araçları yine sadece o oyunda kullanmak üzere satın alabiliyorsunuz. Bu da anlık stratejilerinizi başarılı bir şekilde oyuna dahil etme imkanını sunuyor. Böylece oyunlar sadece karşılıklı silah çatışmalarıyla değil, silah deposundan aldığınız eşyalarlarla bambaşka boyutlara varıyor. 


TERCİHLERİNİZİ OYUNA DAHİL EDİN! 
Kişiselleştirebilme seçeneğine özel bir yer ayırmak lazım bu oyun için. Öyle ki şuana kadar oynadığınız tüm MMOFPS oyunlarından çok daha geniş bir yelpazede kişiselleştirme imkanı sunuyor size Blacklight: Retribution. Oyun ana menüsünde görebileceğimiz seçeneklerde Uyarlama seçeneğinin altında beş alt seçenek bulunuyor. 


Her birinin kısaca tanıtmak isterdik fakat kısa sürmeyecek kadar detay içeriyorlar. 
Kulağa can sıkıcı gibi geliyor olabilir fakat detay sevenler için adeta bir hazine barındırıyor bu kısımlar. Kişiselleştirilebilme özelliği sadece bu menü altında sınırlı kalmıyor elbette. Oyunun arayüzüne, grafiklerine, seslerine etki eden diğer seçenekler de oyun ayarları kısmında yer alıyor. Oyunun Uyarlama menüsü altında da birden çok seçenek var. Her biri özel ayarlar ve seçenekler içeriyor. Elbette bu seçeneklerin tamamına erişmek için Zen adı verilen değer ile alışveriş yapmanız gerekiyor. 
Bunu da cebinizdeki parayla yapıyorsunuz haliyle. Ama meraklanmayın, oyun dengeleri alt üst edecek kadar Zen üzerine kurulu değil. Ücretsiz oynayabileceğiniz bir oyun olup tecrübenizi yeterli gördüğünüz noktada takviyeler yapabilirsiniz. Paranızı bu oyun için harcamaya karar verdiyseniz, kötü sürprizlerle karşılaşmayacağınızı söyleyebiliriz. Zira, az veya çok ayrımı olma- dan harcamak istediğiniz miktar kadar Zen alıp bunun karşılığında envai çeşit ürün- den birini yada birkaçını alabilirsiniz. Eşyalar arasında fiyatı yüksek olan da var, cüzzi olan da... Tercih sizin kararınıza kalmış. 
“Oyunlara para harcarım” diyorsanız, paranızın çoğunu bu kişiselleştirme öğelerine harcamak durumunda olacaksınız. Öyle 

ki bu oyunda özellikle silah noktasında 

iyi bir kombinasyonla silah yaratmak çok çok önemli. Oyundaki enstrümanınız silah olduğundan, elinizdekinin çok iyi olması gerekmekte. Oyundaki performansınıza 


www.free2play.com.tr 


Sik 23 


RE Mİ 


» 


» 


4488939 


g 100 '0 


TAJALPMA TByorav 


Kendisilahınızı kendiniz biraraya getirin, Siz silaha değil, silah size ayak uydursun. 


BİLDİKLERİNİZİN ÖTESİNE GEÇMEYE HAZIR MISINIZ? BLACKLIGHT: RETRIBUTION SİZE ÜST DÜZEY BİR MMOFPS DENEYİMİ YAŞATACAK! 


etki yapan tek unsur elbette silah değil. 
Diğer donanım araçları örneğin zırhınız da sizi oyunda oldukça etkileyecektir. Karakter kısmında zırhların haricindeki yan silahlar, sırtınıza geçirdiğiniz ek paketler, oyun içinde hayati önem taşıyan araçlar olarak göze çarpıyor. Alacağınız zırhlara istediğiniz kamuflaj desenini de ekleyerek farkedilmezlik konusunda Yol alabilirsiniz. 
Unutmayın ki oyun oyun üstün grafik seviyesinde oynayabileceğiniz bir oyun olduğundan, kaliteli görseller kamuflajlı donanımı daha farkedilmez kılar. Bunu hem avantaj, hem de dezavantaj olarak notlarımıza ekleyelim. Hazır alışverişten bahsetmişken oyunun para değerlerinden bahsetmemek olmaz. Oyunumuzda GP ve Zen olarak 2 farklı para birimi kullanılıyor. 
Oyun içinde, maç yaptıkça kazanacağınız ve alışverişlerinizde harcayacağınız birim (yada kısaca oyun parası) GP olarak isimlendirilmiş. Zen cebinizden harcayarak satın aldığınız bir para birimi. Bununla ise herkese açık olmayan yani GP ile alınamayan bazı eşyaları satın alabiliyorsunuz örneğin. MMOFPS oyunlarına aşina olanlar çoktan anladılar bile, Eşyaların hepsi açık ve satın alınabilir değil. Bazı kısıtlamalar ve sıralamalar söz konusu. Eşyalar seviyelere özel tasarlanmış ve o seviyeye erişmeden o eşyaları kullanamıyorsunuz. Bu da, 10. 
seviyeden bir eşyayı 5. seviyede kullanamayacağınız anlamına geliyor. Bu kısıtla- 


manın önemli sebeplerinden biri eşyalar arasında kalite anlamında da seviye farkı olmasıdır. Sizin karakter seviyeniz arttıkça, daha kaliteli eşyaları kullanabiliyorsunuz. 
Eşyaları 2 şekilde elde etmeniz mümkün oluyor. İster kiralayın, ister satın alın. Zırh noktasında ilk başlarda sıkıntı çıkmaz belki ama silah konusunda denemeden yapılan satın almalar başınızı ağrıtabilir. Silah yapımı konusunda oyunun rehber bölümünde de bahsettiğimiz gibi, silahları ve parçalarını çok iyi incelemeniz gerekiyor. Ardından silahı parçalarıyla satın almak yerine uzun soluklu bir yada birkaç gün için kiralamak daha mantıklı olabilir. Elbette işin süs 


kısmını da es geçmek olmaz. Miğfer seçiminizi karakterinize uygun birçok seçenek arasından yapabilirsiniz. Sade ve dikkat çekici birçok ürün oyunun vitrinlerinde denemeniz için sizi bekliyor olacak. Miğferle birlikte en belirgin bir diğer süsünüz madalyalarınız olacak. Oyun içinde kazandığınız madalyaları karakter menüsü altın- dan karakterinizin göğüs kısmına ekleyebiliyorsunuz. Bu detay oldukça ince düşünülmüş ve çoğu MMOFPS'de olmayan bir detaydır. Oyunun detaycılık noktasındaki başarısını takdir etmek gerekiyor gerçekten. Zırh ve Araçlar alt menülerinden sonra Depo ürünlerinden de kısaca bahsedelim. 


EV Sik 


Bu kısımdaki satın alacağınız eşyaları ister kendiniz için ister arkadaşlarınız ve takımımız için kullanabiliyorsunuz. Kurmalı bir silah, size savaş alanında üstünlük sağlarken sağlık paketleri yaralarınıza merhem oluyor. 


Oyunda RPG sevenlerin de bileceği “skill” yani yeteneklerimiz de var. Bunları oyunda bize verilen görevleri yaparak kazanabileceğimiz SP'lerle (Skill Point) aktif hale getirebiliyoruz. Menüden görebileceğiniz çeşitli yetenekler var. Örneğin, düşmanınızın Hiper Gerçeklik Görüşünde sahte bir düşman simgesi yaratabilecek bir yeteneginiz olabiliyor. Ya da düşmanızın görüşünü bir süreliğini bozabilecek bir yetenek... 
Yoksa el yordamı ile kullanılan bıçak gibi silahların hasar menzilinin artmasını mı tercih ederdiniz? Hepsini ve daha fazlasını seviyelere göre ayarlanmış yetenekleri SP ile aktif hale getirdikten sonra kullanabilirsiniz. 
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işlerini bitirecektir. Tabül atabilirseniz 


Oyunun sayfalara sığmayacak kadar özelliği ve güzelliği bir kenara, gerçekten kaliteli bir MMOFPS oynamanın vakti gelmiş de geçiyormuş. Umarız B:R'ye daha nice oyunlar eklenir fakat hepsi bu oyun kadar iyi olabilir mi bunu zaman gösterecek. Oyundaki kitlenin belli bir yaş üzerinde olduğunu söylememiz lazım. Bunu da oyunun olumlu yanların- dan biri olarak görebiliriz. Çünkü oyun içeriği dikkat isteyen ve kafa yoracak oyunculara yönelik. Oyunun tamamen Türkçe olarak sunulduğunu hatırlatmakla birlikte, resmi sitesinin ve sosyal takip adreslerinin de Türkçe olarak sizlere sunulduğunu belirtmek isteriz. 
Oyuna yeni başladıysanız, dergimizdeki B:R Rehberi'ne de bir göz gezdirmenizi öneriyoruz. Fütüristik teması ve detaylı alt yapısıyla keyif garantili bir oyun Blacklight Retribution. Henüz denemediyseniz, çok vakit kaybetmemelisiniz. 

- Taha Sarı 
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Oyundaki çarşı oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip. Öyle ki içinde kaybolabileceğiniz sayıda kategori ve eşya listesi var. En güzel özelliklerden birisi ise bazı eşyaları hem Zen (nakit para), hem de GP (oyun parası) ile satın alabiliyorsunuz. 
Eşyalara kiralama ya da satın alma opsiyonlarıyla ulaşabiliyorsunuz 


Ikemshopı “10 EXP Dopingi: 
©” Maç boyunca kazandığınız EXP oranını 8610 
oranında arttırır. Oyundaki üst düzey silahlara ulaşabilmeniz için erişmeniz gereken seviyeye daha 
hızlı erişmenizi sağlar. 1 günlük, 3 günlük yada 7 
günlük satın alınabilir. Süre gerçek-zamanlı işler. 


İtemshopz *e10 GP Dopingi: 

Oyunda maç boyunca kazandığınız GP oranına 
9610 katkı sağlar, GP ile alınabilen eşyaları elde etmek 
istiyorsanız, GP'ye çok ihtiyacınız olacak. 1 günlük, 3 
günlük yada 7 günlük satın alınabilir. Süre gerçekzamanlı işler. 


fi İtemshopz EMP Bombası: 

 Hasmınızın görüşünü bozabilecek elektromanyetik bir patlama yaratır. Robot Tanklarda da işe yarar. 
İster Zen ile, ister GP ile bu ürüne sahip olabilirsiniz. 


5 Geliştirme: Zombie Studios 

M Doğıtım: Perfect World 

M Tür: MMOFPS 

Web: http://blacklight.tr.perfectworld.eu 

8 Sistem Gereksinimleri: Çift Çekirdekli İşlemci, 
2 GB Bellek, 256MB DX9 Ekran Kartı (Geforce &wo yada 
Radeon HD2v0), 8 GB Boş Sabit Disk Alanı, Geniş Bant 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erhaba Free2Play okuyucuları! Bu 


sayımızda yine F2P dünyasından en bomba gelişmeler ile karşınızdayız. Bize size "Dünyanın en çok oynanan, zamanın nasıl geçtiği anlaşılmayan, arkadaşlığı, dostluğu, takım çalışmasını, hırsı, azmi ve sabrı öğreten bazen de sinir krizine sokan oyun türü nedir?” diye sorsak verebileceğiniz. 
tek cevap; Devasa çok oyunculu çevrimiçi 

rol yapma oyunu (MMORPG) diyeceğinizden kesin eminiz (Moba olma mı? - faruk). Haberimize geçmeden önce MMORPG hakkında da biraz bilgi verelim. 


MMORPG (Devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu), çok sayıda oyuncunun bilgisayarlarından veya oyun konsollarından intemete bağlanarak birlikte oynadığı, oyun esnasında çeşitli karakterlere büründüğü devasa video oyunu türüdür. 1997 yılından bu yana gitgide yaygınlaşmıştır. Dünya oyun 


piyasasında en çok oyun çeşidi bulunan MMORPG oyunları neredeyse bütün oyuncuların en az bir kere denediği bir oyun türüdür. MMORPGİerde oyuncuların seçtikleri ya da oluşturdukları karakterler tamamen fantezi ürünüdür ve oyuncuların oyundaki ırkları ve diğer kimlik bilgileri bazı istisnalar dışında gerçeği yansıtmaz ve karakterin kontrolü çoğunlukla tamamen oyuncuya aittir. Gerçek yaşamı andıran ve hatta gerçek hayatımızda yapmak isteyip de yapamadığımız birçok şeyi yapmamıza olanak sağlayan MMORPG herkesin gönlünü fethetmektedir. 
Oyuncularda bağımlılık seviyesine getiren bu türe bir yeni oyun daha eklendi... 


MGame ekibini bir zamanların en çok oynanan ve Türkiye pazarında büyük bir pay sahibi olan Knight Online ile tanıyoruz. MGame ekibi dillerden dillere destan olan Knight Online'dan sonra yeni çıkartıkları WARBANE: 


Mgame ekibi Uarbane: Rising of Darkness ile çok iddalı ancak oyunda en çok iddalı oldukları yer “Savaş Sistemi”. 


Rising Of Darkenss ile karşımızdalar. Warbane.ile ilgili haberimize geçmeden önce gelin MGame'i yakından tanıyalım. 


MGame, 2000 yılında bir oyun portalı olarak kurulmuştur. MGame Kore içi çok aktif bir oyun şirketi olduğu kadar, aynı zamanda yabancı pazarlara da aktif bir şekilde yatırım yapmaktadır. Yabancı pazarlara daha iyi bir oyun servisi sunmak için Amerika, Japonya ve Çin'de birer tane bağlantılı şirket kurmuştur. Bu şirketler lokal pazarlara aktif bir şekilde online oyunları sunmaktadır. 


Kore pazarında tahmini olarak 20 milyon kişi MGame'in sunduğu oyunları aktif ve yarı aktif şekilde oynamaktadır. Dünya pazarına yayılan MGame şirketi Türkiye'de de büyük yatırımlar yapmaktadır. Knight Online ile yakaladığı başarıyı tekrardan kazanmayı planlayan MGame ekibi, 2009'dan beri Warbane: Rising Of Darkness üzerinde çalışıyorlar. 


Dünyaya hızla yayılması planlanan oyunda dil çeşitliliğinin buluması da oyunun en iyi 


5 “güdü edildiğini bize gösteri- 


yor. Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, Flemenkçe, Türkçe ve İspanyolca dillerini destekleyecek olan oyunumuz her oyuncunun anlayacağı dilden konuşacak. 


Warbane: Rising of Darkness ile akıcı bir oyun geliştiren MGame ekibi oyun içinde tuş kombinasyonları ile rakiplerinizi etkisiz hale getirebilir, düşmanlarınızı kolaylıkla devirebilirsiniz. Oyun içinde yaptığınız tuş kombinasyonları kadar, yetenek zamanlamanız da bir hayli önem taşıyor. PvP arenasında rakiplerinize göz açtırmamanız için hızlı olmanız. 
gerekecek. 


MGame oyun içi görselliğin de ötesinde oyunculara kurgu ve hikâye bakımından da güzel bir deneyim ortaya koymuş. Warbane: Rising of Darkness'ın sistem gereksinimleri, güncel bilgisayar sistemlerinin gayet altında ve mevcut bilgisayar kullanıcılarının büyük 


çoğunluğunun oynayabileceği bir şekilde tasarlanmış. 


Başlangıç olarak 8 farklı karakter geliştirebildiğimiz Warbane: Rising Of Darkness'ın oyun içi hikâye ve kurgusuna baktığımız zaman her devasa rol yapma oyununda olduğu 

gibi ırkların birbirleri ile bir anlam çatışması veya bir yeri işgal etme söz konusu. Fantastik dönemde geçen oyunumuzda ilk başladığımız bölgede huzur dolu, teknolojiden uzak güzel bir ormanlık alan bizi bekliyor olacak. 


İki ülkenin yaşadığı evrende artık hiçbir 

şey yolunda gitmemektedir. Açlık ve sefaletin kol gezdiği bu iki ülkede hırsızlık ve yağmacılık artmış herkes can güvenliğini düşünmektedir. Her iki ülkenin de yaşam envanterleri ve stoklarının bitmesi üzerine kontrolden çıkmak üzereyken bir umut kapısı doğmuştur. Yeni bir kıta keşfedilmiştir! Bu 


yeni kıta yeni bir hayat, yeni macera ve tehlikeleri peşinde sürüklemiştir. Bu yeni kıtanın ismi “Neorans'dır. Neorans o kadar görkemli bir yerdir ki bütün tehlikeyi tuzaklarını o güzelliğin içinde gizlemeyi başarmıştır. İki ülkenin insanları artık o kadar çaresiz o kadar sefillerdi ki iki ülkede gözlerini Neorans'a dikmiştir. Her iki ülkenin de tek hedefi Neorans olmuştur. Bu iki ülkenin eski hayatlarına geri dönmek için Neorans kıtasını ele geçirmek istemektedir. 


Görevlerin çok ve sık olduğu oyunumuzda görevleri yaparak hem daha kolay seviye atlayabilir, hem de güçlü silah ve eşyalar kazanabilirsiniz. Bazı görevler tekrarlanabilme özelliğine sahip şimdilik sadece üç görevin tekrarlandığı oyunumuzda çok yakında hiç şüphesiz bu sayı artacaktır. Tekrarlanabilir görevlere baktığımızda; Telroos (Sürekli), Drakan Limanı 


(Sürekli), Arans Basin (Günlük) mevcut. 
Bu görevleri yaparak ekstra ödülünüzü alabilirsiniz. 


Hayatta birçok yaşam kalitesi ve yaşam çeşidi vardır. Bu hayatta bizi özel kılan ve yeteneğimizi ortaya çıkaran gücü oyuna yansıttığımız zaman gerçek hayattaki yeteneklerimizi oyun içinde de kullanabiliyoruz. 


Warbane: Rising Of Darkness bize meslek çeşitliliği sunuyor. Gücünüze güç katacak ve dertlerinize bir nebze ilaç olacak bu meslekler sekiz farklı sınıfa ayrılmış durumda. Bunlar; Balıkçılık, Silah geliştirme, Zırh geliştirme, Aşçılık, Büyücülük kitabı, Madencilik, Toplayıcılık ve Öz toplama. Size hangisi uygunsa seçin ve gücünüze güç katın. 


Kendi Tarzınızı Yaratın 

Karakter oluşturma aşamasında gerçekten birçok seçim sizleri bekliyor. Diş rengi, vücut özellikleri, saç stili ve göz rengine kadar belirliyebildiğimiz oyunumuz bize bu konuda sınır tanımıyor. Oyun içinde herkese özgü bir görünüm sayesinde karakteriniz ile bir bütün olabileceksiniz. 


Hikâyemizde bahsettiğimiz iki ülkemiz olan Foren ve Orsia ülkelerimizin birbirlerine has özellikleri var. Irk ve eşya çeşitliğinin çok fazla olduğu oyunumuzda 6 adet ırk ve toplamda 21 adet eşyamız bizi bekliyor olacak . 
Altı ırkın üçü Foren, üçü ise Orsia ülkemizde mevcut, Her ırkın da kendine has sınıfları var. 
Foren şehrinin fedaileri Bulvano, Ariel, Tigheroes ırkları olurken Orsia fedaileri ise Uzen, Human ve Surt ırkları oluyor. Sınıflarımızın çok olması siz oyun severlerimize özgür bir seçim olanağı sağlıyor. Toplamda altı ırkımızın içlerinde ayrılan Savaşçı, Büyücü, Falcı, Hırsız, Avcı, Rahip olmak üzere de altı adet sinıf mevcut. 21 Adet eşyamızın bulunduğunu söylemiştik, söylerken bile bu koca oyunda sadece 21 adet eşyanın olması sizi aldatmasın çünkü birçok güçlendirme seçeneği ve kombinasyon ile bu 21 adet eşya bize uçsuz bucaksız bir seçenek sağlıyor. Oyundaki silah ve eşyalarınız hasar aldıkça tamir etmeyi asla unutmayın. Hasar aldıktan sonra verdiği hasar düşecektir ve sizi zor durumda bırakabilir bizden söylemesi. 


— 


Zafere Giden Yolda Çekilen Çile Kutsaldır 

MGame ekibi, Warbane: Rising Of Darkness ile çok iddialı ancak en çok iddialı olduğu sistemi "Savaş Sistemi" Her ırkın birlikte oynayabildiği sistemimizde Arena ve Klan savaşları ile mücadelenin zirvesine çıkıyoruz. MGame'in offline ve online turnuvaları da bu sistem üzerinde yapacak olması bu sistem üzerine ne kadar çok titrediklerini göstermekte. Yüzeysel olarak baktığımız zaman Arena stadyumunda 10. seviyeden sonra 2V2, 4v4, 6v6 şeklinde oynayabilmekteyiz. Klan savaşlarında ise sadece klan içindeki üyeler ile dahil olabildiğimiz savaşta 12v12 oynayabilmekteyiz. 


Savaş sistemindeki bir diğer mod ise “Irk Savaşları” Irk savaşları Klan ve Arena modlarından hem daha farklı hem de savaştaki oyuncu kapasitesi çok daha yüksek, Irk savaşlarını 3 farklı modda oynayabiliyoruz. Yüksek seviyelerde tercih edebildiğimiz bu savaşlarda taktik ve yetenekler ön plana çıkmakta. 


Savaş sisteminin en önemli şeylerin- 

den bir tanesi de yapılan mücadelelerin mükâfatlandırılması. Bu ödüller çok değerli. 
Yetenek puanları gün geçtikçe güçlendirirken savaş puanları ile oyun sıralamasında yükselişe geçebiliyoruz. Hazır bu kadar savaş sistemi hakkında durmuşken “Başarı Seviye Sistemini de anlatmadan geçmeyelim. 


Başarı seviye sistemi sürekli değişen bir sistem ve kazandığımız her savaş puanı başarı puanına dönüşmekte. Bu başarı puanları size güç ve kendinizi kanıtlama olanağı 


Bu ülkelerin kaderi artık siz oyuncuların elinde! 
Tarafınızı seçin ve maceraya atılmaya başlayın 


TANİTİM uorvane Rise of Darkness 


sağlıyor. Başarı seviye sistemi 10 seviyeli rütbelere ayrılıyor. Belli seviyelere gelindiğinde oyuncular farklı özellikler kazanıyor. 
10 seviyeye ayrılan rütbe sıralamasının en 
yükseği “Yüce Komutan” ismi ile karşımıza çıkıyor. Her sunucu ve ırktan sadece bir kişiye verilen bu rütbe için herkes bilgisayar başında baya bir ter dökecek gibi görünüyor. 
Biriken puanlarımız ile her girdiğimiz PvP arenalarında özel eşyalar alabiliyoruz ve bu eşyalar sadece başarı seviye puanları ile alındığı için kullanan oyuncuları hem güçlü hem de özel kılıyor. Hazır PvP demişken MMORPG oyunlarının olmazsa olmazı PvP arenalarıdır. 
Oyuncu psikolojisi ve ideolojisine göre; PvP arenalarında oyuncular er meydanına çıkar ve bütün marifetlerini gösterirler, Rakiplerine korku salar ve sıralamada her yükseldiğinde bir üstündeki rakibi devirmenin planlarını yapmaya başlar. Rekabet bir oyunun olmazsa olmazıdır. Zaten oyunun temel yapısı rekabet değil midir? 


Günümüzde E-sporun yaygınlaşması hatta gündemde 2020 olimpiyatlarında e-sporun yer alması tartışılırken bir çok oyun firmasının ve oyuncuların rüyaları gerçek oluyor diyebiliriz. Büyük ilgi gören e-spor ile oyun firmaları da artık e-spor üzerine oyun yapmaya başladılar. Bir atağı da MGame ekibi yapmayı planlıyor. Oyun içi hem online hem de offline turnuvalar düzenlemeyi hedefleyen MGame ekibi oyun içi sistemini debuna göre tasarlamış gibi gözüküyor. 


E-spor dediğimizde ilk aklımıza gelen oyun türleri FPS, MOBA ve ARCADE oyunları olurken MGame ekibi MMORPG türü ile e-spora başlangıç yapacak. MMORPG oyuncularının hayran kitlesinin çok olduğunu bildiğimiz üzere bakalım turnuvalara ilgi nasıl olacak? 
Ama bizce olumlu olacak bundan hiç şüphemiz yok. 


Bu tür oyunların vazgeçilmezi klan sistemi oyuncuları MMORPG oyunlarına teşvik eden en büyük etkenlerden birisi. Warbane: Rising Of Darkness ile klan kurun ve klan savaşları ile kazandığınız puanlarla sıralamada rekabete ortak olun! İster yeni bir klan kurabilir ve gücünüzü tüm sunucudaki rakiplere gösterebilir. İsterseniz oyun içindeki seviye ve eşyalarınızı geliştirip güçlü bir klana katılabilirsiniz. Her klanın oyuncu kapasitesi 50 kişi ile sınırlandırılan oyunumuzda en iyi klan belki sizin liderliğinizde olabilir. 


Hayatımızda bizi stresten uzaklaştıran zor günümüzde bize yardımcı olan az afacan az haylaz ama bir o kadar da koruyucu özelliklere sahip olan hayvan dostlarımızı oyun içinde de görmemiz bizi çok mutlu etmekte, Pek çok oyunda sıkça rastladığımız hayvan dostlarımız bu oyunumuzda 


www.worbane.com 


www.free2play.com.tr 


da her konuda bize yardımcı oluyor. 

Eşya toplama ve saldırma özelliğine sahip hayvanlarımız Warbane:Rising Of Darkness'da sizleri bekliyor. Ulaşım ise oyunlardaki en büyük sorunlardan bir tanesi, Bu soruna da peri arkadaşlarımız yetişiyor. Tekli veya çoklu olarak binebildiğimiz perilerimiz ile doya doya dolaşıp hiç vakit harcamadan istediğimiz heryere kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. 


Oyun İçi İletişim Çok Rahat 

Birçok oyunda sohbet etmek çok karışık ve zor. MGame bize sağladığı birçok kolaylık gibi sohbeti de kolay bir şekilde siz oyunculara sunmuş. Bire bir konuşmak çok rahat ve 


alışık olduğumuz şeklinde konuşabiliyoruz. Oyun için hem online hem de offüne va or 


Her konuştuğunuz arkadaşınız veya oyuncu 


için yeni bir sohbet penceresi açılan Warba- düzenlemeyi hedefleyen Mgame ekibi, oyun içi ne: Rising Of Darkness'da artık yazılan hiçbir sistemini de buna göre dizayn etmiş. 
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şeyi kaçırmayacaksınız. 


Bir oyunda Market Olmazsa Olmazlardan Her oyunda aranan özellik konfor ve pratikliktir. Birçok oyunda olduğu gibi karma karışık bir alışveriş sisteminden ziyade Warbane: Rising of Darkness bize kolaylık sağlıyor. 
Market opsiyonu oldukça geniş ve markete girişte sizi bir yerden alıp bir yere götürüyor. 
Pratik ve görsel olarak da özel hissettiren oyunumuz bu özellik ile Warbane'in diğer oyunlardan farkını ortaya koyuyor. 


Parti Sistemi İle Görevler Çok Daha Kolay, Bir elin nesi var iki elin sesi var. Peki sizce bir grubun bir araya gelip çıkarttığı sesi hiç düşündünüz mü? Bu oyunda çok ses getireceksiniz! Devasa rol yapma oyunlarının vazgeçilmez sistemi olan parti sistemi oyun- 
<ulara kolaylık sağlıyor. Altı kişilik kurulabilen parti sistemi ile arkadaşlarınızla birlikte seviye atlayabilir, zor görevlerin üstesinden 


gelebilirsiniz. 


Önce Güvenlik 

MMORPG oyunlarında en büyük sorun çanta kapasitesinin düşük olmasıdır. Bu sebeple oyuncuların en çok dert yandığı konulardan bir tanesi de oyundaki eşyaları yanlışlıkla atmak veya çantada fazla yer olmadığı zamanlar eşya toplayamamaktır. Bu yüzden bu tarz oyunlarda en gerekli ve önemli şeylerden bir tanesi de kasadır. Warbane: Rising Of Darkness'da belirli alanlarda bulunan Kasalarda eşya ve paraları güvenli bir şekilde koruyabiliyoruz. Gerekli olan eşyaları da daha sonra oradan alıp kullanabiliyoruz. 
Kasadaki slotlarımızın dolması ile dört ilave çanta daha alabildiğimiz oyunumuzda bize büyük bir yer olanağı sağlamakta. Böylelikle kurtarıcımız olan kasa sistemi oyundaki en önemli şeylerden biri. 


Hikâyesini, oyun içi modlarını, MGame'in Warbane: için düşündüğü planları sayfalarımıza yansıttık. Sade bir anlatım ile ayrıntılı olarak rehber sayfamızdan Warbane: Rising Of Darkness ileilgili rehberimize de göz gezdirebilirsiniz. MGame'i tebrik ederek tavsiyemizi de yapalım. İyi oyunlar! - Berk Çağatay Albayrak 


5 Geliştiren:Mgame 

# Dağıtım: Mgaâme 

5 Tür: Devasa Rol Yapma Oyunu 

Web: http:/www.warbanecom/ 

> Sistem Gereksinimleri: İşlemci:Pentium 4 
2.8gh Bellek: 1 GB Ekran Kartı: GeForce 6bin Serisi Sabit Disk: 6 GB DirectX: 9.0 İşletim Sistemi: XP 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Güzel bir MMORPG mi arıyorsunuz? Türkçe desteği mi olsun? 
PvP'si iyi mi olsun? Bir sürü sınıf olsun, oyna oyna bitmesin mi? Üstüne bir de ücretsiz mi olsun?? Böyle oyun bulmak zor... Ama elimizde tam sizlik bir oyun var: Ragnarok Online! 


Uy 


Ragnarok Online'a bir çaylak olarak başlıyorsunuz ve ardından 6 adet 1. Sınıftan birini seçiyorsunuz. Bu seçimi yaptıktan sonra, seviyeniz arttığında 2. Sınıflara geçebiliyorsunuz. Her sınıf için 2 adet seçim var: Yani toplam 12 adet sınıf. Daha sonra son seviye olan 99'a gelince, yeniden doğabilirsiniz! Bu sefer de eski sınıflarının daha güçlüsüne dönüşüyorsunuz. Ve bu sefer level 99'u aşabiliyorsunuz ve yepyeni bir sınıfa ulaşıyorsunuz! Bir de üstüne özel sınıflar var: mesela süper-çaylak veya 1. 
Sınıflarla değil doğrudan geçen silahşör ve ninja gibi, Kısacası Ragnarok Online'daki sınıf çeşitliliği, hiçbir oyunda görmediğiniz kadar büyük. 


Bu kadar kahramanla savaşacak düşmanlar 


KOİ İRARKURN ONLINE: 


da lâzım! Ragnarok Online bu konuda da beklentileri aşıyor: Oyunda kendine has modeli olan yüzlerce yaratık var. Kimisi 

her düşürdüğünüzü toplayan ve pop diye patlayan sevimli poringler, kimisi korkunç yaşayan ölüler, Ve tabi bir de boss yaratıklar var, bu konuda da çeşitlilik bulmak mümkün. İblislerle anlaşma yaparak ki ü tarafına geçen eski bir kral, vücudunun yarısı yılan olan bir kadın, devasa bir iblis veya sadece KOCAMAN bir böcek... 


Bir de bunları Ragnarok Online'ın mekanlarıyla birleştirince, çok özel bir maceranın sizi beklediğini görebilirsiniz: Bir gün çölün içindeki piramitlere girip mumyalarla savaşacak, bir gün eski başkent yıkıntıları arasında yaşayan ölülerle çarpışacaksınız. 
Ormanlarda gezip çeşitli hayvanların saldırısına uğrayacak, bazen de deniz kıyısındaki sahil kasabasında rahatlamak için arkadaşlarınızla oturacaksınız. 


Ragnarok'tan bahsedip PvP'ye girmemek olmaz. Normal Pvp'nin yanısıra War of Emperium (WoE) denen savaş sistemine sahip 


RO. Her hafta gerçekleşen savaşlarda, oyun içi klanlar/guildler kale savaşına giriyorlar. 
Kale sahipleri savunmaya geçerken, ele geçirmek isteyenlerin bu savunmayı aşıp kalenin merkezindeki taşı kırmaları gerekiyor. Eğer kaleyi gele geçirebilirlerse, kalenin olduğu şehrin merkezinde kendi bayraklarını dalgalandırabiliyorlar! Üstüne bir de kaleye özel eşyalar, zindanlar gibi fırsatlardan yararlanabiliyorlar. Kısacası sadece pvpile kalmıyor, prestij ve oyun içi güç kazanma yolu da oluyor. 


Yeni oyunları oynamak her zaman çekici gelir ama hepsinin bir sorunu vardı: İçerik azdır ve kısa sürede aynı şeyleri yapıp 


FBE 


durursunuz. Ragnarok Online'ın köklü bir oyun olarak bu konuda başarısı test edilip onaylandı! RO'ya sürekli içerik ekleniyor ve bir iki yaratık, bir iki eşyadan bahsetmiyoruz: Yeni bölgeler, yeni sınıflar, yeni görevler... Dünyadaki bölgelerden esinlenerek yapılan bir çok bölge eklenen oyuna, ileride Türkiye'den esinlenen içeriğin de eklenebileceği söyleniyor! 


Tabii güzel oyun çok ama Free2Play dergisinde okuduğunuz oyunun ücretlendirmesi de önemli, öyle değil mi? Ragnarok Online gerçekten ücretsiz bir oyun. Her iyi ücretsiz oyundaki gibi, para vererek daha 


hızlı gelişebiliyorsunuz. Bunun dışında yeni gelen içeriğe herkesten birazcık önce ulaşabiliyorsunuz. Kısacası keyfinize göre para harcamanız mümkün. Tabi oyunu gerçekten beğenirseniz Infinity denen hesaptan alarak ömür boyu premium üye de olabilirsiniz (ve daha bir sürü avantaj sahibi olabilirsiniz). Böyle ilginç sistemleri de var. 


Uzun lafın kısası, Ragnarok Online oynadıkça nasıl olup da 10 yıldır oynandığını iyi anlıyorsunuz. Piyasadaki en eski ama en iyi oyunlardan birisi olan Ragnarok Online 


dünyasına katılmayı düşünüyorsanız, tered- 


düt etmeyin! 


www.freeZplay.com.tr 
Günümüz oyunlarındaki grafiklere göre eski kalsa da, RO'nun kendine has tarzı ve her bilgisayarda çalışacak olması önemli bir artı. 
Adeta izlediğiniz bir çizgiromanın içine 

girmiş gibi hissettiren oyun, kesinlikle hayal kırıklığına uğramıyor. 
Ses kısımında da eğlenceli olmayı başaran Ragnarok 
Online, müzik tarafındaysa yine beklentileri aşıyor. 


B Geliştirici: Gravity. 
EB Dağıtım: Gravity Europe 
B Tür: Mmorpg 

BD Web: http:/Awww.ragnarokeurope.com/ ang—tr BSistem Gereksinimleri: İntel içlemci - Pentium 4 2.4GHiz, AMD işlemci - Athlon XP 2500-4, Nvidia Ekran Kartı - GeForce 7600 GT 256MB, ATI Ekran. 
Kartı -Radeon X1300 256MB, 1 GB RAM, 1.5 GB disk alanı, Direct X-9 


Pik E3 


eğ) ergimizin bir önceki sayısında detaylı bir şekilde bahsettiğimiz çok u 8 oyunculu rol yapma oyunlarının en iyilerinden biri olan Runes Of Magic, Kadim Krallıklar gelişmiş sürümüyle karşımıza çıkıyor. 
Aeria Games tarafından oyunculara kısa bir süre önce “merhaba”diyen Runes Of Magic, her hafta gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle oyuncuları heyecanlandırmaya devam ediyor, 


Bu yazımızda hem oyuncular için gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere, hem de kapalı beta sürümünden itibaren geliştirilen ve yenilenen özelliklere hep beraber bir göz atacağız. 


nan Aeria Games'in yakın zamanda oyunu satın almasıyla birlikte, geçtiğimiz yıllarda oynadığımız Runes of Magic kısa adıyla (ROM) büyük ve güzel değişikliklere uğradı. Oyuncularına kapalı beta sürümüyle fantastik bir dünyanın kapılarını aralayan ve büyük beğeni toplayan ROM, 


kapalı beta süresi boyunca hem oyuncuların isteklerini dikkate almış, hem de lokalizasyon çalışmalarına hız vermiştir. Kapalı beta sürü- 
'mün de merakla beklediğimiz sorunların giderildiğini görmek oyuncuları çok sevindirmiştir. 
Oyunun kapalı beta süresi boyunca forumlarda aktif olan Türk GM lerin oyuncularla yakından ilgilenmesi ve sorulara hızlı şekilde cevap ver- 


mesi aslından açık betanın çok iyi şekilde başla- 


mak üzere olduğuna işaret ediyordu. 


Oyunu Aeria Games satın almadan önce oyuncular paralarının karşılıklarını alamadıklarını 

ve oyunla yeterince ilgilenilmediğini düşünüyorlardı. Açık betayla birlikte bu düşüncelerin hepsinin son bulduğunu gören oyuncular için en önemlisi GM'lerin oyun içinde de aktif olarak onlara yardımcı olabilmesiydi. Sıkı şekilde oyun içinde takipte olan Aeria Games GM'leri oyun süresince oyuncuların karşılaşabileceği çeşitli sahtekârlıklar için ayda enaz bir güncelleme yayınlamaya başladılar. Orijinal öyküsüyle birlikte tamamen Türkçeleştirilen RoM'un 


fantastik dünyasında bütün ara yüz ve içerikle birlikte Türkçeleştirilmiş durumda. 


Oyun içinde çalan müziklerin de oyuna etkisi çok büyük, bir zindana girdiğinizde çalan müzikle, şehrin içinde gezerken çalan arka fon müzikleri çok farklı olabiliyor, Şehirde gezerken duyduğunuz müzikle sanki NPC 'ler canlanıp sizle dans etmeye başlayacak hissi verirken, zindana girdiğinizde çalan müzik oradaki en güçlü karakter sizmişsiniz ve boss'u bile tek başınıza öldürebilecekmişsiniz gibi bir his yaratmayı başarıyor. 


ĞİŞİYOR 
Runes of Magic farklı oyun sisteminin ve gelişmiş özelliklerinin yanı sıra hikâyesiyle de bizi kendisine bağlamaya başarıyor. Oyuna başladığımızdan andan itibaren kendimizi fantastik bir dünyanın içinde bir kahraman olmaya çalışırken buluyoruz. 


Genç ve meraklı bir Tanrı olan Ayvenas'ın kendi 


dünyasını yaratmak istediği için, Tanrılar kitabında Taborea isimli bir bölüm yaratıldı. Genç tanrımız Tabore'yı yaratırken uçsuz bucaksız. 
mavilikler altında yeşeren yemyeşil ormanlar, fantastik renklerde yaratıklar ve göz alabildiğince uzanan keskin yamaçlı dağlar yarattı. 


Genç tanrımız çok tecrübesizdi ve bu yüzden ilk yarattığı insanların çoğu açlıktan ve hastalıktan yok oldular. Ayvenas insanların yardım çığlığına kulak verdi ve insanları daha güçlü kılmak için 


Kahramanını Seç 


Taboera'nın kaderi senin ellerindeyken, sen hangi karakteri seçeceksin? 8 farklı karakter sınıfından, en güçlü olanı sen belirleyeceksin. 
Oyun esnasında ister tek başına düşmanlarınla savaş, istersen Taboera dünyasındaki grubunla PvP savaşlarına katıl, Karakterinle yendiğin düşmanlarına bağlı olarak ya gurur-Iu bir savaşçının yolunda ilerle ya da iblislerin 


Savaşçı 


Güç ve hasar savaşçının temel özelliklerinden biridir. Bir savaşçı birçok farklı 

zırh ve silah kullanabilir. Ölümcül © w»* silahlara ve ileri dövüş tekniklerine sahip olan bir savaşçıyı asla kimse durduramaz. 
Yakın dövüş yeteneklerine sahip olan savaşçı aynı zamanda çift elli silah kullanarak verdiği hasar oranını daarttırabilir. 
Her türlü zırhı kullanabilmeleri de savaşçı için bir diğer iyi özelliktir. Öfke özelliklerini kullanarak düşmanın dikkatini müttefiklerinin üzerinden alarak ayrıca bir tank görevi de görür. Düşmanlarınız karşısında yenilmez olmak ve dostlarınızı korurken Sınırsız gücün tadını çıkartmak istiyorsanız savaşçı tam size göre bir karakterdir. 
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“RUNE”diye tabir ettiğimiz taş tabletleri yaratarak dünyanın farklı köşelerine gönderdi ve insanların bu taş tabletleri bulması durumunda farklı güçlere sahip olabileceğini söyledi. 


İnsanoğlu da taş tabletleri bulmak için birbirleriyle yarışa girdi, birbirlerine zarar vermeye ve en güçlü olmak için yarışmaya başladılar. Kahramanlar yani sizde tam burada oyuna dâhil oluyorsunuz, en güçlü olma yarışında bir kahraman olarak Taboera'nın kaderini değiştirmek 


dolaştığı yer altı dünyasına katıl. Kaderin senin ellerinde. 


Karakter yaratırken en başta diğer oyunlarda olmayan bir özellik olan çifte sınıf sistemi karşımıza çıkıyor bununla beraber oyunda 40 farklı sınıf birleşimi yapmak mümkün oluyor. Ana karakterinizi seçtikten sonra 10. Seviye gelince 


Eşsiz doğanın bir parçası olan izcileri bazıları yanlış anlamıştır. Toplumdan kaçmak için kendilerini doğaya verdiklerini düşünseler de aslında gizemli bir maceracı olan izciler daha özgür bir ruh olmak için kendilerini doğanın eşsiz serüvenine bırakmışlardır. Uzun menzilli silahlarda ustadırlar ama yakın dövüş konusunda da kendisini doğada iyi eğitmişlerdir. 
Genelde deri kıyafetler giyen izci seviyesi arttıkça yakın dövüş silahlarını da ustaca kullanmaya başlar. Uzak mesafeden düşmanı durdurması ve düşman üzerinde kontrol sağlaması da izcinin yetenekleri arasındadır. 
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Oyuna başladığımız andan itibaren kendimizi fantastik bir dünyanın içinde buluyoruz. 


için yeni bir dünya düzeni yaratmada iyilerin yanında olmak için, kaderinizle yüzleşmek için hazır olun. re 


bir yan sınıf seçme hakkınız oluyor. Farklı sınıfları bir araya getirerek gerçek bir kahraman olabilirisiniz. Bu oyunda gelişmeniz için her şey sizin hayal gücünüze bağlı, Çifte sınıf sistemiyle ilgili ipuçlarını rehber bölümünde bulabilirsiniz. 


Oyunun beta süreci içerisinde sürekli geliştirilen karakter özelliklerine kısaca bir göz atalım. 


İİİ nes oi maş 


Düzenbaz 

Adil dövüşmek onun işi değildir. 
Düşmanları tarafından kolay fark edilemeyen karakterlerden biridir. Deri kıyafetleriyle ortada dolaşırken bir anda > gizlenerek düşmanın yanında belirir ve ustalaştıkları yakın dövüş yetenekleriyle 


düşmanlarını etkisiz hale getirirler. Düşmanlarına tuzak kurmakta da usta olan 


'düzenbazlar, yakaladıkları düşmanlarına Nd A zehirleyebilirler. Uzun menzilli saldırı 

güçleri de zamanla artarken çeviklikleri 

de aynı oranda artar. Düzenbazlar savaş- i ! 4 
çılar kadar güçlü olmasalar bile bunun N 


üstesinde hızlı olmalarıyla gelirler. 


Rahip 


Karakterler arasında tanrı ile bağlantı kurup, onun kutsal güçlerini hem düşmanlarına karşı savaşmak için kullanan hem de müttefik: lerini kutsal güçler yardımıyla iyileştirebilen karakterlerdendir. 
Birrahibin ana görevi başkalarını iyileştirme olsa da, düşmanlar karşısında saldırıya uğradıkları zaman kendilerini kalkanla savunma izinleri vardır. Rahipler kutsal mana güçleri sayesinde arkadaşlarını iyileştirebilir, dirltebilir ve her türlü sınıf kombinasyonuyla hayatta kalma yeteneklerini arttırabilirler. 


Doğa Alimi 


Tabiatın bütün güçlerini kullanmak onun için çok kolaydır. Düşmanları içine korku salarlarken doğanın bütün güçlerini kullanabildikleri içinde elfler tarafından büyük saygı görürler. Büyülerinin çeşitliliği sayesinde büyük savaşlann ve amansız maceraların bulunmaz. 
sınıfıdır. Bir yandan müttefiklerine şifa dağıtırken öbür taraftan düşmanlarıyla amansız bir dövüşün içine girebilirler. 
Doğanın güçlerini kendi gücünüzle birleştirmeyi istiyorsanız doğaalimi bunun için birebirdir. 


büyücü 


üyücüler doğaları gereği sakin ve temkinlidirler, sihrin büyüklüğüne inanırlar ve doğadaki elementleri düşmanlarına karşı en iyi şekilde nasıl kullanacakları konusunda kendilerini eğitmişlerdir. Birçok büyücü kaftanla dolaşır, ateşi ve rüzgârı hem tekli düşmanlara hem de çoklu saldırılara karşı başarıyla kullanırlar. 
Eğer elementleri kullanarak düşmanlarınızı büyünün gücüyle alt etmek istiyorsanız büyücü bütün isteklerinizi karşılayabilir. 


Şövalye 


En büyük güçleri, onurlarıdır. Bir şövalye herzaman yardıma ihtiyaç duyan insanların yanında ve düşmanlarının dimdik karşısında durur, Kraliyet tarafından ülkeyi korumak için eğitilen şövalyeler zamanla, özellikle güçlü savunma yetenekleriyle düşman saldırılarına karşı lk göğüs geren kişiler olmuşlardır. Değişik özellikleri olan kalkan ve kılıçları kullanma yetenekleri olan şövalyeler, düşmanlarını Işık Mührüyle etkisiz hale getirmek için manaya ihtiyaç duyarlar. Koruma yetenekleri gelişmiş olan şövalyeler müttefiklerini her türlü düşmana karşi korumaya çalışırlar. Şövalyenin kalkan ve kılıcı onların kalbidir. 


Gardiyan 


Gardiyanlar ormanda yaşayan elflerin koruyuculuk görevini üstlenmişlerdir. 
Doğanın bütün güçlerini kullanarak, düşmanlarıyla savaşmak için ruhları çağırırlar ve onlarla beraber düşman- 


larını alt ederler. Savaş esnasında / « bitkilerden her türlü yardımı talep ederler ve ağaçları korurken geliştir- >» dikleri yetenekler sayesinde tek yürek d N N olarak düşmanlarına korku salarlar, DU a Ona yardımcı olan güçler sayesinde ni savaş esnasında güvenebileceğiniz bir karakterdir. A 

>. 


Karakterinle yendiğin düşmanlara bağlı olarak ya gururlu bir savaşçının yolunda 


>> YENİLENEN DÜNYALAR 

Kapalı beta süresi boyunca gelişmesine devam eden Runes of Magic çeşitli etkinlikler yapacağının müjdesini bizlere vermişti, Şimdi oynamaya devam ettiğimiz RoM'da her hafta farklı etkinliklerle oyuncularla buluşmaya devam ediyor. Etkinlikler için sadece özel günleri beklememize gerek yok, oyunun başında beri etkin bir çalışma içinde olan Aeria Games'in internet sayfasında etkinlikler için ayrı bir takvim oluşturulmuş durumda. Oyuncular var olan etkinlikleri ve yaklaşmakta olan etkinlikleri takvim sayfasından rahatlıkla takip edebiliyorlar. 


Şubat ayı boyunca her gün düzenlenen çeşitli etkinliklerle oyun monotonluktan kurtularak, oyunculara keyifli ve bir o kadar hareketli günler geçirtmiştir. 


Etkinlikleri oyuncularla birlikte planlayan Türk GM ler bunları forum sayfasını kullanarak yapıyor. Forum sayfasına girip etkinlik fikirlerini paylaşan oyuncuların fikirlerini gören GM'ler bunlara kayıtsız kalmayarak oyuncuların paylaştıkları fikirleri hayata geçiriyorlar. 


Runes Of Magic 3. Bölüm “Kadim Krallıklar” adıyla karşımızda olan oyun çok yakında dördüncü sürüm güncellemesiyle de oyuncuların karşısına çıkacak. 


KAHVE İÇMEYE BEKLERİZ 

Gün boyunca düşmanlarla yapılan yorucu savaşların ardından birçok oyununun bize sunamadığı farklı bir özellik olan”Ev Sahipliği” sistemiyle karşımıza çıkıyor RoM. Oyunun en farklı ve güzel özelliklerinden biri olan evalma özelliği sayesinden oyuncular kendilerine ev alıp istedikleri gibi döşeme imkânına sahip olabiliyorlar. Evinize arkadaşlarınızı da davet edip birlikte kahve içebilirsiniz. Evinizi çeşitli eşyalarla döşeyebilirsiniz. Ev küçük gelmeye başlayınca ekstra katlar çıkabilir, duvarlar büyütüp evinizi genişletebilirsiniz. 


Ayrıca eviniz de size özel eşyalarını saklamanız için 20 yuvalı bir sandık da veriliyor. Mesleklerinizi gerekli eşyaları satın alarak evde gerçekleştirebilirsiniz. 


KLAN ŞATOSU 

Bir klana üyeyseniz 5. Seviyeden itibaren sizin de bir klan şatonuz olabilir. Klan şatoları oyunda büyük önem taşır. Klan şatosunun içini de klan üyeleri istedikleri gibi döşeyebilirler. Klan liderleri tarafından belirlenen üyeler şatoyu 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güzelleştirebilirler ama klan şatosuna koyulan eşyaların “bonus” özellikleri yoktur. Şatonun seviyesi arttıkça çeşitli özellikleri de gelişir. Klan şatosuna ek binalar yapılarak klan üyelerine de ekstra puanlar kazandırılabilir. 


Klan savaşlarında da şatonun geliştirilmesi büyük önem taşır. Kuşatma savaşlarında klanlar birbirlerinin kalelerini ele geçirmek için mücadele ederler, Bir düşman şatosunu ele geçirmek için önceden çok iyi bir plan yapmak şarttır. 


Sayısız güzel özelliğin bulunduğu Runes Of Magic Türk oyuncusuyla buluşmuş durumda, Etkinliklerin bütün hızıyla devam ettiği Runes Of Magic'in fantastik dünyasına katılmak için siz neyi bekliyorsunuz?- Sevgi Melis Ayöztürk 


Runes of Magic'te oyun içi eşya pazarına ulaşmak için 

klavyenizden Ö tuşuna basabilir veya ekranın sağ alt 

bölümündeki Fonksiyonlar düğmesine tıklayıp Eşya 

Pazarı'nı seçebilirsiniz. 

e Cadı Süpürgesi: Sizin için Cadı Süpürgesi bineğini çağırır. 

777 Karanlık Usta'nın Kanatları: Daha 

©. güçlü bir zırhı kim istemezki diyenler için. 

» Yer Grifon Bineği: Sizin için Yer Grifon 

9 bineğini çağırır. 


B Geliştirici: Runewaker 
Dağıtım: Aeria Games 

Tür. MMORPG 

BM Web tr.runesofmagic.aeriagames.com. 

M Sistem Gereksinimleri: intel Pentium 42.0 

GHz ya da eşdeğeri işlemci, S12MB bellek, 6GB disk 

alanı, DirectX 9.0, 12.8MB RAM, Pixel Shader 2.0 (ya 

da daha yüksek) ile uyumlu ekran kartı 


a 3) 


ONLINE 


ametolia tarafından Türkçe'ye çevrilen ve yayınlanan MARS Online 

'da çatışma halinde olan iki tür güç görüyoruz. Bunlar, Uluslararası Koalisyon Güçleri: ICF (international Coalition Forces) ve Bağımsız Askeri Güvenlik İttifakı: IMSA (Independent Military Security Alliance ). Oyuna iki güçten birini seçerek başlıyorsunuz. 


Oyunun konusu 21. yüzyılın başlarında, terörizm hareketleri artmaya devam ettiği sıralarda başlıyor. Bu zaman diliminde kitle imha silahları geliştiriliyor, politik faktörler ve ülke güvenliğinden dolayı direkt askeri operasyonlar uygun olmadığından, PMC ( Private Military Company) adı verilen özel askeri firmalar çok sayıdaki askeri operasyonu ülkeler ve ordular adına üstlenmeye başlıyor. Bu şartlar altında, dünyadaki askeri güçler iki grup etrafında şekilleniyor: ICF ve MSA. 


ICF (international Coalition Forces) yani Uluslara- 


rası Koalisyon Güçleri'nin en temel görevi: Ulusla- 


rarası terörizm faaliyetlerini engellemek ve barışı sağlamak, aynı zamanda PMC'lerin tüm dünya üzerindeki hareketlerini denetlemek. 2026 yılında yaşadığı genişlemeyle, küçük ve az gelişmiş ülkelerin de desteğini alarak gerçek manasıyla dünya çapında ve kapsayıcı bir güç haline gelir. 


IMSA (Bağımsız Askeri Güvenlik İttifakı) ise, dünyanın en büyük PMC firması olan “Raven Güvenlik Sistemleri Firması tarafından Pasifik ada ülkelerinin birleşimiyle kurulmuş olan askeri bir ittifak. Öte yandan Raven firması, MSA perdesi altında, üretimi yasaklanmış silahların imalatının yanı sıra illegal 
biyokimyasal deneyler de yapmaktadır. 2032 
yılında IMSA'nın kimyasal deneyler yürüttüğü küçük Pasifik adalarından birinde çok büyük bir kaza meydana gelir. Ortaya çıkan kirlenme sebebiyle kilometrekarelerce alan yaşanmaz bir hal alır ve sonrasında ICE, insani sebepleri öne sürerek olaya direkt olarak müdahale eder. ICF'in kendi işlerine karışmasından dolayı duruma karşı çıkan İMSA ile ICF arasında birkaç gün süren bir savaş çıkar. 


Bu olay iki tarafın güçlerini karşı karşıya getirmiştir ve uzun süreli bir anlaşmazlık süreci başlar ve değişik bölgelerde pek çok yerel savaşı tetikler. 


M.AR.S Online aynı zamanda yenilikçi yaklaşımı ile klasikleşmiş kalıpları yıkmış, tek silah yerine birden çok ana silah kullanma imkanını oyuncu lara sunmaktadır. Oyuncular farklı silahları kombine ederek, savaş alanında yaşanan değişken çatışmaya uygun silahı seçip kullanma imkanına sahip olabilmektedirler. 


Bu kadaryla da yetinmeyen MARS ilk defa siper sistemi ile uygulanan yeni bir atış oyunu yöntemi yaratmış. Oyuncular siper sistemi ile pozisyonlarını avantajlı hale getirebilmekte, çatışma alanında manevralarını daha etkin bir şekilde koordine edebilmekte, Oyun sırasında siper arkasından kör atış yapılabilmekte ve farklı taktikler ile savaş daha ger çekçi birhal kazanmakta. Sert ve bitirici son vuruşlar ile kendinizi sanki bir film sekansı içerisinde bulabi lirsiniz. MARS içindeki aksiyon figürleri etkileyici ve özgün yapısı le dikkat çekmektedir. -Mert Demir 


KÜNYE 


Geliştirici: Yingpei Games 


Dağıtım: Gametolia 
Tür: TPS 


Web: http://www.gametolia.com 

Sistem Gereksinimleri: Pentium 4 2.06hz CPU, 26HDD Bellek, 26 Grafik Kartı 6000GT yonga (Shader Model 3.0 desteği olmalı), 512kb internet bağlantısı, Windows XP Service Packaga, Vista, Windows 7 işletim sistemi 


OYUNGEZER ONLINE 
YENİLENDİ, BEKLİYORUZ :) 


OYUN ŞİMDİ BAŞLIYOR” m romu DE 


di ilme Esasen 


Vi 


UYARFACE 


» 


SAVAŞAN YÜZÜNÜ GÖSTER! 


erhaba Free2Play takipçileri. 

Bugün size oyun içi dayanışma 

ve bireysel yeteneklerin ön plana çıktığı başarılı bir oyun olan, muhteşem yapım WARFACE'i inceledik. 


Warface, Cryengine 3 teknolojisi ile yapılmış ve FPS türünde ücretsiz olarak çıkarılmış bir oyundur. 


Grafi yun içi sesleri ile hem göz 
'm de kulak dolgunluğu veren bu oyun, oyunculara güzel bir FPS dene- 


yimi kazandırıyor. DirectX 11'i destekleyen bu grafik motoru ile kendinizi savaşın içinde bulacaksınız. 

Warface'in sistem gereksinimleri, güncel bilgisayar sistemlerinin gayet altında ve mevcut bilgisayar kullanıcılarının büyük çoğunluğunun oynayabileceği bir şekilde tasarlanmış. 


Oyunumuz PVP ve co-op (PvE) modları olarak ikiye ayrılmış. Böylelikle mod seçimini oyunculara bırakan Crytek, gelecek güncellemelerde daha deği- 


Li 


OonLİIN 


şik modları da Warface ile oyunculara sunmayı planlıyor. Oyun içindeki modlarımıza ufaktan göz gezdirdiğimizde ise Crytek'in güzel işler çıkardığınızı görüyoruz. 


PvE Mod: Enfazla 5 kişi ile girilebilen bu modda bilgisayar kontrollü düşmanlarımıza karşı mücadele verip istenilen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. 
Sürekli farklı görevler ve zorluklar ile kaşımıza çıkan bu modda görev seviyeleri yükseldikçe ekibiniz ile daha çok taktik yapmanız ve bireysel yeteneklerinizi ön plana çıkarmanız gerekiyor. 
Crytek firması Co-op modu için her gün yeni bir görev listesi hazırlayacaklarını ve oyuncuların bu moddan hiç sıkılmayarak oynayabileceklerini söylüyor. 
Oyunun zorluk seviyesi değiştikçe aldığınız yetenek puanları ve ödül değeri bir o kadar artıyor. Oyunun en zor, yani kırmızı seviyesine geldiğinizde rakip arkadaşlarınızı öldürmemeniz içten bile değil. 
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Warface beta sürecinde olduğu için şuanda co-op modunda 3 adet harita mevcut ve sürekli değişen görevler ile haritadaki güzergâhınızda değişiyor. 
Bakalım yeni gelecek haritalarda bizi neler bekliyor. 


PvP Mod: PvP modu birçok oyundan bildiğiniz üzere karşıdaki çevrimiçi oyuncular ile rekabete girdiğiniz 

bir mod seçeneğidir. Pvp seçeneğinin kendi içerisinde 6 farklı mod ile oynama seçeneğiniz mevcuttur. PvP modunda PvE'den daha fazla seviye puanı alırsınız. Oyuna en çok ilginin pvp moduna olduğunu söyleyebilirim. Oyun içindeki oyun modlarını kısaca açıklarsak ; 


Herkes Tek: Bu modda bütün oyuncuların birbirine düşman olduğu ve görüldüğü yerde affetmediği bir mod olduğunu görüyoruz. Herkes kendisinin dostudur diyebileceğim bu modda bireysel yeteneklerin ön plana çıktığını söyleyebilirim. 


1999'DA ÜÇ TÜRK KARDEŞ OLAN CEVAT, AVNİ VE FARUK YERLİ TARAFINDAN ALMANYA'DA KURULMUŞ OLAN BİR VİDEO OYUN ŞİRKETİ OLAN CRYTEK GÜNÜMÜZÜN EN GÜÇLÜ OYUN ŞİRKETLERİNİN BAŞINDA GELİYOR. 


a 47) 


Takım Savaşı: 2 Rakip takımın kıyasıya mücadele ettiği bu modda belirli yok etme skoruna ulaşan takımın kazandığını ve bu denli oyuncuların ölmeden skor yapmak için savaştıklarını söyleyebilirim bence gayet güzel ve heyecanlı bir mod. 


Capture : Bu modda ise bir çanta var ve 


bir takım bunu korurken, diğer takım bunu çalıp kendi üssüne götürmeye çalışıyor. Bir süre sonra takımlar yer değiştiriyor. Bu modda ölürseniz o turun sonuna kadar dirilemiyorsunuz. Bu modda nerden nasıl atak yapacağınız veya o güzelim çantayı nasıl koruyacağınız çok önemli, 


Bomba İmha: Bir takım belirli noktalara bomba kurmaya çalışırken, diğer takım o noktaları savunuyor. 

Devre olunca yer değiştiren takımlar oyuna hız kesmeden devam ediyor. 
Ölen oyuncu ise ancak roundun sonunda yeniden oyuna dahil oluyor. 


Yıkım Savaşı: Haritada bir baraka bulunuyor. 2 takımın da amacı , o barakaya girip en uzun süre o alanda kalıp karşı rakibe hava saldırısı yapmak. Aksiyonun bol olduğu bir mod olduğu kesin. Bir baraka için işin bukadar kızışıcağını hiç tahmin etmiyordum. 


İstila: Bu modda ise bir takım üssü korurken diğer takım üssü ele geçirmeye çalışıyor, toplamda ise 3 tane düşman üssü var ve sirayla hepsi için aynı işlem devam ediyor. 


Oyunun en büyük özelliklerinden biride karakter sınıfı olması. Karakterin tek tip olmaması oyunun en büyük artıların- dan olmuş. Her sınıfın farklı özelliklerinin olması oyuncuların seçimlerinin 


de önem taşımasını sağlamış. Oyuncu sınıfları da oyunun hem takım oyunu hem de kader oyunu olmasını sağlıyor. 
4 adet sınıf bulunan bu oyunda her sınıfın ciddi anlamda kendi takımlarında üstlenecekleri görevleri var. 


Saldırı; Uzun menzilli silah kullanabilen bu sınıf. En çok hasar verebilen sınıf özelliğini taşıyor. Ekstra özelliği ise takım arkadaşlarına ekstra mermi ve donanım sağlayabilmesi. Agresif oyuncular için güzel bir tercih olan “Saldırı” sınıfı en çok tercih edilen sınıfın başında geliyor. 


Sıhhiye: Sıhhiye kullanabildiği tek silah 


* 
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WARFACE, ESPOR OYUNLARI İÇİNE GİREBİLECEK HARİKA BİR ADAY. HATTA ŞİMDİDEN KLANLAR KURULMAYA BAŞLANDI BİLE. 


türü "Shotgun” yani pompalı tüfek türüdür. Yakın dövüşte en etkili sınıf olan sıhhiye sınıfının ekstra özelliği takım arkadaşlarının canını doldurabilmesi 

ve ölen arkadaşını 15 saniye içerisinde yeniden hayata döndürebilmesidir, Oyun içinde doktorculuk oynamayı veya destek rolünü üstlenmeyi sevenler için bence çok harika bir sınıf. 


Mühendis: Hafif silahları kullanabilen bu sınıfın en büyük özelliği ise takım arkadaşlarının etkilenmiş, hasar görmüş zırhlarını tekrardan onarmasıdır. 
Oyun içinde çok fazla tercih edilmeyen mühendis sınıfı bakalım önümüzdeki günlerde rekabet kazanabilecek mi? 
Oynayıp göreceğiz. 


Keskin Nişancı: Bu sınıf ise herkesin 

çok iyi bildiği ve sevdiği nişancı sınıfıdır. Menzilli silahları kullanan bu sınıf uzaktan takım arkadaşlarını korumak ve 


takım rakibi korkutmak için harika bir sınıftır. Ekstra özelliği olmayan nişancı sınıfı başlı başına güçlü bir sınıf olduğu için bence ekstra güce bile gerek görülmemiş. 


Günümüzde Türkiye'de gelişen oyun sektörü ve oyun firmalarının yatırımları oyuncuları çok sevindiriyor. Yakın bir zamanda Crytek'in Türkiye ofisini açması ile heyecanlanan oyuncular, Crytek 'ten büyük bir atılım bekliyor. 


Warface oyunu Elektronik sporlar kategorisine girebilecek harika bir oyun adayı. Ulusal platformlarda da boy gösterebilecek potansiyele sahip olan bu oyunun şimdiden takımları Avrupa ve Türk takımları kurulmaya başladı, Şimdiden Call Of Duty, Battlefield, Counter Strike gibi oyunlara göz kırpan Warface ilk atılımını ne zaman gerçekleştirecek. 
- Berk Çağatay Albayrak 


G Geliştirme: Crytek 

Dağılım: Crytek 

BTürFPS 

Web http://mww.warface.com/tı/ 

Minimum Sistem Gereksinimleri: intel / AMD 2.0 GHz çift çekirdekli işlemci, 1 GB ram, GeForce 
8600 ve üstü ekran kartı, 1.2 GB disk alanı 


ör ca 


G crace 


GFACE 


rytek şirketinin en büyük projeja lerinden biri de GFACE ! Birkaç 

yıl önce GAME FACE dergisini satın alan Crytek, aldıktan kısa bir süre sonra dergiyi kapatmıştı. GFACE ismi ile geri dönen Crytek şirketi bomba gibi bir geri dönüş yapmış oldu. Oyuncular için yeni buluşma noktası olan GFACE birbirinden başarılı eklentileri ile oyunculara büyük kolaylıklar sağlıyor. 


Oyuncular için geliştirilmiş bir sosyal ağ olan GFACE, arkadaşlarınız ile birlikte oyun oynayarak keyifli zamanlar geçirmenizi aynı zamanda sosyal paylaşımlar yapmanıza olanak tanıyor. Sadece sosyal bir altyapı olmayan bu oluşum aynı zamanda bizlere farklı bir oyun deneyimi de sunacak. Beta denemelerinizi yaparsanız bunu siz de görebilirsiniz. Bir anda insana “Evet evet farklı birşeyler deniyorum” hissini rahatlıkla verebiliyor çünkü sistem. 


Peki, GFACE'te bizi neler bekliyor? 
GFACE geliştirilmiş 2boyutlu ve 3boyutlu oyunlarla bizleri bekliyor olacak. 
Oynadığınız oyunları canlı yayın ile arkadaşlarınıza ve takipçilerinize kolaylıkla 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ulaştırabileceğiniz bu platform oyun dışında da yeteneklerinizin sergilemesini sağlayacak. GFACE'de dilediğince paylaşım yapabileceksiniz! İster yeni oyunları, ister oyun içi görüntüleri, dilerseniz 

de duygu ve düşüncelerinizi kolaylıkla paylaşabileceksiniz. Şu an kapalı betada olmasına rağmen şimdiden her ülkede ilgiyle takip edilmekte. Sizler de şu anda kapalı beta başvurunuzu yapabilir ve GFACE arayüzü ile Warface denemelerine başlayabilirsiniz. Zira Warface de Free2Play bazlı fps oyunları arasından sıyrılıp alışkanlıklarımızı değiştirecek nitelikte olacak, Bunu da GFACE arayüzü ile başaracak. 


GFACE'te sadece Crytek yapımı oyunlar olmayacak! 

GFACE, sisteminde sadece Crytek yapımı değil, diğer oyun geliştiricilerinin de oyunlarını barındıran bir platform olacak. Hem multi, hem de tek kişilik oyunları barındıracak olan GFACE, çeşitliliğinin bol olması ve kolay erişilebilirliği ile oyuncular için güzel bir oyun deposu olacak gibi gözüküyor. 


Crytek ekibinin böyle bir platforma adım 


atması ve free2play (ücretsiz) oyunlara ilgi duydukları bu dönemde bir kaç soruyu beraberinde getirdi? Acaba Crytek oyunlarının hepsi free2play mi olacak? 
Crytek ekibi, yaptığı başarılı oyunları kutulu olarak satma taraftarı değil. GFA-CE üzerinden tüm dünya oyuncularına ücretsiz olarak duyurmayı planlıyor. 


Farklı oyunların da platformda yer alacağını düşünmek ise başlı başına bir durum. Çünkü halihazırda sosyal platformlarda belki de ulaşılması kolay olduğu için oldukça az içerikli ve grafiksel olarak mevcuttaki oyunların yanında bile geçemeyecek oyunlar oynuyoruz. Ama GFACE hem bir sosyal platform hem de Warface ayarında birçok kaliteli yapımı bünyesinde barındırmaya başlarsa yeni nesil sosyal platformlara bir geçiş, hatta bu ipi göğüsleyen ilk mecra bile olabilir. 


Warface görselleri ile bizlere tarayıcılar- da bu denli grafklerle oyun oynayabileceğimizi kanıtlar nitelikte. Düşünmek serbest! Neden bünyesinde farklı oyunları da barındırıyor olabileceğini biliyorken ileride bizi nelerin beklediğini tahmin etmeyelim ki. Bir Crysis'i bu şekilde 


EB ik 


oynamak artk hayal gibi gelmiyor. Belki Crysis 4 ya da 5 bize böyle sunulur. 


Crytek GFACE üzerinden Sanal dergi yayınlayacak! 

CRYTEK şirketinin GAME FACE dergisi, satın aldığı ve kapattığını haberimizin başında söylemiştik. Crytek GFACE ile bu dergiye tekrardan hayat vermeyi planliyor. Sanal olarak çıkacak dergide oyun gelişmeleri ve oyun sektöründeki haberleri GFACE üzerinden rahatlıkla takip edebileceğiz. 


Şu anda sadece WARFACE'i oynayabildiğimiz bu güzelim platformda bizi ne gibi sürprizler bekliyor olacak merakla bekliyoruz. Ama hali hazırda bize gösterdiği birçok yenilik ile biz oyuncuları mutlu etmesinin yanı sıra sektöre yeni bir soluk getirecek. - Berk Çağatay Albayrak 


Sade, anlaşılır ve şk. GFACE kullandığımız birçok sosyal platformu bize aratmayacak insten bir arayüze sahip. Etkileşim ve oyun için tasarlanan bir sürü özelliği cabası. 


Pik En 


SİZ ZAHMET ETMEYİN, 
BİZ SİZE GELİRİZ! 


Ne de olsa, gezmeyi seven bir oyun dergisiyiz :) 


Bunları sıkça sorarsınız 


diye tahmin 


Başvuru yaptığımda aboneliğim ne zaman başlar? 

 GEACEK Ftee2Play 4 ayda bir çıkan bir dergi olduğu için, ae 123 aboneliğiniz hemen başlar, Yani elinize piyasada olan sayı ulaşır, Derginin ücreti her ay faturanıza/ liralannıza 5 TL olarak yansıyacak. 


Dergi ne zaman elime ulaşır? 
Dergi aboneliğiniz başlattıktan en geç 6 gün sonra elinizde olacaktır. Bulunduğunuz yere bağlı olarak bir ikigün önce veya sonra ulaşabilir. 


Abone olmamın Free2Play'e faydası var mı? 
Siz dergiyi marketlerden veya zincir kitaperlerinden aldığınızda dağıtıcı kanalındali tüm noktalara yüklübir ücret ödeniyor. Abone olduğunuzda dağıtıma daha az para harcamış oluyoruz 


Faturasız hattımda para yoksa ne olacak? 
Sistem biriki gün içinde tekrar dener. Halen 

hatlınızda para yoksa bize haber verir biz de arar size hatırlatın. 


Aboneliğim başladı mı hep sürecek mi? 
Evet, siz TPTAL F2P” yazıp 6662'ye yolayana veya operatör tahsilatta sürekli sorun yaşayana kadar 

sürer aboneliğiniz. 


Yolladığım SMS'in ayrı bir ücreti var mı? 
Servis numarasına gönderilen her mesaj oper atörünüz tarafından 50 Kr (Vodafone için 41 Kr.) 
olarak aynca ücretlendirilir. Ama bunu bir kere aboneliğiniz başladığında yapıyor. Her ay esmi yorlar, 


Dergim gelmezse veya iki kere para çekilirse falan ne olacak? 

Her türlü sorununuz için mesai saatleri içinde 0216 
465 98 50'yi arayın, biz hepsini çözeriz —) 


powered by 

- — Servismumarası ilen her m üz tra 

in) me servis numarasına gönderilen her mesaj oparatörünüz tarafından, aynca 50 Kuruş Vodafone için 41 Kuruş! olrak ücretlendirl. 


ABONE HATTI 


“465 9850 


Biz Bunlon İstiyoruz 
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Free2Ploy ekibi dile geldi resmen! “Ne istiyorsunuz? Nedir beklentiniz?” diye sorunca açtılar ağızlarını yumdulor gözlerini. Ölçeksiz de, olsa mütevozi de olsa herkesin gönlünde yatan bir aslan vardı ve kükreyerek çıkogeldi. Kimi halihozırda oynadığımız bir oyunla ilgili, kimi henüz gelmesine bile intimol vermediğimiz bir şey istedi. Dalga geçmemek için kendimizi Zor LULLUK çünkü hayal gibi gözükseler de “Hayaldi gerçek oldul” diyebileceğimiz nice yapımlar gördük. Bakalım bu isteklerin gerçekleşebileceğine ihtimol verebilecek misiniz? 


Gelsin artık şu Transformers Universel Verdiniz görseli, verdiniz videoyu, verdiniz gazı. 2012 dediniz, e hani? MMO oyunları pek sevmeyen beni bile (Ne işin var burada o zaman arkadaşım?-Şahap) (Geçiyordum uğradım-Pozan ) cezbeden bir dünya bu robotların dünyası, Çocukluğum oyuncaklarıyla ve çizgi filmleri ile geçti. Şu yaşımda elimin altında benimle gelişen, büyüyen, savaşan bir robotun olacak olması aklımı feci şekilde çeliyor. Bu oyun, çocuk: ken 2 adet Transformers robotunu kapıştırirken aldığım zevkin onda birini bile verse bana yeter de artar. Bir de oyun F2P olursa şahane olur tabii. Şu an için açıklanan bir bilgi yok bu konuda fakat artık neredeyse bütün mmoların F2P formatına geçtiğini düşünürsek Transformers Universe'in de bu şekilde piyasaya çıkacağını ön görebiliriz. 
Fakat bir yandan da aylık cüzi bir miktar karşılığında herkese hitap etmeyecek olan 


EN Pik 


bu evreni sadece sevenleri ile buluşturup bu konuda elit bir ortam da yaratılabilir. 


Pek tabii isteklerim bunlarla sınırlı değil. 
Gerekli lokalizasyon çalışmalarının da yapılmasını talep ediyorum. Türkçe ve böl- 


gelerine göre şiveli konuşan Transformers robotlara kanımız daha çabuk ısınacaktır. 
Zaten millet olarak robotlarla en büyük ilişkimiz rondo ile kabak doğramak olduğundan, araba ve çeşitli araçlara değişen robotlara alışmamız oldukça zor görünüyor. 


En azından oyuna konulacak modifiye edilmiş Doğan görünümlü Şahin internet cafe gençlerinin ilgisini bir hayli çekecektir. CD, tesbih, “liselim” sticker v.b. alet edevatlar dükkâna kesinlikle eklenmeli. Jagex Games buradan baya para kırar. Decepticon ırkı için gelmesi gereken Metrobüs eklentisinin gerekliliğinden bahsetmiyorum bile. 


Şakalar komiklikler bir yana, oyun bu evreni sevenleri memnun edebilirse misyonunu yerine getirmiş olur. Her önüne gelen, MMO oyunu oynayanlar beğenmese de olur diye düşünüyorum. Transformers evreni gerçekten özeldir, candır. Tarihi ve alt metni gayet sağlamdır. Bununla beraber hardcore bilim kurgudur. Umarım Jagex Games bu robotların ruhunu iyi anlayıp hikâyesi sağlam bir oyunla karşımıza çıkar. 
Teknik ayrıntılar beni çok ilgilendirmiyor. 
Devasa robotumla savaşlara katılıp bu evrende bir lider olmayı iple çekiyorum. 


ÖNCE İKİNCİYİ OYNA MUSTAFA! 
DotA 2 daha yeni sayılırken DotA 3'ü beklemek şımarıklık olur bana göre. DotA 3 bknz: Ütopya. 


Zamanında Blizzard Entertainment, Warcraft diye bir oyun yaptı da olay oldu. Sonra IceFrog diye bir abi çıktı (kesinlikle saygı duyarım) Defense ofthe Ancients (DotA) haritasını yaptı ve güncellemeye boğdu biz DotA severleri, 6.44b ile başladığımı hatırliyorum ve şu an güncel harita 6.77b (çok olmuş yahu) Valve açıklama yaptı: DotA 2'yi yapacağım ve paralı olacak, free2play'e son dedi. Sevmedi bu açıklamayı DotA severler. (Şahsen hiç sevmedim, evet f2pciyim) Neymiş efendim? Önce beta anahtarları olacakmış sonra parayla olacakmış. Bir kere bu DotA'ya aykırı. Sonradan böyle olmasa da geçici olarak tepkileri üstüne çekmeyi başarmıştı Valve. 


Dota 2, DotA'ya göre grafiklerde tavan yaptı bana göre, Böyle olsa da kimi severken kimileri hiç sevmedi. Şahsen ben hala DotA oynuyorum. Peki, gelelim DotA 3 ütopyasına. Bana göre ütopya, çünkü DotA 2 den sonra çok daha gerçekçi ve çok daha fazla boyutlu bir oyun yapılmalı. Örneğin Kinect olarak oynayabilmeliyim. Rikimaru'yu seçip, görünmez olunca daha çok hissetmeliyim bunu. DotA dediğimiz oyunun bir yaşam tarzı olduğu bu günlerde, DotA 3'ün PS Kinect tarzı bir konsolda gelmesi gerekiyor bana göre. Hiç PC ye bulaşmaması gerekir. 


Artık DotA 3'ü çıkarırlar mı bilemem. Çikarsa eğer Blizzard Entertanment mı geliştirir yoksa Valve mi o da bilinmez. Ancak bana kalırsa bahsettiğim tarz bir konsolda çıkmayacaksa hiç çıkmasın daha iyi. Ya da ikna etsinler bizi, çokdaha gerçekçi olacağına, destekleyelim o zaman. (Yapımcı havasına bürünmüş oyuncu mode: ON) 

Unutmayın, yenilik iyidir 


FİFA'YA BU KADAR CİDDİ YAK- 
LAŞAN BİR SEN VARSIN MERT 
FIFA 13'te Türk takım sıkıntısı gündemimize kadar taşındı. FIFA'nın 2013 serisinde sadece Galatasaray” gördük. Türk takımlarının olmadığı FIFA'da önümüzdeki serilerinde daha fazla Türk takımı veya Türkiye Ligi'nin eklenmesi biz FIFA'cıları bahtiyar edecektir. 
Çünkü her oyuncu tuttuğu takımla oynamak yeni gelen trasferleri değerlendirme ve gelen transferlerle oynayıp heyecanlanmak ister, Maalesef bu konuda sıkıntımız büyük diyebilirim. 


FIFA 13'te online maçlarda en büyük eksiklik olarak nitelendirdiğim sohbet bölümü yoktu. Yeni serilere eklenebilecek bir diğer içerikte maç esnasında sohbet olarak. Aynı zamanda izleyici bölümüde olsa tadından yenmez. FIFA bizlere her yeni serisinde çok güzel özellikler sundu. Futbolu resmen yaşadık monitörlerimizde. Ama fiyat olarak da can yakan bir yanı var. Gönül ister ki herkes oynayabilsin. O yüzden FIFA'nın Free2Play olmasını isterdim. Türkiye'de FIFA'ya yönelik pek fazla turnuva ve lig olmuyor ve yapılan online maçlarda da kasma problemleri yaşıyoruz. Bu problemler de umarız yakın zamanda hallolur. 


“Aynı zamanda sezon maçlarındaki ilk 5 dakika gol atıldığında rakibin çıkma şansının olması bazen yanlış bir karar olabiliyor, Genelde ya yenilen gol yüzünden ya da kasma sorunundan ayrılanlar oluyor bu yüzden ilk 
5 dakikanın verilmesi gayet rahatlatıcı ama 
golden sonra maçın sayılmamasının haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bir değişiklik olabilir. 


Gi eli e 


TOMMANO-CONOLUER 


GENERALŞ 


Bir RTS tutkunu olarak benim istediğim oyun C&C Generals tabii, yaklaşık 10 senedir bekliyorum şu mereti. Son 6 aydır çıkacağı haberleri dolaşıyor etrafta, duymuşsunuzdur. Ama “Campaign” kısmı olma- dan bir C&C düşünülebilir mi? Elbette hayır! 
Ben kendimi bir Gla Komutanı veya Kane'in Başkomutanı olarak hissetmedikten sonra. 


Dolaşan diğer haberlerde F2P olacağı doğrultusundaydı ki bu haber kesinleşti. 
Starcraft 2'yi F2P olarak düşünebiliyor musunuz? Ben düşünemiyorum, Ortaya çıkacak dengesizlik, oyunun zevkini ortadan kaldıracaktır bence. Bu yüzden C&C Generals bir F2P değil, gidip DE&R'dan kutusuyla aldığımız ve eve dönerken o kutuyu paramparça edip, içinde yazılan her satır yazıyı, noktasına virgülüne kadar okuyup beş kere hatim ettiğimiz bir oyun olmalı. Haksız mıyım? Ben şahsen, C&C Generals almaya doymadım, o yüzden ki şu an evimde dört tane C&C Generals var, ayrı ayrı, hepsi farklı kutularda. EA Games, hiç düşündün mü bu adamlar böyle deli olur ve dört beş tane gidip alırlar diye? Yok! F2P bir oyunu nasıl tekrar tekrar satın alacağım! 


Bir de unutmadan, denk geldiniz mi bilmiyorum ama C&C Generals adına beş on tane ekran görüntüsü dolaşıyor ortalıkta ve tüm seri de olduğu gibi yine bir teknolojik 


sapıklık söz konusu, Şu GLA'in hurda ünitesi “Technical” bile, bilim kurgu filmlerinden fırlamış sanki. Orta-Doğunun bağrından kopmuş bir oyun, olmuş mu size galaksiler arası savaş oyunu! (Evet, burayı biraz abarttım sanki.) Uzun lafın kısası, ben ve bütün C&C tutkunları adına istiyorum ki, C&C Generals eski haliyle, sadece yeni grafiklerle sürülsün piyasaya. 


Son dönemde hemen hemen her oyun firması, gerçekleşen talep doğrultusunda ya yeni bir multiplayer oyun hazırlıyor ya da var olan oyunlara bu modu eklemeyi veya geliştirmeyi amaçlıyor. Hal böyle olunca ben de Sports Interactive'den büyük bir atılım hayal ettim. Evet, maalesef son yıllarda var olan maç motorunu neredeyse hiç geliştirmeyen, her yeni oyunu sanki önceki oyunun transfer güncellemesiymiş gibi duran Sports Interactive'den bahsediyorum. 


Malum web tabanlı futbol simülasyonları 


oldukça revaçta. Diğer yandan da futbol simülasyonu deyince akla gelen ilk oyun Championship/Football Manager serisi... 
Hani Temur Altunhan, Maxim Tsigalko ikilisiyle gol rekorlarını kırdığımız, Santos'un yıldızlarla dolu kadrosunu sömürdüğümüz, “Neymar diye bir çocuk buldum, kesin yıldız olacak” dediğimiz seri. 


Elbette mevcut oyunda arkadaşlarımızla girip bir lig kurabilir, kozlarınızı paylaşabilirsiniz. Ancak ben daha büyük bir yatırımdan söz ediyorum. Binlerce menajerin var olan liglerdeki takımların başına geçip kozlarını paylaşabilecekleri serverlar hayal ediyorum. Oyunun zaten her yıl düzenli olarak oyuna “regen”" yani “altyapıdan çıkan sanal oyuncu” kazandıran bir sistemi var. Bu da oyunda gerçek bir transfer borsasından başlayıp ilerleyen yıllarda oyunun kaderinin oyuncu keşiflerimize ve altyapı çalışmalarımıza kalacağını gösteriyor. Bu da her geçen yıl * daha iyi olanın” kazanacağını gösteriyor. Yine oyunun başarısız teknik direktörlere olan “Türk 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sabrı"nı pardon sabırsızlığını hatırlarsak kötü menajerlerin büyük takımların başında uzun süre kalma şansı pek yok. Yani hak eden hak ettiğini çok geçmeden alacaktır. 
Peki, hak edenler nasıl belirlenecek? Takımınızın kalitesine göre sizi maç maç değerlendiren güncel bir sistem olmalı oyunda. Yani şu an “Hall Of Fame”dediğimiz bölüm. Örneklendirmek gerekirse, Real Madrid-Getafe maçını Real Madrid kötü bir oyunla 1-0 kazandığında iki takımın kalitelerini temel alırsak Getafe menajeri "Hall of Fame” dediğimiz bölümdeki puanını arttırabilir aynı şekilde kazanmasına rağmen Real Madrid menajeri bir düşüş yaşayabilir. 
Oyunun kesinlikle bunu yapacak altyapısı ve yapay zekâsı var. 


Geriye tek bir sorun kaldı... Gerçek zaman ve oyun zamanı arasındaki ilişki. 
Yerel saatlere göre sunucu yaratmak en mantıklısı, Amerika serverı, Avrupa serverı, Asya serveri gibi... Bu şekilde kullanıcılar arasında ciddi bir saat farkı olmaz ve adaletsizlik yaşanmaz. Gerçek zamanla 1 haftada, oyun içinde 3-4 hafta geçmesi bana göre oldukça ideal. Maç günleri haricinde yaşanan sakatlık ve basın toplantıları da gün, gün güncellenebilir. Bu şekilde oyun içinde sürekli çevrimiçi olma şansınız bulunmakla birlikte zamanı kısıtlı olanların yalnızca belirli zamanlarda çevrimiçi olması da mümkün olabilir. 


Yine de ülkemizde mevcut olan profesyonel ligin bile halini düşünürsek içinde bulunacağımız sunucudaki “hatır şike"lerini, “teşvik”leri, maç verme"leri düşünmek bile istemiyorum. Eğer olur- da bir gün Sports Interactive böyle bir atılım yaparsa “Şimdi Avrupa serveri düşünsün!” derim. 


Çevrimiçi oyun dünyasında artık hepimizin sık olarak duyduğu bir kavram var “Free2play” yani hiçbir aylık ücret ödemeden oynayabileceğimiz oyunlar için kullanılan bir terim ama ya ücret ödediklerimiz bedava olsa nasıl olurdu? 


“Azeroth; eski tanrıların özenerek yarattığı bir gezegendi”Hepimizin severek oynadığı Blizzard Entertainment firmasının en gözde oyunlarından biri olan World of Warcraft öyküsünün nasıl başladığını az çok hepimiz biliyoruz. 


Bende bu oyun için günlerimi hatta haftalarımı bilgisayar başında büyükbir zevkle harcadım. Harcadım derken yanlış anlamayın sakın Kalimdor kıtasının adeta bir parçası haline geldim.World of Warcraft'ı oynarken yaşadığım bütün heyecanların yanı sıra en korktuğum şey”Acaba gelecek ay oyunu 


oynamaya devam edebilecek miyim?”korkusuydu. Ücretsiz bir oyun olmadığı için ve ben, öğrenci olduğumdan dolayı her ay ailemden oyun için para almak baya bir sıkıntı yaşatıyordu. Beni en çok zorlayan zindanlardan biri olana“Karazhan'a” girmek için bile beklerken, aklımda olan en önemli soru buydu. 


Ama hala bu sorunların yaşandığını et rafımda görebiliyorum. İlk 20. Seviyeye kadar oyun ücretsiz oynanabildiği halde asıl hikâye 20. Seviyeden sonra başladığı için buradan yetkililere hepimiz adına sesleniyorum. 


Dünya çapında milyonlarca kayıtlı çevrimiçi kullanıcısı olan Blizzard Entertainment firmasının oyunlarından biri olan World of Warcraft bedava olsaydı o zaman tadından yenmezdi. Çoğu oyun ücretsiz oyun sistemine geçmiş durumda. Bu oyunlar kullanıcılardan aylık ücret almak yerine sadece oyun içerisinde satın alınabilecek ücretli malzemeler satmaya başladılar. Düşünsenize zaten milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan World of Warcraft bedava olacak, bir rüyanın gerçekleşmesi gibi olurdu. İlk önce Türkiye deki kullanıcı sayısında önemli bir artış olmasıyla beraber etrafta konuşulan WoW muhabbetleri de önemli ölçüde artardı. 

Şu anda farklı çevrimiçi oyun oynayanların çoğu WoW'a geçerdi ve oyun içinde daha renkli bir topluluk olabilirdi. Sizce de bir gün WoW'un bedava olması harika olmaz mıydı? - Bütün Ekip :) 
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PaybuyMme Kart oyunlardaki en güçlü silahınız olmaya adou, 


9 Şubat tarihinde düzenlenen lans- 
1 manının ardından adını sıkça duymaya başladığımız PaybyMe kart oyun dünyasındaki en güvenli, en avantajlı ve en hızlı ödeme sistemi olma misyonu ile yoluna hızla devam edeceğe benzer. Son yıllarda hızla büyüyen oyun endüstrisinde, oyuncuların harcama yapabileceği birçok ödeme sistemi mevcut. PaybyMe ön ödemeli kart olma özelliği ile kullanıcılarına kontrollü harcama yapma olanağı sunarak diğer ödeme sistemlerinin arasından sıyrılmayı hedefliyor. Ödeme kolaylığına ve kartın geniş yelpazeye sahip kullanım alanına baktığımızda markanın bütün oyuncu topluluklarını gözüne kestirdiğini görebiliyoruz. 


Ön ödemeli PaybyMe kartı, diğer ödeme sistemlerinden ayıran birçok artı özelliği mevcut. Öncelikle ön ödemeli sisteme değinecek olursak bu sistem ile kart sahipleri kartlarına uygun gördükleri tutarları yüklüyor ve harcamalarını kontrollü bir şekilde yapıyorlar. Kartın Denizbank ve VİSA ile olan ortaklığı bu noktada devreye giriyor ve kart sahipleri Denizbank ATMlerinden diledikleri miktarı kartlarına yüklüyorlar, Denizbank ve VISA isminden yola çıkarak kartın bir kredi kartı olduğu yargısına kapılmamak gerekiyor. Kartınızın tek kimliği ön tarafında yazan 
13 haneli PID kodunuz. Ayrıca belirtmekte 
fayda var, ne aylık, ne de yıllık hiçbir aidat v.b. masrafı yok. Kart için web sitesinden ücretsiz başvuru yapabilir, kartınızı yine 


ücretsiz bir şekilde adresinize yollatabiliyor ve anında kullanmaya başlıyorsunuz. Ön ödeme kısmına dönecek olursak, kart üzerine yüklenen tutar kadar harcama yapılması, kart sahiplerinin harcamalarını bütçeleri dâhilinde gerçekleştirmelerini sağlıyor ve ailelere de çocuklarının harcamalarını takip edebilme imkânı veriyor. 


PaybyMe kartın bir diğer dikkat çeken özelliği ise komisyon oranının neredeyse hiç olmaması. Mobil ödeme ve kredi kartlarının ücretinizden aldığı komisyon PaybyMe kart ile cebinizde kalıyor. Bu noktada PaybyMe kart hem kart sahibi oyuncular hem de ödeme sistemi kullanan oyunlar için en iyi seçenek gibi görünüyor. 


Ödeme esnasında telefon bilgileri yada kredi kartı bilgileri ile uğraşmayıp ödeme ekranına sadece 13 haneli PID kodunuzu girdiğinizden kartın diğer ödeme sistemlerine göre çok daha hızlı bir ödeme imkânı sunduğu bir gerçek. Ayrıca bu sayede güvenliğiniz açısından önem teşkil eden bilgileri de sanal ortamda paylaşmamiş oluyorsunuz. Kartınıza hem sanal, hem de fiziki olarak sahip olabilmek sizin 


elinizde. Kartı kaybetmek gibi bir kaygınız varsa sadece PID kodunuz ile alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sanal kartlar PaybyMe internet sitesi üzerinden kolaylıkla alınabilirken, fiziki kartları hem web sitesi üzerinden boş olarak, hem de 10, 25, 
50 TUlik değerlerle Türkiye'nin en yaygın 
satış ağına sahip mağaza ve marketlerden alabilmek mümkün. 


Birçok F2P oyunda ve Facebook oyunlarında kullanılmakta olan kartın yelpazesi gittikçe genişlemekte ve yakında Steam, Origin, PSN v.b. platformlarda da kullanılabileceği söyleniyor. Ayrıca yakında kartın kişiye özel oyun v.b. görseller ile kaplatılması gibi bir durum da söz konusu, Zaten ürünün web sitesini, tanıtım videosunu ve Facebook sayfasını ziyaret ettiğimizde renkli bir kimliğe sahip olduğunu görmemek mümkün değil, 


Oyuncuların oyun içi ihtiyaçlarının güvenli, hızlı ve kolay şekilde karşılanacağı ve oyuncuların daha fazla kazanç sağlayacağı yepyeni bir ödeme çözümünü cebimize koyan PaybyMe ve Denizbank sektöre sıkı bir giriş yapmış gibi görünüyor. 


PAYBYME KARTIN EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ DE KOMİSYON ORANININ NEREDEYSE HİÇ OLMAMASI. 
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Röportoj - Emre Gürsoy 


Öncelikle PaybyMe'den başlayalım. 
Paybyme nedir, nezaman kurulmuştur ve sektörde ne gibi çözümler sunmaktadır biraz bahseder misiniz? 

PaybyMe'yi 2010 Mart ayında kurduk. 6 ay 
gibi kısa bir sürede Türkiye'nin en büyük 2 
mobil ödeme şirketinden biri olduk. Türkiye'deki başarılı yükselişe paralel Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki operatörlerle de uzun soluklu iş ortaklıkları imzaladık. 1 sene içerisinde 9 ülkede hizmet veren, 6596 pazar payıyla bölgenin lider ödeme servis sağlayıcısı oluk. Yıl 2013 olduğunda hizmet verdiğimiz ülkelerin sayısı 37'ye ulaştı. Şu an Dünya genelinde PaybyMe servislerini doğrudan ve dolaylı olarak 6000'i aşkın firma kullanmaktadır. Bunlarla beraber Denizbank ile birlikte PaybyMe Kart projesine başladık ki geçtiğimiz ay ürünün lansmanını yapıp basına duyurduk. 


PaybyMe Kart fikri ne zaman ve hangi ihtiyaçlar doğrultusunda oluştu? 
Pazarda farklı ödeme kanalları mevcut. 
Hepsinin de kendine ait bir takım zorlukları var. Özellikle de internet kafe'lerden satılan Pin'ler. Ödeme yolunda oluşan gecikmeler ve diğer problemler. Tüm oyuncular bu söylediklerimi mutlaka yaşamışlardır hatta yaşamaya da devam ediyorlar. Bizi PaybyMe Kart fikrine iten 


en büyük nedenler bu yaşanan sıkıntılı ödeme süreçleriydi. Bunu sadece son kullanıcı açısından düşünmeyin. Sektördeki bu sıkıntılar oyun firmalarına da olumsuz bir şekilde yansıyor. Onlar da oyunlarından bekledikleri verimi alamıyor ve yeni yatırımlarda tereddüt ediyorlar. 


PaybyMe Kart'ın oyun sektöründeki hedefleri nelerdir? 

Hedeflerimiz büyük... Yılsonuna kadar her 
5 oyuncudan en az birini PaybyMe Kart 
sahibi yapmak. Bu sayıya ulaşabilmek için kartın kullanım alanlarını genişletmeye, dağıtım ve yükleme noktaları için de yatırımlarımızı arttırmaya devam ediyoruz. 
Oyun sektöründe hem oyuncuya hem de oyun firmasına katma değeri olan sorunsuz bir ödeme enstrümanı sunarak sektöre bizden sonra girecek olan firmalara da iyi bir rol model olup cesaret vermek amacındayız. 


PaybyMe Kart'ın ödeme sistemleri içerisinde en hızlı ve en güvenilir olduğunu söylüyorsunuz, oyuncuları buna ikna etmek için neler planlıyorsunuz? 
Güvenli, çünkü kartlar ön ödemeli, yüklediğiniz kadar harcama yapıyorsunuz. Kartı kullananlar kredi kartı kullanıcıları gibi, oyun içerisinde yaptıkları küçük harcamalar için bilgilerini paylaşmak zorunda değiller. Kartların doğrulaması Denizbank ve VİSA güvencesiyle yapılıyor. Hızlı, çünkü bankacılık ürünlerinin aksine sadece kartın üzerindeki 13 haneli numarayı girmek yeterli. Ödemenin gerçekleşmesini takiben ayrıca bir işleme gerek kalmadan oyun içi fayda anında yükleniyor. 


Merak edilen bir diğer konu da PaybyMe Kart'ın Steam, Ps Store, Xbox Live v.b. platformlarda kullanıp kullai mayacağı. Bunun için bir çalışmanız varmı? 

Evet, San Francisco ofisimiz bu firmalar ile görüşme halinde. Yakın zamanda güzel haberlerle dönmeyi umut ediyoruz. 


ak PaybyMe Kart sadece oyun inde mi faaliyet gösterecek? İlerisi için başka planlarınız mevcut mu? 
İlk yola çıktığımızda kartı konumlandırırken oyunlar ve sosyal ağlardaki ödeme seçeneklerindeki eksikleri tamamlamayı, hedefledik. Ama PaybyMe Kart, en nihayetinde bir ödeme aracı ve farklı sektörlerde de kullanıcıların ödeme yaparken yaşadıkları sorunlarına çare olabilir, Dolayısıyla kart'ı müşterilerine bir ödeme aracı olarak sunmak isteyen her türlü firmaya kapımız açık. -Pozan Erten 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GEN ik oyunu ile 1993'te tanıştığımız Settlers 

İİ şimdide tarayıcı üzerinden oynanabilir 

B hale getirilmiş. O inanılmaz görüntüleri 

ve detaylı dünyasıyla 25 farklı Settlers oynadık bugüne kadar. Başlığı okur okumaz "Peki ya neymiş bu Settlers Online? Hem de Betaymış?”diyenleriniz olmuştur. Bir RTS (Gerçek Zamanlı Strateji) tutkunu olarak yıllarca oynadığım ve yeni sürümünün çıkması için yine yıllarca beklediğim oyunlar ile mutasyona uğramış bir şekilde karşılaşmak beni oldukça rahatsız ederdi doğrusu. Ama Ubisoft, Settlers Onlineli yaratarak inanılmaz bir iş çıkarmış. 
Öyle ki oyunu oynamadan önce ne söylediysem, hepsini yutmak zorunda kaldım. 


Öncelikle dostlarım sizlere bir şey itiraf etmek istiyorum. Bir oyun Free2Play niteliğini bu kadar mı hak eder? Eğer, hiç para vermeden rahatça oynayabileceğiniz ve oyuna para vermedin diyesize yetimmiş gibi davranmayacak bir oyun istiyorsanız. 
Settlers Online tam size göre! Tek yapmanız gereken beklemek. Çünkü oyun yavaş ilerliyor. Örneğin, bir asker çıkarmak istiyorsanız, 5 dakika bekliyorsunuz. Ama işin güzel tarafı da bu aslında. Gereken emrive görev sırasını dağıtıyorsunuz, ardından film izleyip arkadaşlarınızla takılıp yorulunca eve geliyorsunuz, iş güç, ders falan derken Settlers Online'a döndüğünüz de bakıyorsunuz ki her şey tıkırında! 


Eğer, beklemek istemiyor, hemen gelişip, oyunun ergenlik dönemini geçmek istiyorsanız Gemler sizin için birebir. Belli bir ücret karşılığında gem satınaldıktan sonra, örneğin 1 grup asker çıkarmak istiyorsunuz ama beklemek istemiyorsunuz; asker başına 2 Gem karşılığında, istediğiniz kadar askeri anında emirlerinize hazır hale getirebiliyorsunuz. 
Odununuz yoksa yine Gem kullanarak satın alabilirsiniz. İstersen bekle, istersen Gem kullan bekleme. 
Oyunun mantığı oldukça basit! 


Şimdi oyunun derinliklerine dalma zamanı! 
Oyuna yeni başlayanlar için oldukça detaylı eğitim. 
görevleri mevcut. Eğer bunlar da yeterli gelmez ise resimlerde de görebildiğiniz gibi, hat bölümünde 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“Help"kısmı mevcut. Oyunla ilgili aklınıza takılan ne varsa Help kısmında oyunun bilenlerine sorabiliyorsunuz. 


Her şeyden önce, Settlers Online'in samimi ve sıcak bir havası var, Herkes güler yüzlü ve oldukça sevecen, Oyuna başladığım ilk günden beri bana yardım eden “Caetano Lopes"isimli Portekizli dostum, buna en büyük örneklerden bir tanesi. Kendisine oyun ile ilgili çok şey borçluyum doğrusu. 


Ayriyeten oyuncuların yüzde 80'ini 25 ve üzeri yaşlarda... Biz kaldığımız yerden devam edelim, Oyunda 14-15. seviyeye ulaşana kadar sadece tutorial yapmakile geçiyor vaktimiz. Ama yukarıda da dediğim gibi oyun hakkında en ufak fikri olmayanlar için bu görevler oldukça önemli. Bu seviyeye ulaştıktan sonraiise işin eğlenceli kısmı ile baş başa kalıyoruz. Generalinizi hazırlayın! Mahalleyi, ahaliyi falan toplayın doğru haydut kamplarına! 


Her oyuncunun kendine özel bir adası var veher yanı bulutlarla kaplı, buraları Explorer yani kaşifinizi kullanarak “Explore new sector”emrini vererek teker teker keşfediyoruz. Her keşfettiğimiz toprakta, haydut kampları biraz daha kaslanıp kuvvetleniyor. 
Bu arada sizin de seviyeniz artıyor tabii ki. 


Benden ufak bir tavsiye... Başlarda Bowman'e güvenip sadece Bowman'den oluşan bir ordu kullanmayın.“Recruit"adlı askerlerden bolca yapıp onları tank niteliğinde kullanın. Bowman'ler haydutlara 


ri Gem kullanma 


büyük hasar veriyorlar fakat çabuk ölüyorlar. 


Oyunun balı kaymağı 26. seviyedel 

26.seviyede Kaşifinizde "Find Adventure” opsiyonu açılacak ve o adventure'lara yani maceralara atılmak bir hayli zevkli olacak. Eğer yılbaşında ve özel günlerde bilgisayar başında olursanız, bu günlere özel maceralar gelecek. Eurocup Macerası, Yılbaşına özel Çam Adası macerası ve ya Paskalya bayramına özel Paskalya macerası gibi oldukça eğlenceli ve fazlasıyla kazanç getiren maceralar olacak. Gem'e dönüştürülebilir futbol topu ve ya paskayla yumartası gibi bir çok obje kazanacaksınız. Şundan da bahsetmeden geçmiyeyim, bu maceralar sayesinde level atlayacaksınız ve kaynak toplayacaksınız. 
Oyundaki yağma sistemine dayanarak zengin olabileceksiniz! 


Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için! 

Guild sistemi oldukça hoşunuza gidebilir, ama pahalı. Kalkışmadan önce bir kez daha düşünün! 
Neden mi? Bir Guild'a katılabilmek için öncelikle bir “Guild House'unuz olmalı ki bunu yapmak bayağı çep yakan bir iş, Bundan sonra katılmak istediğiniz Gulld'i özenle araştırmalısınız ki boşa zaman harcamayın. Uzun lafın kısası, bir RTS olmasa da, RTS'lerin kökünden doğmuş, Ubisoft kalitesinde, oyuncu yanlısı olan Settlers Online deneyip pişman olmayacağınız oyunlardan bir tanesi, Henüz beta olduğuna bakmayın, hemen herşey tamamlanmış durumda. Bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Kesinlikle denemelisiniz, bizden söylemesi... - Uğur Sarı 


G Geliştirme: BlueByte 

Bİ Dağıtım: Ubisoft 

Tür: Gerçek Zamanlı Strateji 

BWeb: http://mww.thesettlersonline.com 

İG Minimum Sistem Gereksinimleri: Pentium 42.8 GHz işlemci, 1 GB RAM, 15 GB HDD, 128 MB Ekran Kartı (nVidia GeForce PX 5900 Ultra/ATI Radeon X700) 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Tüm oyuncuları toplayacak lek çalı! 
ESL Türkiye'de isterseniz sadece eğlenmek için, isterseniz de profesyonel olarak oynayıp hediyeler kazanabilirsiniz. 


Dişinize göre rakipler! 
Artık düşük seviyedeki oyuncularla oynarken sıkılma ya da yüksek seviyedeki oyuncularla oynarken zorlanmanın sonu geldi. 


Tanınmış takım ve oyuncularla oynayabilme fırsatı! 
Bugüne kadar sadece isimlerini ve başarı hikâyelerini duyduğunuz dünyaca ünlü isimlerle birlikte oyun oynama fırsatı ESL Türkiye'de Uluslararası mücadeleler sizi bekliyor! 

35 ülkede aktif olan ESL'de, Avrupa'nın dört bir yanından 
oyuncularla maçlar sizleri bekliyor. 


Tüm lig ve kupalar ücrelsiz! 


ESL'deki hiçbir turnuvaya katılmak için ücret ödemezsiniz. il www.esl.eu/tr — Sn j 
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Tanırım The Lost Titons 


he Lost Titans (TLT) heyecan dolu bir yeni nesil çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu (MMORPG), Tarayıcı üstünden veya ufak bir istemci marifeti ile oynamak mümkün. TLT eşsiz hikâyesi, üstün görselliği ve oynanış biçiminin rahatlı hem”hardcore gamer” kitleye, hem de“casual gamer” kitleye hitap ediyor. 


Insan türünün varoluşundan çağlar evvel, Tanrılar ve Titanlar arasında savaşlar vardı. 
Titanların arasındaki savaş alevlendiğinde Zeus, neredeyse tüm Titanları, Tartarus isimli hapishane gezegeninde esir etti. 

Hyperion ve Ophion isimli iki Titan o hapishaneden insanlığın gelişimini izledi ve değişik insan kültürlerini takip etti. 

Hapsedildikten çok uzun bir süre sonra, Titanlar umutlarını yitirmeye başlamışken bir şans doğdu. Devlerin sonuncusu olan Aristaios, anneleri Gaia'nın adına kurtarabildiği bütün Titanları Tartarus'tan kurtarmak için geri döndü ve Hyperion ile Ophion kaçtı. 

İki Titan, gökyüzü diyarı olan Ouranos'a kaçıp rüyalarını gerçekleştirmek için beraberce çalıştılar. Tannıların rolünü üstlenerek yeni bir diyar yarattılar; kardeşleri ve kurtarıcılarının adına buraya Aristos ismini verdiler. 

İlk birkaç nesil boyunca Hyperion ve Ophion uyum içinde çalıştı ve pek sorun yaşamadılar. 
Beraberce çalışarak onların soyundan gelenlere, Dünya'nın külütürel öğretilerini, hayatta kalmanın yollarını, kadın ve erkek geleneklerini, büyünün kullanımını öğrettiler. Onlara 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Yunanlıların, Romalıların, Mısırlıların, Atlantislilerin, Perslerin, Asyalıların hikâyelerini aşıladılar. Aynı zamanda Kuzey, Alman ve Çin tarihlerinden ve birçok farklı kültürden bahsettiler. Ama en çok sevdikleri hikâyeler Kadim Romalılar'ın, Mısırlıların ve Denizler altı Ülkesi Atlantis'in hikâyeleriydi. Bunlar Aristos'un ana kültürünü oluşturacaktı. 


Aristos halkı arasında büyük bir barış hakimdi çünkü Hyperion ve Ophion onları aileleri 

gibi görüyor, ataları gibi yönetiyorlardı. Ama insanların sayısı artıkça onları yönetmek zorlaşıyordu. Böylelikle Titanların da arası açılmaya başladı. 


Hyperion ve Ophion adil bir yönetim sergiliyordu, Ancak bir noktadan sonra Ophion, Hyperion'a adanan semboller ve heykellerden dolayı üzüntü ve kıskançlık duymaya başladı. 
Ophion'un kıskançlığı Titanlar arasında tartışmalara neden oldu. Bu tartışmalar büyüdü ve farklı konulara sıçradı. Kültürden, verilen tavsiyelere oradan politikaya ve liderlik için savaş verilmesine kadar gitti. 


İki Titan arasındaki savaş şehrin bir kısmını yok etti ve yaşayanları dehşete düşürdü. İkili hatasını kabul etti ve bir anlaşmaya vardı. 
Savaşlarını ıssız bir bölgeye taşıdılar ve savaşı kazanan 100 yıl boyunca yönetme hakkına sahip olacaktı. Yüzyılın bitimine yakın bir daha savaşacaklar ve bir sonraki Yüzyılın kararını vereceklerdi. 


Bu 100 yıllık düellolara Aiona adı verildi. 
Düelloların başlangıcının üzerinden 1000 yıl geçti. Ophion artık yeterince dövüştüğü kararına vardı. Hyperion'a ait olan Işığın Şehri'ni terk etti ve kendi diyarını oluşturdu. 

Ama Ophion'un ihanetinin haberleri Hyperion'un baş şehri olan Işığın Şehri'ne geldi. Şehrin en cesur savaşçıları kaderleriyle yüzleşmek için bir araya geldiler. Onların görevi mirasçı ülkeleri birleştirmek, Hyperion'u kurtarmak ve Ophion'un ordusunu kendi diyarına geri göndermek olacaktı. 


15. seviyeye geldiğinizde bir Hanedan'a katılmalısınız. Bu bütün Işığın Koruyucuları için bir rüştünü ispatlama törenidir. Hanedan, sizin görevleri yapıp ün ve ödüller kazanırken ne tür bir oyuncu olacağınızı, ne tür oyuncularla tanışacağınızı ve arkadaş olacağınızı belirliyor. Bu kararı verdikten sonra değiştirmenin imkânı olmadığı için size seçtiğiniz Hanedanın felsefesini iyi bir şekilde benimsemenizi öneririz. Böylece sizinle aynı şekilde düşünen kahramanların arasında olursunuz. 


Işığın Şehri'nde üç büyük Hanedan bulunuyor. 
Levidis, Kalgeris ve Vendramin Hanedanlıkları. Her Hanedanın kendine göre felsefesi ve inançları var. Hanedanların tarihi çok eskiye dayanıyor. Ancak inançlar savaş döneminde dahi ayakta kalmış. Levidis Hanedanı'ndan olanlar, Işığın Şehri'nin iyiliği için düşmanlarını öldürmekten çekinmiyorlar. Kalgeris Hanedanı üyeleri, Işığın Şehri'ni korumak ve savunmak için düşmanlarını öldürüyor. Vendramin Hanedanı'ndan olanlar ise düşmanlarını stratejik avantajlar için öldürüyorlar. 


Bir tank gibi yaratılmış olan Savaşçı düşmanının üzerine hücum eder ve ona ağır bir hasar verir. Aynı anda birden fazla hedefe vurabilen Savaşçı, müttefikleri için bir yol 

açarken düşmanlarına da neden dev gibi bir 


kılıcın önünden çekilmeleri gerektiği konusunda ağır bir ders verir. 


Okçu: Çevik ve atik olan Okçu, ok ve yay ko- 


WWw.novaworlds.com 


nusunda oldukça ustadır. Okçu yeteneklerini dengeli bir şekilde dağıtmıştır. Bu sayede hem düşmanlarına hasar verir hem de müttefikleri için yaşam desteğinde bulunur. 


Büyücü: Büyücü asasını kullanarak dünyanın yaşam enerjisinden yararlanır ve çok güçlü buz büyüleri yapar. Bu sayede düşmanlarını dondurup yavaşlatabilir. Büyücü aynı zamanda mükttefiklerini koruma büyüleri ve kalkanlar ile savunur. 


TUT ayrıca oyuncuların yaratmış oldukları karakterlere, sahip oldukları seviyeye paralel yetenekler sunuyor. Karakterlerin güç seviyesi ve teknik donanımı ise geliştirilebilir silah ve diğer donanımlarla ayrı bir boyuta taşınıyor. 
Fiziksel geliştirmelerin yanında büyülü ve mistik geliştirmeler sayesinde bu silah ve donanımlar, seviye tanımaksızın PVE ve PvP'lerde kıyasıya mücadelelere de yeni kapılar açıyor. 


Oyuncunun hırsı ve oyunun sürükleyici hikâyesi ile paralel olarak karaktere, savaştığı uğurda yoldaşlık edecek bir Evcil Hayvan da sunuluyor. Farklı özelliklere sahip birçok Evcil Hayvan mevcut ve oyuncu tarafından eğitilerek seviyesi ve yetenekleri artırılabilen bu Evcil Hayvanlar savaşlarda da karakterler için destek bir güç oluşturuyor. 


Devasa oyun haritasında görevler, etkinlikler, savaşlar ve arenalar arasında dolaşan karakterin hız kazanmasını sağlayan mükemmel tasarımlara sahip binekler de oyunun vazgeçilmez bir parçası, Farklı görünüm ve hız katkılarıyla oyuncuları bekliyor. 


TUT'de PvP deneyimi sadece PvP için özel ayrılmış arenalarla sınırlı değil. PvP sistemi oyunculara Lonca Savaşları, Hanedan Savaşları ve 1 v 1 savaşları sunuyor. Birebir ve ekip olarak yapılacak savaşlar ile PVP sistemi büyük bir eğlence vaat ediyor. 


TLT bizlere içerik ve hikâye olarak gerçekten sağlam bir deneyim sunacak gibi. Üstelik isteyenlerin sadece tarayıcısından rahat rahat oynayabileceği şekilde hem de. - Şahap Civelek 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B Geliştiren: 74Game 
E3 Dağılım: DA0 Games 

E3 Tür: Devasa Rol Yapma 

B Web: www.novaworlds.com 

3 Sistem Gereksinimleri: 2 4 giz intel tek 
çekirdek, 2 gb ram, gforce 6600 ekran kartı DX 9 ve yukansı 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yunu yalnızca bir ürün değil hizmet, kültür ve bir deneyim olarak kullanıcılara sunacak olan Nova Worlds, Türkiye başta olmak üzere Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Arap yarımadasına Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hizmet veren bir oyun portalı. 


Hatta bildiğiniz gibi Türkiye'nin en yeni oyun platformu Nova Worlds açılışını City of Steam ile gerçekleştirdi. ıl sonuna kadar en az dört oyuna ulaşmış bir portal olmayı hedefleyen Nova Worlds adını Latince Nova (Yeni) ve İngilizce Worlds (Dünyalar) kelimelerinden alıyor. 


DAO Games, Nova Worlds ve City of Steam ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'de geliştirilen oyunlar da dahil, bu kadar üst düzey bir oyunun ilk önce Türkiye'de hizmete girmesini sağladı. Bu durum Türk oyun pazarının artık 'potansiyel' olmaktan çıktığının bir göstergesi. 


Oyunların Kaderi Oyuncuların Elinde 

DAO Games'in oyun portalı olan Nova Worlds üzerinden hizmeti verilen City of Steam ve diğer oyunların yönetim felsefesi de haliyle farklı olacak. Online oyunların en interaktif eğlence platformu olduğu artık kabul görmüş bir gerçek. Kullanıcılar oyunu oynadıkça sürekli kendini geliştiren, kapsamı büyüyen birmecra 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artık online oyunlar. 


Bu, online oyunların yıllar boyu kendi içinde barındırabileceği toplulukların oluşmasına neden oluyor. Son zamanlarda Kuzey Amerika, Kore ve Batı Avrupa ülkelerinde oyunların hikayesinin kullanıcılar tarafından etkilenerek geliştiği interaktif gelişim modelleri ortaya çıkıyor. Yani oyunun gidişatı kısmen kullanıcılar tarafından belirlenir oldu. Nova Worlds bu oyuncu etkileşimli gelişimi Türkiye'de de uygulamakiçin kurulan bir platform. Yani kullanıcıların yardımıyla oyunları şekillendirmek hatta platformun da kullanıcılar tarafından yönlendirilmesini sağlamak en büyük hedeflerden biri. 
Oyunculardan gelen tasarımların içerik olarak oyuna eklenmesinden, oyuncu etkileşimli içeriklerin sonuçlarının oyuna yön vereceği kompleks oyuniçi hikaye akışlarına kadar bir çok oyuncu merkezli özellik DAO Games ve Nova Worlds bünyesinde hayata geçmeye hazırlanıyor. Oyuncunun, yalnızca oyunun gidişatı içinde çevresine tepki veren bir öge olmaktan çıkıp oyun ve yayımcıya da yön verebilecek güce ve bilince erişmesi amaçlanıyor. 


Her oyun kendi içinde bir evren barındırır ve Nova Worlds de oyunun hizmetini bir ürün olarak değil, yeni bir dünya, bir deneyim olarak vermeyi amaçlıyor. Portalın adının Nova Worlds (Yeni Dünyalar) olmasının sebebi de bu. 


Türk oyuncular, en yeni ve son teknoloji oyunları, tamamen yerelleştirilmiş halde dünya ile eş zamanlı oynayabilecek ve içinde bulundukları dünyanın yönünü tayin edebilecek yetkin bir konumda olacaklar. - Şahap Civelek 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GOBLIN KEEPER ONLİNE 


oblin Keeper, rekabetin tavan yap- zamanda zindanımızda kaynak çıkarma lerine keyif veriyor diye bizlere saldırabilir. 
Ç tığı çok oyunculu strateji oyunu, oranını da artıracak mobilya ve stok üreti- o Ama dikkat etmek lazım, başta küçük bir Bu oyunda biz, gözünü Dünya Ha- © minde kullanabiliriz. Bu arada zindanı aç- O zindana yapılan zararsız bir saldırı olarak kimiyeti hırsı bürümüş, keyfi kaçık bir Efendi o gözlü yağmacılardan da korumayı unutma- — başlayan şey kısa sürede acımasız bir savarolündeyiz. Bense sizlere burada yeni yeni mak lazım yoksa sonuçları kötü olabiliyor. o şa dönüşebiliyor. 
tanıdığımız bir Goblin Masalı olan Goblin Keeper'i anlatacağım. Elbette ki tüm “Yardakçı'larımız teknoloji "Dünya Hâkimiyeti'ne giden yolda düşmanlara araştırmakla dirsek çürütmeyecek. Bazı ya- © karşı bizimle omuz omuza çarpışacak yandaş-Bu dünya benim olacak! ratıklarımız devasa cüsseleriyle zavallı zayıf o lar bulacağız. Birlikte dehşet saçan Balroglları Bu “basit” hedefe ulaşmak için ihtiyacımız olan — yaratıkları pataklayacak. Ayrıca'Efendi'leri (o ehlileştirip, huzursuz'Hayalet'leri düşmanbazı şeyler var. Goblin, Ork, Canavar vediğer © olarak ordumuzu yağmalama seferine de larımıza karşı kışkırtacak, tüm'Kıta'nın altını tiksindirici yaratıklardan oluşan kocaman yollayabiliriz. Ordumuzu cılız savunma üstüne getirecek ve yukarıya tırmanan diğer bir ordu tabii. Küçük krallığımızı adım adım sistemine sahip'Köy'leri yağmalamak için umutsuz'Efendi'lerle savaşacağız. 
kuvvetli bir imparatorluğa dönüştürmek için (yollayabilir veya askeri açıdan iyi korunan onları çok iyi yönetmemiz gerekiyor. "Kale'lere saldırtabiliriz. Baş koyduğumuz yol uzun ve tehlikeleri de en az oyundan alacağınız zevk kadar büyük ama Her kızgın'Efendi'nin mutluluğu tatması “Hükümdar'lar arasında en babayiğit olan- © emeklerimize değecek çünkü yolun sonunda için bir ya da iki zindanının olması gerekir. — ları stok, mineral ve altın ganimetine ka- en güçlü'Goblin Keeper'olma unvanı bizleri Ne var ki zindan yapı şirketinin tüm pat vuşmak için veya sırf zarar vermek kendi bekliyor olacak. 


ronları yolsuzluk ve hortumlamadan parmaklıklar ardında. O zaman ne yapıyoruz? 
Tabii ki işleri kendimiz ele alıyoruz. Topraklarımızın temelini oluşturup 'Yardakçı'larımızı Taverna, Kasa ve Eğitim Merkezi gibi yapıları inşa etmesi için görevlendiriyoruz. 


Ayrıca mevcut kaynakları çıkarmak için 


Maden'leri kullanmamız gerekiyor. Bu ham maddeleri kara borsada satabilir veya aynı 


CI Pik 


İlim irfan yolunu seçtiğimizde bilim bizimle olacak ve bilim demek teknoloji demek, teknoloji demekse güçlü araç demek. Teknolojiler bizi ek odalar, daha fazla Yardakçı ve tehlikeli yaratıkları yanımıza çekme yeteneğiyle donatacak. 


“Warlock'larımız bizim için kütüphanelerde dirsek çürütecek. Çünkü doğru zamanda doğru teknoloji kullanmanın önemini büyük. Doğru zamanda kullanılacak teknoloji yapacağımız baskının kaderini belirleyip bizi sefil bir kaybedene ya da şanlı bir kazanana dönüştürecek. 


İşte'Goblin Keeper'böyle masalsı bir oyun ama gördüğünüz hiçbir acımaya ve merhamete sahip değil. Kendiniz için iyi bir hikaye yazmak istiyorsanız acımasız bir'Efendi'olmaya hazır olmanız lazım. 


Sadece hikaye mi? 

Masalsı anlatışımızdan ve verdiğimiz tüyolardan biraz uzaklaşıp arayüzden ve oynanabilirlikten de bahsetmekte yarar var. Çünkü oyun tarayıcı tabanlı olmasına rağmen eğlenceli ve kaliteli grafiklere sahip. Ara yüzü de bu şekilde değerlendiren oyunun tanıdık, bildik bir havası var. Bu da sağ olsunlar kullanıcılarını düşündüklerini ve bizim hızlıca adapte olabileceğimizi gösteriyor, Hatta kendimden örnek vermek gerekirse ilk başta “Neymiş yahu bu?” diye oturduğum oyunun başından “Şunu da yapayım, bunu da yapayım...” diyerek iki - üç saat kalkamadım. 


NANKÖR *YARDAKÇI'LARIMIZIN MİDELERİNİ ŞİŞİRMEK, BİR ÇATI ALTINA SIĞINMALARINI SAĞLAMAK VE HER ÖDEME GÜNÜ'NDE CEPLERİNİ ALTINLA DOLDURMAK BAŞLICA GÖREVLERİMİZDEN. 
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Oyunun başından itibaren akıcı bir şekilde hem oyunu oynatan, hem de tanıtan yardımcı görevler ara yüzü en verimli nasıl kullanabileceğimizi, içeriğe ulaşmanın basitliğini ve oyunun eğlenceli taraflarını bize gayet net bir şekilde gösteriyor. Ve dereceli olarak azalan yardım oranı yerini bir süre sonra oyunu bize bırakıp görevlerden gelen ödülleri toplamaya bırakıyor. 


Lavların arasından gelen toprak goblinlerime yol, su, elektrik olarak geri dönüyor desem yalan olmaz. Çünkü resimlerde de görebileceğiniz üzere kuru kuruya duran lavlar aslında bizim yararlanabilir alanlarımız ve her şeyimizi üstüne kolayca kurabiliyoruz. Geliştikçe şehirdeki goblin nüfusunda bir artış oluyor. Bir ara gelen Ork'u düşman sandım ama meğerse bana gelmiş canım benim. 


Tarayıcı tabanlı olmasının en iyi yanların- dan biri de her şeyin elimizin altında oluşu. 
Foruma, sık sorulan sorulara, liderlik ve benzeri yerlere anında erişim sağlamak ve kolay bir şekilde sağlamak gerçekten güzel bir özellik. Hele ki artık günümüz oyunlarının tarayıcılara taşındığı bir dönemde “Goblin Keeper'in buna hazır oluşu ayrıca eğlenceli bir durum. 


B Geliştirici: Night Owl Games 

EB Dağıtım: Gameforge 

Tür: Tarayıcı Tabanlı RTS 

Web: göblinleepercom 

G Sistem Gereksinimleri: İnternet bağlantısı, Flash 11 ve üstü (Flash 11.3 ve üstü tavsiye ediliyor) 


"Goblin Keeper' ister ciddi, ister eğlence arayan oyuncular olsun herkesin isteklerine cevap verecek gibi. Ayrıca Free2Play aracılığıyla aldığınız içerikleriniz de sizlere iyi bir başlangıç sağlayacak. - Şahap Civelek 


FBE 


Don't Worry Be Happu - 


lizzard Entertainment'in 1994 yı 

lında oyun dünyasına kazandırdığı 

Warcraft oyunu yeni bir akım başlattı ve Blizzard'a daha da büyümenin yolunu açtı Zamanla ikinci ve üçüncü oyunu çıkan Warcraft aslında asıl yükselişini Defense of the Ancients haritasıyla yakaladı. Dota Allstars adıyla çıkan bu harita Warcraft'tan biraz daha farklı olarak bir köy kurmaya ya da gelişmeye değil de, hazır kurulmuş olan köyü en iyi kahramanlarla korumaya önem veren bir strateji getiriyordu. Kısa sürede oyun severlerin gönlünde taht kurmayı başaran Dota vazgeçilmez oldu 


Bir köy kurup bunu geliştirip sonunda karşı 

köyü yıkmayı amaçlayan strateji oyunlarını biraz değiştirerek farklı bir bakış açısı getirdi Dota. 
Artık yalnızca yönlendireceğiniz bir “hero” var ve işçileri düşünmenize gerek yok. Tek önemli şey yeterince gelişip karşı köyün kutsal simgesini yıkmak. Oyuna başladığımda yapacağım eşyaları öğrenmekte zorluk çeksem de çabucak alıştığım ve 7 senedir bıkmadan oynadığım tek oyundur sanırım. Kutsal simgeyi yıkmak demişken yanlış anlamayın sakın, biri Radiant's Ancients (The World Tree), diğeri de Dire's Ancients (The Frozen Throne) denen büyük pembe bir ağaç ve lavlar içinde mistik bir ruh. Kim önce karşı tarafın simgesini yıkmayı başarırsa oyunu o kazanmış oluyor ve bu, saldırıyı yapmayı düşünürken savunma yapmayı da akıl etmenizi gerektiriyor. 
Bu oyunda şans yok arkadaşlar tamamen taktikle kazanabileceğini bir haritadır Dota. 5v5'e kadar oynanabilen hem bireysel, hem de takım oyunu; böylelikle her ikisini seven insanlar için de bir tercih sebebi haline geliyor. Kimi oyunlarda tek bir oyuncu, oyunun kaderini değiştirebiliyor. Takım 


Bir Zamanlar Dota 


halinde herhangi bir koridordan üsse girdiğinizi düşünürken aslında oyunda iyi kasan bir karşı takım oyuncusunun sizin üssünüzü yıkmaya başladığını fark edebiliyorsunuz. Oyunda av-avcı sistemi oldukça geçerli. Kendi koridorunuzda “creep' keserken ormandan gelen bir düşman tüm planlarınızı bir anda değiştirebiliyor. O an ya kaçacaksınız ya da saldırıya geçip onu geldiğine pişman edeceksiniz. Tabii o ormandan geldiğinde sizin takım arkadaşlarınız ormanın diğer tarafında zaten onu bekliyorsa, işiniz daha kolay. 
Çünkü arkadaşlarınız göründüğü an büyük bir panik havası eseceği kesindir. En temizi yüz yüze çarpışma; yani S'er kişilik takımların bir anda birbirlerine girdiği ve tam bir kaos ortamının 


oluştuğu anı yaşayabilmek için yüksek RAM şart. 


Başlarda bu kaos ortamına alışamasanız da zamanla her şey berraklaşacak ve ortamı daha 

iyi görebileceksiniz. Bu karışıklık sizi korkutmasın. 
çünkünaslında en güzel yanı da bu toplu savaş anları, Gelişmeye bağlı olarak bu savaşlar hemen bitebiliyor ya da bir iki kayıpla geçiştirebiliyor. 
sunuz. Oyunun seslendirmeleri de oldukça iyi. 
Örneğin: Rhasta ölürken “Endişelenme, mutlu ol (Don'tWorry Be Happy)"diyebiliyor. Ya da başka bir“hero”düşman yaklaşınca “1 hear you man, ifeel you man”deyip karşı atağa geçebiliyor. 


GFB 


Oyunda üstünlük denen bir şey yok ancak bazı karakterlerin zıttı var, Örneğin, dayanıklılık ağırlıklı bir heronun karşısına, zıt bir karakter geldi 

ğinde işler oldukça zorlaşabiliyor. 


Yeni başlıyorsanız görünmezlik yeteneği olan bir karakterlerle başlamanızı öneririm. Oyunu öğrenirken çok işe yarıyor. Tabii harita editörleri bunu da düşünmüş ve görünmeyen karakterler için onları görünür yapan bir eşya yerleştirmişler oyuna. Karşı karakterlerden biri bu eşyayı satın aldığında işiniz hiç de kolay değil benden söylemesi. 
Şu bir gerçek: Eğer oyuna yeni başlıyorsanız oldukça ezileceksiniz, örseleneceksiniz. Ancak, 


“Sabır evlat. Sabır ve hırs seni zafere götürecek” 


“Eee bunun ikincisi çıkmış şimdi, ne bu?" dendiğini duyar gibiyim. Olay şöyle ki: Evet, Dota sadece bir harita olarak çıktı ancak bu kadar ilgi ve alaka belki de beklenmiyordu. Zaman içinde rağbet gitgide arttı ve elbette ki bu durum farklı geliştiricilerin dikkatini çekti. Valve, Dota 2'yi yapacağını ve bunun paralı olacağını duyurunca insanlarda hem merak, hem de şikayetler başladı. Ancak oyunun aşırı ihtişamlı olacağı karakterlerin çizilmiş resimlerinden belliydi. Örneğin, Purist Thunderwrath'ın elindekinin gerçekten de 


bir mistik kitap olduğunu çok daha iyi görebilir ve bunu oyun içinde adeta yaşayabilirsiniz. 


Dota 2'deki yenilikler bununla bitmiyor. Bilindiği üzere oyuna Steam üzerinden ulaşıyorsunuz. Şu anda beta olarak oynanan oyuna ufak bir ücret mukabilinde aldığınız beta key ile giriş yapıyorsunuz ve bambaşka bir dünyanın kapısı ilk başta ardına kadar açılmasa da yeteri kadar aralanıyor. 
Oyunda host durumu yok çünkü oyuna girdiğinizde sistem kendisi on oyuncuyu bir araya getirip dengeye göre oyunu başlatıyor. Geriye yeteneklerinizi göstermek kalıyor sadece, 


Dota 2'nin görselliği ön planda tutulmuş ve ka rakterlerde yetenek açısından pek bir değişiklik yapılmamış. Oyunun müzikleri olsun, görüntüler olsun sizi oyuna oldukça iyi hazırlıyor ve motive ediyor. Oyun ilk başlarda görsellik açısından oyuncuya oldukça zevk veriyor ancak bu klasik bir Dota oyuncusunun işini bayağı zorlaştırıyor. 
Çünkü herşey çok karışık geliyor oyuna başladığınızda. Daha önce eşya yapmak için 10 farklı oyun içi karaktere gitmeniz gerekirken şimdi tek “shop” bölümünden istediğiniz eşyayı alabili yorsunuz. Bu yeni eşya alma sistemi oyunu çok kolaylaştırıyor aslında ancak başta çok karışık geldiği için oldukçta zor bir görünüme sahip. 
Tüm eşyalar yanyana sıralanmış bir düzen içinde ve rengarenk olduğundan dolayı ne alacağınızı şaşırabilirsiniz çünkü hepsi çok güzel görünüyor. 


Bir oyunun en önemli özelliklerinden biri görsel olarak oyuncuyu tatmin edebilmesidir sanırım. 
Oyunu kazanmak için girdikten sonra amaçlarınız değişebilir. Yani oyunu kazanmaktansa, Batrider'in düşmanın üzerine attığı yağın damla damla süzülüşünü izlemek daha eğlenceli ve 


önemli hale gelmiş. Natural Creepler'da ufak tefek değişiklikler gözünüze çarpabilir, mesela bir anda ormanda bir Ursa Warrior karşılayabilir sizi. 
Harita ilk oyuna göre daha karanlık olduğundan, heran beklemediğiniz süprizlerle karşılaşabiliyosunuz. Dota 2' yi oynarken kendinizi oyunun. 
içinde yaşıyormuş gibi hissetmeniz işten bile değil kısacası, 


Oyun ilk başladığında creep block yapmayı seviyorsanız bu sefer işiniz daha kolay çünkü <reepler neredeyse karakter boyundalar ve eskisi gibi sağdan soldan kaçamıyorlar. Bu da ilk kanın kendi kulenizin dibinde dökülmesi ihtimalini artırıyor. En önemli natural creep olan Roshan kesmek istediğinizde işler biraz değişiyor. 
Roshan aynı gücünde ancak inine girdiğinizde Balrog'la karşılaşmış hissi veriyor. Oyunun en heyecanlı anlarından biri belki de bu. Aegis'i kapıp orta kulede kasmaya çalışan Kunkka'yı sıkıştırmayı düşündüğünüzde işler karışabilir çünkü Kunkka'nın gönderdiği gemi üstünüze üstünüze geldiğinde kaçacak yer arasanız iyi olur. 
Ancak Kunkka gemi gönderip stun attığında iyi ki bana atmış daha yakında gördüm diyebilecek derecede eğlenceli olmuş bu seferki... Oyun bu, elbet bitecek ve iki taraftan biri kaybedecek. Ya The Dire yaşayacak bu makus kaderi ya daThe Radiant. Ancak ikisinin de kutsal simgeleri yıkıl dığında oyunun bitişinin eskisi gibi olmadığını hemen farkedeceksiniz. Frozen Throne ve World Tree yıkıldığında eskisi gibi aynı halde kalmıyor, yanardağın içine düşüyor, parçalanıyor, ışıklar saçıyor adeta aydınlanıyorsunuz ve o görsel şöleni izleyince oyunu kaybettiğinize pek de üzülmüyorsunuz 


Böyle bir finali görmek için Dota 2 yi muhakkak oynamalısınız ancak klasik bir Dota oyuncusuysanız Dota 2'ye alışmanız için kendinize biraz zaman verin. Ancak alışırsanız tekrar Dota'ya döneceğinizi hiç sanmıyorum. Tercihinizi yapın ancak Dota 2'ye başlarsanız olacaklardan hiç kimse sorumlu olamaz. Bu bağımlılık yapan oyunu herkese şiddetle (evet, şiddetle) tavsiye ederiz. - Mustafa 
Cem Demirkol 


ÖDÜLE! 


Eşya taşımak için birebir. Base'e gitmeden eşyaları yanınıza kadar getiren bir kurye 


* Bu üç eşya kahramanınızın türüne 

göre en iyi baslangıç eşyalarıdır. 

4 Oyun başından sonuna kadar 

PX Kullanışlı bir eşya. Özellikle power-up 

stoklamak için kullanabileceğiniz en iyi ve tek eşya, 

# Benim gibi support oynamayı seviyorsanız kullanabileceğiniz en 

kullanışlı eşya. Görünmez olmayı kim istemez? 


3 Geliştirme: Valve 

E3 Dağıtım: Steam)Valve) 

BG Tür: Fantastik Real-time Strategy (Fantastik Gerçek Zamanlı Strateji) 

Web wwwdota2.com 

BSistem Gereksinimleri: Windows 7 / Vista / 

Vistaö4 / XP, Pentium 4 3.0GHiz, 1 GB - XP / 26B - Vista, 

128 MB DirectX 9 destekli, Shader model 2.0. ATI mi 


NVidia 6600 veya daha iyisi, En az 2.5 GB boşalan 


Pi C3 


Tanitim Age of Empires Online 


www.free2play.com.tr. 


Age of Empires Önline 


Serinin Yeni ve Havalı Çocuğu Age 0$ Empires Online! Asla eskimeyen bir klasik! 


997'de Age Of Empires'a görür görmez aşık olduk. 2 boyutlu, işçilerin kukla gibi hareket ettiği bu 


çığır açan oyunun 2. versiyonu “Rise Of Rome” geldi ve ardından herkesin cebinde CD'sini taşıdığı bir baş yapıt olan “Age Of Empires 2: The Age Of Kings” ve "Age Of Empires : Conguerors" ortaya çıktı. 


10 küsür sene geçmesine rağmen hala binlerce 
oyuncunun oynadığı bir oyun yapmış olmak kim bilir Microsoft çalışanlarını ve belki de Bill Gates abimizi ne kadar gururlandırıyordur. 


Kim bu yeni çocuk? 

Evet, kimdir nedir ki bu Age Of Empires Online? Bu koskoca serinin sonunda Free2Play olarak ortaya çıkıp aslanlar sofrasına dahil olmaya çalışan? 


O halde hemen başlayalım anlatmaya! 2011 
yılında beta sürümü piyasaya çıkmıştı ve bir- 


kaç ay sonra kendisi ve ihtişamıyla geldi Age Of Empires Online. Böylece bir serideki her yeni üyenin bir öncekinden daha kötü olacağı teorisi (Ne yazdım be! ) çürütülmüş oldu, 


Tamamen bedava bir oyun fakat oyun içerisindeki albeniler o kadar fazla ki kredi kartı limitinizi oyuna gömmek istiyorsunuz. Ama sabrederseniz, oyunda ilerledikçe para harcamaniz gereksiz oluyor. Açıkcası Microsoft'un, üzerinden bu kadar kazanabileceği bir fırsatı kaçırması ve bunun yerine oyuncuları düşünmesi beni şaşırttı arkadaşlar. Gerçekten de hiç para harcamadan oyunda istediğiniz kadar ilerleyebilirsiniz. 


Oyuncular Premium ve Standard Civilizations olarak ikiye ayrılıyorlar. Anlaşıldığı kadarıyla Standart olan uygarlıklarda ufak tefek eksiklikler var, Örnek vermek gerekirse, birkaç geliştirmeyi yapamıyorsunuz ve oynadığınız maçlar skor tablonuza kaydedilmiyor gibi böyle mini 


GERÇEKTEN DE HİÇ PARA HARCAMADAN OYUNDA İSTEDİĞİNİZ GİBİ İLERLEYEBİLİRSİNİZ. 


minnacık eksiklikler mevcut. 


Yepyeni bir Dünya! 

Age Of Empires 3'te olduğu şehriniz seviye atlayarak güçleniyor, güzelleşiyor. Oyuna başladığınızda "Aaa 4.Çağ gitmiş?!” gibi tepkiler vermeyin çünkü 15. seviyeden önce 4.çağa atlayamıyorsunuz. 


Oyunda 5 farklı uygarlık var, Eskiden olduğu gibi oyun başlarken uygarlık seçip başlamıyoruz. Artık başta bir tanesini seçiyor ve onunla ilerliyoruz ve ya hoşumuza gitmediyse başka bir uygarlığa dönüştürebiliyoruz. Canınız isterse de yeni bir uygarlıkla tekrar başlayabilirsiniz, eski uygarlığınızın kılına dokunulmuyor gözünüz arkada kalmasın. 


Peki nedir bu 5 uygarlık? Greek, Egyptian, Babylonian, Persian, Celtic. Age Of Empires serilerinde olanın dışında bir yenilik var ki benim oldukça hoşuma gitti, her uygarlığın kenine özgü askerleri var, fakat kuvvetler yine eşit durumda. Yani, Greeklerde okçu “Toxotes” iken Babylonianlarda “Bowman” Görünüşleri hareketleri falan hep farklı. Yaptıkları şeyler hemen hemen eşit. Yine, Age Of Empires serisinde olduğu gibi, her uygarlığın kendine göre kuvvetli olduğu özellikleri de var tabii ki... 


Bu dünyanın grafiklerinden bahsetmeyi 

az kalsın unutuyordum! Grafikler oldukça güzel ve eğer oynadıysanız aynı “Worms 4 : Mayhem'in grafiklerine benziyor. Benzemesine aldanmayınız, çok daha güzel ve tatmin 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eder seviyede olmuş. 


Oyuna yeni başlayanlara doping kıvamın- da tavsiyeler! 

Her şeyden önce, kesinlikle ve kesinlikle tutorial görevlerini eksiksiz tamamlayın. 
Eğer tutorial bölümlerini geçerseniz, oyuna Fransız kalabilirsiniz. Tutorial görevleri candır! Oldukça da yararlı nesneler ve bolca altın veriyorlar. 


Tutorial görevlerinde anlaştığımıza göre devam edelim! “Empire Points” denilen oyun içi paranızı harcamayın, çünkü ilerde biriktirdiğiniz Empire Pointler ile Premium Civilization alabileceksiniz. 


Altınlara gelince... Onları da harcamayın çünkü! 10. seviyeye ulaştığınızda okullar açılacak 


ve böylece istediğiniz türdeki ünitelerinize Item (Eşya) üretebileceksiniz. 

O kadar parça, nesne falan dedim ama hiç açıklamadım değil mi? Özürlerimi ileterek başlıyorum anlatmaya: Her ünitenizin kendine has parça bölümleri mevcut, binaların bile! 
Örneğin, işçinize kıyafet, başlık, alet sağlayabiliyorsunuz. Kıyafet ve başlık, zırh ve can, alet ise kaynak toplama hızlarını ve miktarlarını 
artırabiliyor. Örneğin, ana binanızda ise 4 
farklı bölüm mevcut ve her biri binanın yaptıği işi ve dayanıklılığını etkiliyor! 


Şahsen, benden üstün bir çok oyuncuyla karşılaştım yendiklerimde oldu, yenildiklerim de. Ben yenebildiysem herkes yenebilir! 


Adam giydirmece! 
Şimdi oyunun diğer özelliklerine gelelim. 


Yukarıda her ünitenin, binalarda dahil parçalar ile geliştirilebildiğini söylemiştim. Bu bölmelerin dışında bir de görsel bölmeleri var ünitelerin. Şöyle ki görevlerden ve kutulardan çıkan bu nesneleri herhangi bi ünitenize yerleştirdiğiniz de askerinizin elindeki silahın değiştiğini göreceksiniz. 
Yani tamamen size özgü bir asker ve ya ünite yaratabilirsiniz. Yaklaşık 100 küsür görsel nesne mevcut! 


Ama baştan söyleyeyim, bu görsel nesneler askeriniz tank gibi bile gözükse, gücüne güç katmıyor. Sadece görsellik katıyor. Rakibinizin askerini görüpte “Yuh” diyip moral bozukluğu yaşamayın. 


Bir efsane daha! 

Yıllar yılı oynadığımız şu oyunu daha da güzel yapmış adamlar. Resmen demişler ki: “Biz 

bu oyunu yaşatacağız arkadaş!" ve başarmışlar da. Oyun gerçekten zevkli ve inanılmaz sarıyor. Age Of Empires sevenlere çikolata tadında bir oyun olmuş. Sevmeyenleriniz bile, bir gözatın. Bu nostaljik yolculuğa eminim ki bayılacaksınız! Kadim topraklarda görüşmek üzere... - Uğur Sarı 


G Geliştirme: Robot Entertainment, Gas Powered Games EB Dağıtım: Microsoft Studios 

3 Türü: MMORIS 

B Web: agecfempiresonline.com 

Di Sistem Gereksinimleri Pentium 4 3.0GHz Athlon XP 
3000-4, GeForce 6200 LE, Radeon Xpress 1200 Series, Ram: 1 
gb, Dx9, Windows Xp 32 bit, Hard Diskte kapladığı alan 5 gb 


RAKİBİNİZİN SİNİRİNİ BOZUN! 


Rush taktikleri 
No: 1 -“İlk 15 dakika” 


200 et, 200 odun ve 100 altınla başlığımız. 
oyunda bütün işçilerinizi et toplamaya yönlendirin ve yeterli sayıda işçi sayısına ulaştığınızda ki ben şahsen 25 işçi olmasını öneririm, hemen 2. çağa geçin ve 2 
adet baracks(baraka) kurun. Barakalardan 
10 adet Greek için Hypaspist, Egyptian 
için Axeman, Babylonian için Shield Bearer, Persian için Sparabara, Celtic için Long Swordsman çıkarıp rakibin odun toplayan işçilerine yollayın. Ama bunu yaparken rakip ile savaşmaktan kaçının, unutmayın amacınız rakibinizi yavaşlatmak, sinir etmek ve ardından kahkahayla gülmek! 


Rush taktikleri 

No:2 -“15 ile 30. dakikalar” 
Oyunun 20. dakikalarına doğru ikinizin de ekonomisi oturmuş halde, bağ bahçeyle uğraşıyorken 2 farklı tipte ordu hazırlayın. 
İlk ordu tanklayan askerlerden oluşmalı örneğin: Immortals, Shield Bearer vb. ama asıl işi yapacak olan ikinci ordu ise hızlı ve uzak mesafeden saldırabilen askerlerden oluşmalı. Örneğin: Carpentom, Sarissophoroi vb... Şimdi işin tatlı kısmındayız! İlk ordunuzu hem rakibinizin ülkesini keşfet- 


mek hem de bir kaç işçi öldürerek rakibinizi üzerinize çekmek için kullanın. Bu sırada ikinci ordunuzu arkadan dolaştırın rakibin mekanını basın! Sonuç? Rakibiniz yüzde 
90 ihtimalle oyunu terk edecektir. 


Rush taktikleri 

No:3 -“30.Dakika ve Sonrası” 
Bir dakika! Bu aslında bir taktik değil, bir Zaten bu dakikadan sonra rush mı yapılır arkadaş?! Ama yine de yenmek istiyoruz, akıl bizde güç bizde değil mi? 
Öyleyse dostlarım yapmanız gereken çok basit, Anti-Army mantığıyla hareket etmek. 
Klasik, Age Of Empires 2'den kalma, antika bir yol. Eğer rakibiniz Toxotes (okçu) çıkarmışsa siz Peltast veya Sarissophoroi (mızrak atan askerler) çıkarın... Ve! Zırh geliştirmelerini mutlaka yapın, savaşın kaderini değiştirebilirler. - Uğur Sarı 


DİKKAT! BU BÖLÜMDE 
YAZANLARI UYGULAMAK, 
İNSANLARIN SİZDEN 
KORKMASINA, KOŞARAK 
UZAKLAŞMASINA, 
BAHANELER UYDURUP BİR 
ANDA TÜYMELERİNE SEBEP 
OLABİLİR. SİZİ EXPERT 
OLARAK GÖRDÜKLERİ için 
NOOBLAR İLE OYNAMA 
ŞANSINIZ KALMAYABİLİR. 
BU TAKTİKLER BAĞIMLILIK 
YAPABİLİR. 


ROPORTAJ” on ke: 
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Crytek Istanbul, Türkiye'ye yapılacak yatırım ile bölgenin inracot merkezi olacok Bu 


yatırım ile 5 yılda 150 Üstün nitelikli personele istihdam sağlamayı hedefliyoruz 


erli Kardeşler tarafından kurulan 

ve bizim her zaman bir Türk firması gözüyle baktığımız Alman asıllı oyun geliştirme firması Crytek en sonunda ülkemizde İstanbul'da resmi olarak ofisini açtı. Bu heyecan verici gelişme Çırağan Sarayı'nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Nihat Ergün'ün katılımıyla gerçekleşen bir lansman ile 


herkesle paylaşıldı. Lansman sonrasında yoğun bir tempo geçiren ve hızla çalışmalarına başlayan Türkiye Ofisi'nin Genel Müdürü Serhat Bekdemir'i kısa bir süreliğine yakalayıp sorularımızı sormayı başardık. 


Yerli Kardeşler Türkiye ile bağlarını hiçbir zaman koparmadılar ve gelişmeleri sürekli takip ettiler. Yurt dışında edindikleri tecrübeyi ülkemizle paylaşabilmek için olası fırsatları gözlemlediler. 
Her zaman için doğru zaman ve doğru işbirlikleriyle ülkemize gelmek istediler. 
Ülkemizin özellikle son dönemde teknoloji alanında açtığı teşvikler ve ekonomik atılımları da gelme kararlarında etkili oldu. Elbette ki ülkemizin oyun sektöründe küresel çapta söz sahibi olabilmesi adına katkımızın olmasını istiyoruz. 


Şu bir gerçek ki son birkaç yılda Türk oyun dünyası kabuğunu kırma adına önemli gelişmeler kaydetti. Bir yandan 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son BİRKAÇ YILDA TÜRK OYUN DÜNYASI KABUĞUNU KIRMAK ADINA ÖNEMLİ GELİŞMELER KAYDETTİ. 

BİR YANDAN EKONOMİK DEĞER SAĞLARKEN DİĞER YANDAN DA GELİŞTİRİCİ SAYISI ÇOĞALDI. 


pazarın kendisi büyüyerek ülkemize ekonomik katma değer sağlarken, diğer yandan Türkiye'deki oyun geliştirici sayısı gün geçtikçe çoğaldı. Tüm bu gelişmelerin içinde en önemlisi şüphesiz oyun sektörünün yeni iş ve istihdam alanları açması oldu. 


Sadece pazara yönelik değil, oyun geliştirme, yazılım ve teknoloji üretimi açısından kritik rol oynayan ilerlemelere şahit oluyoruz. Ülkemizdeki oyun geliştiricilerinin sayısının yüksek olduğunu ve bu alan ile ilgilenen gençlerimizin nüfusunun sürekli arttığını biliyorduk. 
Son dönemlere kadar bu kitle kısıtlı olanakların yol açtığı deneyim eksikliğini hissediyordu. Özellikle son yıllarda üniversitelerde ve teknoparklarda oyun endüstrisine yönelik bölümlerin açılması; inkübasyon merkezleri ve uygulama atölyelerinin kurulması bu kitlenin fikirlerinin hayata geçirilmesinde itici güç oldu. 


Türkiye'de oyun teknolojilerinin ve deneyim birikiminin dünya standartlarını yakalayabilmesi için kat edilecek çok yolumuz var. İşte tam bu noktada, Crytek gibi oyun teknolojilerinde küresel anlamda sektöre yön vermiş bir şirketin Türkiye'ye yaptığı yatırımın bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz. 
Crytek'in oluşturacağı ekosistem, yetiştireceği kalifiye insan kaynağı ve aktaracağı bilgi birikimi, Türkiye'nin oyun sektöründe dünya devleriyle yarışacak hale gelmesine yardımcı olacaktır. 


Lansmanda Crytek'in Türkiye için büyük bir yatırım yapacağı açıklandı. 
Bu yatırımın konusu ne olacak ve ne kadar zaman içerisinde yapılacak? 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinden de sorumlu olacak Crytek İstanbul merkezine ilişkin, önümüzdeki 5 yılda İstanbul ofisimizde 150 üstün nitelikli personele de istihdam sağlayacağız. 


Türkiye ofisi'nin uzun vadede kendi hedefleri nelerdir? Oyun ve oyun motoru geliştirme gibi hedefleri ola- 


cak mı? 

Crytek İstanbul merkezinin açılmasıyla birlikte, küresel oyun pazarında Türkiye'nin daha aktif bir oyuncu olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda hem yeni teknolojileri, hem de bu teknolojileri inovasyonla buluşturan deneyim havuzunu da Türkiye'ye aktarmış olacağız. Dünyanın en ileri oyun ve simülasyon teknolojisi olarak kabul edilen CryENGINE*'e Türk geliştiriciler artık daha rahat ulaşabilecek. Crytek'in yatırımı insan odaklı olacağı için, oyun geliştirme süreçlerinin düzeyini de artırarak, ülkemizden dünya çapında oyunlar çıkarılmasını sağlayacak. 


Crytek'in Free2Play oyunlara bakış açısı nasıl? Yatırım hedefleriniz içerisinde Free2Play oyun sektörü ve bu türün oyuncuları ne kadar yer kaplayacak? 

Çok kâliteli oyunları ve oyunculuğu “free to play've sosyal olarak mobil ve tablet cihazlara, PC ve MAC tarayıcılarına, hatta Linux platformuna sunacağız. 
Bu bizim yol haritamız. Bir diğer yandan da konsol oyunlarının, yeni nesil konsollarla beraber yeni bir sürece gireceğini ve bir şekilde “free to play' anlayışına döneceğini düşünüyoruz. 

Tabii 'free to play” deyince, internet kafelerin bu oyunlara olan ilginin artmasında önemli katkısı olduğu bir gerçek. Baktığımız zaman pek çok internet kafede yoğun bir şekilde “free to play” oyunlarını tercih ettiğini gözlemliyoruz. 
Buna paralel olarak Crytek'in free to play' vizyonunun ülkemizdeki internet kafelere yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Bu noktada internet kafelerde ilk “free to play” oyunumuz Warface'in oynanacağı pek çok turnuvanın gerçekleşeceğini düşünüyorum. Daha sonrasında ise Warface'in hem Türkiye hem de küresel çapta yaygın e-spor oyunlarından biri olacağına inanıyoruz. 


Pik 
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Free-to-play (ücretsiz oyun) alanında gelişmeyi hedefleyen Crytek, bu doğrultuda GFACE sosyal oyun platformunu tasarladı. Crytek ve diğer oyun geliştiricilerin oyuncularının bir araya geldiği GFACE, sosyal medya özelliklerinin yanı sıra, kullanıcıların birlikte oyun oynayabilmelerini ve dijital eğlence içeriklerini anında arkadaşlarıyla paylaşabilmelerini sağlayacak şekilde kurgulandı. 
GFACE'de gündelik ve sosyal oyunların yanı sıra AAA (yüksek bütçe ve kaliteli) oyunlar da yer alabilecek. Crytek tarafından geliştirilen Warface, GFACE üzerinden yayınlanacak bu ölçekteki ilk oyun olacak. 


cak 


Warface şu an kapalı beta sürecinde ve bu yıl içerisinde Avrupa, Amerika ve Türkiye'de tüm oyun severlerle buluşacak. 


Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinden de sorumlu olacak Crytek İstanbul, Türkiye'ye yapılacak yatırım ile bölgenin ihracat merkezi olacak. Bu yatırım ile 5 yılda 150 üstün nitelikli personele istihdam sağlamayı hedefliyoruz. 
Tersine beyin göçünü teşvik etmek amacıyla, üretim odaklı teknolojinin geliştirilmesi her Zaman önceliklerimiz arasındadır. Dünyanın dört bir tarafında yer alan ofislerimizde çalışan yaklaşık 50 Türk uzman ve mühendisin bilgi ve deneyimi bu konuda en değerli kaynaklardan biri olacak. Crytek İstanbul'da çalışacak adaylarda kendi uzmanlıklarının yansıra aradığımız diğer özellikler; takım ruhuna sahip olması, başarma azmi ve tutkusuna sahip, kendini motive edebilme yönü olan, yaratıcı, öğrenmeye açık ve markamızda çalışmaya istekli olmasıdır. - #ozan Erten 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ünya'nın en popüler MMOFPS oyunlarından biri olan Point Blank'in yayıncı 

firması Nfinity Gamesile sohbet ettik. 
Sohbetimiz esnasında oyundan da tanıdığınız GM'lerin (GM MEPHISTO, GM SPOON, GM KURO-SAKİ, GM VOODOO ve GM XASTH) açıklamalarına yer verirken, bir yandan da geçtiğimiz aylarda gerçekleşen ve bu yaz gerçekleşecek olan turnuvalarla ilgili bilgilere yer verdik. Tüm bunların yanı sıra aldığımız duyumlara göre Nf ekibi bomba bir oyunla muhteşem bir çıkış yapmayı planlıyormuş. Bu sürprizle ilgli ağızlarından bir şeyler almaya da çalıştık. 


Games 


PB: Nfinity Games Öncelikle Nfinity Games olarak sıkı bir ekip olduğumuzu söyleyebilirim... 
Nfinity Games 2010 Mayıs ayında kurulmuş 

bir firma ve Türkiye sınırları içerisinde bulunan yayıncı firnalardan biriyiz. Point Blank, MMOFPS tarzında olan ve milyonlarca kayıtlı oyuncuya sahip devasa topluluğuyla ülkemizin en popüler oyunlardan biridir. Reklamlarımızda görebileceğiniz“Zepetto"logosuysa Point Blank'i geliştiren ellerin adı... Bildiğiniz gibi oyun sektörü yapımcı ve yayıncı olarak ayrılmış durumdadır. Zepetto oyunun yapımcı firması olup, Nfinity Games ise oyunun yayıncı firması. Nfinity Games olarak İstanbul'da bir ofisimiz bulunuyor ve Türkiye içerisinde oyuncularımıza servis sunuyoruz. Bizim gibi aynı şekilde Point Blank oyununu Zepetto firmasından alan ve bizim gibi kendi ülke sınırları içerisinde yayın yapan yaklaşık 14 ülke daha var. 
Bizimle birlikte 15 ülke oluyor. 15 ülke içerisinde 


Point Blank oyunuyla ilgili hizmet veriyoruz. 


Ekibimizde hepimizin farklı görevleri var tabii ki, burada isimlerimizi her ne kadar gizli tutsak da oyuncular bizi GM isimlerimizle tanıyor: GM MEP-HISTO, GM SPOON, GM KUROSAKİ, GM VOODOO ve GM XASTH. GM Voodoo ve GM Xasth yakın zamanda aramıza katıldı. GM'lerimizin sayesinde oyuna daha çok oyuncu gözünden bakmaya çalışıyoruz. Çünkü hepimiz aslında birer oyuncuyuz ve elbette ki sadece Point Blank oynamıyoruz ve oynamadık. Hepimizin çok başka oyun tecrübeleri de var. Bu anlamda bir oyuncu ile etkinlik yaparken ne beklediğini az çok tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla oyuncuların beklentileri ve bizim de oyuncu gözümüz çerçevesinde etkinliklerimizi planlarken her zaman için maksimüm eğlenceyi hedefliyoruz. 


PB'nin geliştiricisi Zepetto'nun asıl koyduğu hedeflerden biri de PB'nin bir e-spor oyunu olması ve bu yönde de yoğun çalışmaları var zaten. Şu ana kadar yapılan turnuvalarla gerek Yurt içi, gerek uluslararası bir e-spor oyunu 

olma yönünde büyük adımlar attık. Türkiye'de oyuncular arasında PB'yi sorduğunuz zaman akla ilk olarak düzenlediği turnuvalar gelir, ödüller gelir, yapılan mücadeleler gelir. Bunu sistemsel hale getirebilmek için oyun içi düzenlemeler ve planlamalar yapılıyor. Oyun içine direk olarak bir e-spor sistemi yerleştirilmesi söz konusu ve bunu Zepetto geliştiriyor. Onun dışında biz yayıncı 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olarak mümkün olduğunca fazla turnuva yapmaya ve desteklemeye çalışıyoruz. Aslında e-spor dediğimiz kavram Türkiye'de yeni yeni gelişmeye başladı ve Counter-Strike'la başlayan çok eski zamanlardan bir akım vardı. Hızlı başlayan bu süreç maalesef yanlış yönetimler sonucu biraz sekteye uğradı. Türkiye'de PB olarak aslında bu akımı yeniden başlatan, başı çeken şirketlerden biriyiz ve bunu sürdürmekte kararlıyız. Çünkü oyun zaten su katılmamış bir fps oyunu. PB'nin her anı mücadeleyle dolu ve dolayısıyla e-spordan kopması mümkün değil. Yakın bir gelecekte Point Blank, oyun içine entegre etmek istediğimiz e-spor sistemiyle ve büyük turnuvalarla e-sporun başını çekecek... 


GM, Mephisto: Tabii ki var. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bomba gibi bir oyunla muhteşem bir çıkış daha yapmayı planlıyoruz. Point Blank'ten farklı tarzda olan bu oyun, hardcore oyuncuların beğenisini kazanacak ve şu anda pazarda bulunan oyunları tahtlarından edecek bir proje. Lokalizasyon çalışmalarımız süratle devam ediyor. Yeni oyun da tamamen Türkçe olacak ve sunucu Türkiye'de olacağı için hiç bir lag yaşanmayacak. Spoiler veremiyorum ama şöyle kallavi bir çıkış noktamız var: "En İyilerin Oyunu, Kahramanlık Sırası Sende” 


FBE 


GM Mephisto: Nfinity Games sadece oyun yayıncılığı yapan profesyonel bir firma. Biz herkesin kendi alanında uzman olduğu işi yapması gerek: tiğine inanıyoruz. Ama tabii ki sosyal sorumluluk projelerini bunun dışında tutmak gerek. Geçtiği miz 3 yıl içerisinde sayısız sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Bu projeler içinde, Kızılay'a destek kampanyası, Van Depremine Yardım Kampanyası, Amatör Spor Klüplerine Sponsorluk desteği gibi etkinlikler var. Bu yardım kampanyalarını tamamen etkileşimli olarak, kullanıcılarımız ile birlikte gerçekleştiriyoruz. 


GM Mephisto: Yeni arayüzü kullanıcılarımız biraz daha bekleyecekler. Biliyorsunuz Point Blank sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde aktif olarak oynanan bir oyun. Şu anda “Amerika'da yeni arayüze dair bir uygulama yapılıyor. Bu uygulamada yeni arayüzdeki sıkıntılar gideriliyor. Oradan gelecek oyuncu geri dönüşlerine göre son rötuşlar atılacak ve yeni, aynı zamanda çok daha kullanışlı olan bu kullanıcı ara birimi oyuncularımızla buluşacak. Bu yeni sistemle birlikte oyunun çok daha ulaşılabilir ve keyifli olmasını hedefliyoruz. 


GM Mephisto: Mart ayının başında ilk Ulusal Tumuvamızı gerçekleştirdik ve sadece nakit para ödülü olarak 30.500 TL dağıttık. Bunun yanında Logitech ve Kingston'dan da 15.000TL değerinde ciddi bir donanım desteği aldık ve Türkiye'de gelmiş geçmiş en kapsamlı turnuvayı gerçekleştirmiş olduk. Bu yaz bomba gibi 2. Ulusal Turnuva geliyor. Yine bölgesel elemeler, çevrimiçi eleme ve büyük final şeklinde gerçekleşecek turnuvada Türkiye'nin en iyi Point Blank takımı olmak için takımlar ter dökecek. Bunun dışında daha küçük 


çaplı takım turnuvaları ve bireysel turnuvalar 


düzenlenecek. Oyuncularımız bizi takip etmeye devam etsinler. - Sevgi Melis Ayöztürk 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UYGULAMA REHBERİ 


örüp görebileceğiniz en detaylı, 

en geniş içerikli MMOFPS oyunu 

B:R'nin en önemli noktalarından biri uyarlama kısmıdır. Rehberimizde ağırlıklı olarak bu konuya eğileceğiz ve size bu konuda fayda sağlayacak bilgiler vermeye çalışacağız. Öncelikle oyunu yeni duyduysanız, tanıtım yazısını okumanızı öneririz. Zira oyun, şakaya gelmiyor. Dedik ya, oynadığımız en detaylı oyunlardan biri bu! 


Kısaca uyarlama sırasında bilmeniz gerekenleri hatırlayalım. Oyunda iki çeşit para birimi bulunuyor. Bunlardan ilki oyun sırasında kazandığınız ve çeşitli Dopingler (para karşılığı aldığınız arttırıcılar) alarakalım yüzdesini arttırabileceğiniz GP (game point). GP ile çarşıdan alışverişlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Yani uyarlama için almanız gereken parçaların karşılığında GP vereceksiniz. Tabii ki oyuna daha ciddi yaklaşıyor ve para harcamayı planlıyorsanız Zen adı verilen değerle 

de oyunda alışveriş yapmanız mümkün. 
Zen, cebinizdeki paranın oyundaki adına deniyor. Gerçekten de cebinizdeki para, çünkü bu değere sahip olmanız için ödeme yapmanız gerekiyor. Peki yapmak zorunda mısınız? Elbette hayır, bu ücretsiz bir oyun. Hatta siz bir takım ürünleri hem Zen ile hem de GP ile zaten alabiliyorsunuz. İşler zorlaştığında hala oyunu zevkle oynuyorsanız para yatırmayı düşünebilirsiniz. Fakat meraklanmayın, B:R'de fiyatlar gayet makul gözüküyor. Bunların dışında 


birde CP adlı bir birimimiz var. Bunu muhtemelen ilk bu oyunda kullanacaksınız. CP, o an oynadığınız maçta kazanacağınız değer ile takım ana bölgenizdeki silah deposundan çeşitli eşyalar ve araçları yine sadece o oyunda kullanmak üzere satın alabiliyorsunuz. Bu da anlık stratejilerinizi başarılı bir şekilde oyuna dahil etme imkanını sunuyor. Böylece oyunlar sadece karşılıklı silah çatışmalarıyla değil, silah deposundan aldığınız eşyalarlarla bambaşka boyutlara varıyor. Kaldı ki bunlara sıradan oyunlarda başvurmak zorunda kalmayabilirsiniz. Eğer elinizde sağlam bir silahınız varsa, uyarlamasını da uygun bir şekilde gerçekleştirdiyseniz, elinizden silahı düşürmek istemezsiniz. 


Oyundaki silahların uyarlaması çok 


önemli. Bildiğiniz gibi oyun MMOFPS olduğundan silahtan daha önemlisi sizin yeteneğiniz elbette. Fakat kötü silah tercihi ve başarısız bir uyarlama yeteneğinizi köreltip oyundan soğumanıza ya da kötü sonuçlar almanıza sebep olacaktır. Oyundaki silahların isimleri model numaraları değil, Bu bir dezavantaj gibi gözükse de çok fazla sıkıntı yaşamıyorsunuz. Zaten tanıdığımız modellerin aynıları oyunda var fakat farklı isimlerle. Görünce tanıyabileceğiniz silahları tamamı hatta fazlası bile var. Silahlarını, zırhlarını, sataşmalarıni ve daha fazlasını çok ayrıntılı bir şekilde uyarlayın. Tüfek Ağızları, gövdeler, cephane ve daha fazlasıyla oynayın. Oyuniçi depolardaki gelişmiş silahları bile yapılandırın. Silahların üzerine toplamda 
6 parça takılabiliyor. Siz hemen her sila- 
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NASILOYNAMAYI 
SEVİYORSANIZ, 

O PARÇAYI ALIP 
SİLAHINIZA 
TAKABİLİRSİNİZ. 
AYRICA OYUN İÇİNDE 
HAZIRLADIĞINIZ 
SİLAHLAR ARASINDA 
KOLAYCA GEÇİŞ 
YAPABİLİRSİNİZ. 


>> hatüm parçaları takabiliyorsunuz. Alıcı 


kısmı tetiğin ve şarjörden mermi çekilen kısma deniyor. Silahın merkezi diyebiliriz. 
bu parça için. İstatistiki bilgilerin önemli bir oranını bu merkez değiştiriyor. Namlu ağzısilahınızın en çok atış menziline etki eder. Daha sonra geri tepme ve doğruluk oranlarına da etki etti öyleyebiliriz. 
Namlu kısmı vereceğiniz hasarı etkileyen bir bölümdür. Bu da silahın önemli parçalarından biridir. Şarjör mermi kapasitenizi belirleyen bir parçadır. Gövde kısmı silahın kabzasıdır. Geri tepme oranınının üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da dürbünümüz bildiğiniz gibi nişangahınız ve yakınlaşma düzeyine etki ediyor. Bir parça açıldığında silahınıza monte edilebilir. Limitsiz sayıdaki silah aynı bileşeni kullanabilir bu yüzden bir kez açmak yeterlidir. Silah uyarlama ekranının sağ tarafında, silah istatistiklerindeki tesir görülebilir. Çoğu silah parçası yarattıkları tesir açısından değişkenlik gösterirler, yani silahı belirli 


bir yönde geliştirmek çok kolaydır. 

Silahın genel istatistikleri 10 adet. Bu 10 
istatistik sizin silahınızın karakterini yansıtıyor. Sıradan oyunların aksine burada istatistiki bilgiler oldukça detaylı ve bir 

o kadar önemli. Parçanın ağırlığı bile bu istatistiklere etki ediyor. Eğer toplam silahınız ağır bir silah olduysa, koşma hızınıza negatif katkı yapıyor. Yani standart hızınızı düşürüyor. Bunun gibi istatistikleri belli bir risk karşılığında alabilirsiniz. Örneğimizin böyle olduğunu düşünürsek aldığınız ağırlığı başka şekilde veri verebilirsiniz. Örneğin hafif ve kaliteli bir zırh alarak düşüreceğiniz ağırlığı silahınıza aktararak daha ölümcül bir oyuncu olabilirsiniz. 


B:R'nin oldukça ince düşünülmüş bir arayüzü var. Siz kendinize uyarlama yaparken, silah seçerken bu arayüzün nimetlerinden faydalanacaksınız. Özellikle filtreme özelliklerini kullanmanız şart. Oyunda her silah, her parça tüm seviyeler için değil. Her seviyeye özel parçalar var. Bazı parçaların özel 


şartları da var. Siz o parçayı kullanmak için sadece seviye atlamanız tek başına yeterli olmuyor. Aynı zamanda istenilen görevi 

de yerine getirmek zorundasınız. Çarşıda takılırken menüden ihtiyacını olanları seçip inceleyin ve kilitli olanları gizleyin. Böylece amacınıza daha hızlı bir şekilde ulaşacaksınız. Çarşıdan satın alacağınız ürünlerin tamamını olmasa da bazılarını GP vererek de alabiliyorsunuz. Silah kısmında da bu durum böyle. Çoğu silahı ve parçalarını GP ile satın alabilirsiniz. Bir silahı uyarlamak için “Uyarlama” ekranına uğrayın ve modifikasyona hangi parçayla başlayacağınıza karar verin. Silah parçaları edinmek için GP ya da ZEN harcayarak kalıcı ya da değişen sürelerle geçici olarak parçaları alabilirsiniz. 
Çoğu bileşenin GP kullanılarak almak için bir seviye gereksinimi vardır. ZEN kullarılırsa bu seviye gereksinimi yok sayılır. 6 parça takılabilen silahlara son olarak da renk katabiliyorsunuz. 7. seçenek olarak sunabileceğiniz kamuflaj özelliği gizlilik açısından gerekli olan kamuflaj desenini silahınıza yansıtabilmenizi sağlıyor. 


Silahları sadece çarşıdan değil, oyun içinde silah deposundan da satın alabiliyorsunuz. 
Silah Depoları Blacklight: Retribution'daki en güçlü silahları barındırır. Roket atarlar, lav silahları, Robot Tanklar ve çok daha fazlası Silah Deposundan satın alınabilir. 
Yapmanız gerekenler basit. A ve D tuşlarıyla Silah Deposu içeriğini kaydırın. Boşluğa basmak o sırada seçili olan nesneyi satın aldırır. Satın alınınca bu nesne ajanınızın yedek silah haznesine yerleşir. Uyaralım - Ölünce bu silahlar kaybedilir, bu yüzden verimli kullanın. Silah Deposu envanterine sadece beş silah konabilir. Uyarlama ekranını kullanarak yeni ağır silahlar satın alın 


ve onları bir depoda stoklayın. Çarpışma Puanları Silah Deposundan nesne satın almak için gereklidir. Çarpışma Puanları düşman hedefleri öldürerek, harita amaçlarını gerçekleştirerek ya da moral dopingleri edinilerek kazanılır. Silah Depoları hartayı etkin HGG ile tarayarak kolayca bulunabilir. Silah Deposuyla etkileşime geçmek için ona yaklaşın ve“E”tuşuna basın. HGGİle ayrıca Robot Tank'ın zayıf noktalarını da görebiliyorsunuz. Bu zayıf noktalara roket saldırısı yaparak onu alt edebilirsiniz. Bilmeyenler için Robot Tank, Silah Deposundan satın alınabilen devasa, durdurulması imkansıza yakın olan bir makinadır. Bu makina 15,000 CP (Can Puanı), mitralyöz ve uzun menzilli raylıtüfek ile donanmış halde gelir. İyi kullanılan bir Robot Tank muharebenin seyrini değiştirebilir. Robot Tank “shift” tuşuna basılı tutarak hızla hareket etmesini sağlayan artyakıcılarını kullanabilir. Bu doping kısa süreli ve genellikle doğrusal bir hatta kullanılabilir. Bu sırada düşman bir ajan yoluna çıkarsa Robot Tank onu ezip geçerek öldürür. Robot Tankla çarpışmanın birkaç yolu vardır. Sürücüyü yakmak için lav silahı kullanılabilir ve Zırh Delici ya da Raylı Tüfek gibi silahlar Robot Tankı yıkmak için etkilidir. Küçük silah ateşleri de işe yarayabilir ama HGG ile tespit edilebilecek zayıf noktalara hassas nişanlama gerektirir. 
HGG“V”tuşuna basarak etkinleştirilir. Aynı tuşla devre dışı bırakılabilir. Etkinken silah kullanılamaz; bu yüzden etkinken saldırılara açık olduğunuzu unutmayın. Ek olarak HGGınırlı bir süre etkin kalabilir. HGG etkinleştirildiğinde tekrar etkileştirmek 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için şarj olması gerekir. 

Son olarak bahsedeceğimiz kısım oyunun biraz dışından. Oyunun ayar menüsüyle ilgili. B:R'de detaylı bir ayar seçeneği sunulmuş. Kaliteli görselleri her sistem için mümkün olmayabilir. Ancak bu sorunu da ayarlardan çözebilmeniz mümkün. 
Oldukça detaylı seçenekler sunulmuş ayar menüsünde. Çok iyi bir sisteme sahip değilseniz fakat yine de oyunu oynamak istiyorsanız, ayarlar kısmından video seçeneğine biraz bakın, kurcalayın. Oyun 

içi ayarlarınızı yapabileceğiniz “Oyun” seçeneğinde de nişangahınızın şeklini, rengini, açısını ve niceliğini keyfinize göre değiştirip kaydedebiliyorsunuz. Bunun dışında oyun içinde oynayışınıza dair diğer tüm seçenekler yine burada yer alıyor olacak. Oyun içinde kullandığınız anahtar tuşları da ayarlar menüsündeki ilgili yerden ayarlayarak oyunun arayüzünü kişiselleştirebilmeniz mümkün oluyor. 


Oyunun uyarlama kısmı, arayüzü, can alıcı noktaları ve bazı ipuçlarını rehber kısmında sizlerle paylaştık. Bu şahane oyunu oynamak için artık bilmeniz gereken temel bilgilerin fazlasını biliyorsunuz. Tam anlamıyla oyunu öğrenmek ve adapte olabilmek için oyunu denemeniz gerekiyor. Bilmediklerinizi ise oyunun tamamen Türkçe yapısı sayesinde kolayca öğreneceksiniz. Merakınızı gidermek için bu yeni nesil oyuna kaydınızı yaptırın. MMOFPS algınızı kökten değiştirecek AAA kalitedeki bu yeni oyunu denemek için kesinlikle geç kalmayın. - Taha Sarı 
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REHBER UarBane: Rising of Darkness 


erhaba Free2play takipçileri. Bu m sayıda Knight Online ile gönülleri 

fetheden MGame şirketinin yeni oyunu olan WarBane: Rising of Darkness ile karşınızdayız. 


MGame, Knight Online ile yakaladığı başarıyı WarBane: Rising of Darkness ile yeniden kazanmayı planlanılıyor. 2009'dan beri üzerinde çalışılan WarBane, Almanca, 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İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, Felemenkçe, Türkçe ve İspanyolca dillerini destekleyecek. Türkiye'de büyük bir yatırım yapması düşünülen MGame'in, WarBane için yaptığı PvP sistemi ile birçok online ve offline turnuvalarını da göreceğiz. 


MGame şirketinin göz dolduran oyunu WarBane ile MMORPG kategorisine bir oyun daha eklendi. Fantastik bir dönemi 


ele alan WarBane oyunu içindeki birçok oyun modu ile canımız hiç sıkılmayacak gibi gözüküyor. 6 adet ırkın savaş ve hayat 
mücadelelerini anlatan oyunumuzda; 6 
adet sınıfımız ve toplamda 21 adet silah ile zırh çeşidimiz mevcut. Oyunumuzda ırk ve sınıf havuzunun çok olması oyuncuların beğenisini şimdiden kazanmış durumda, 


Irkların 2 tarafa bölündüğü oyunumuz; Foren ve Orsia Şehirleri arasındaki geçen savaş ve mücadeleyi konu alıyor. 2 Şehrin doğal kaynaklarının bitme noktasına gelmesi ile başlayan hikayede, açlık ve sefalete dur demek için çareler arayan iki Şehrin eski hayatlarına geri dönmesi için tek dayanakları yeni keşfedilen kıta “Neoarans”ı Her iki şehrinde canla başla ele geçirmek istediği bu yeni kıta bakalım beraberinde neler getirecek. 


Foren şehrine bağlı olarak oynayabileceğimiz ırklarda; Volcano, Ariel, Tigheroes seçimlerini yapabiliyoruz. Orsia şehrinde ise; Uzen, Human, Surt ırkları mevcut. 


Sınıf tercihleri, ırkın temel özelliklerine göre değişiklik gösterirken cinsiyet tercihleride 


Toplamda Savaşçı, Büyücü, Falcı, Hırsız, Avcı, Rahip olmak Üzere 


6 adet sınıfımız mevcut. 
——  — 
Savaşçı 

Yüksek hasar veren ve oyun içinde yüksek zırha sahip olan savaşçı sınıfımız, kolay kolay hasaralmadan 74 
karşısındaki rakibine yüksek hasarlar ç w verebiliyor. Kullanabildiği birçok silah v7 çeşidi ile rakiplerine korku salıyor. 
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Büyücü 7 
Elindeki asası ile yaptığı ş güçlü büyüler sayesinde uzak mesafelerden rakiplerine gözdağı veriyor. 
Partide yardımcı karakter de olabilir. 


Falcı 

Yaptığı büyüler ile rakiplerini lanetleyen bu sınıf kendisine yardımcı olmak için çağırdığı korkunç dostları ile durdurmak baya zor gibi gözüküyor. Kas yerine büyü tercih edenler için. 


MX 


Hırsız 

Hız ve sinsiliği ile hedeflerine fark ettirmeden ulaşan sınıfımızda rakiplerine suikast hazırlarken kimsenin ruhu bile duymuyor. Gizlilik 


Avcı 

Uzak mesafelerden verdiği hasar ile rakiplerinin epey canını acıtan bussınıf en çok tercih edilen sınıflar arasında yer alıyor. Tuzaklar konusunda istediğiniz her şeyi bir avcıdan öğrenebilirsiniz. 
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Rahip 

Hastalara şifa dertlerine derman ola bussınıfımız, takım arkadaşlarınıza birçok yetenek ile iyileştirmenizi ve güçlerine güç katmanızı sağlıyor. 
Yine kalabalık partiler için destek sınıfı olarak görev yapabilir. 


Foren şehrine bağlı 
Volcano, Ariel ve 
Tigheroes Orsia şehrine bağlı Uzen, 
Human ve Surt ırkları arasında seçim 


yapabiliyoruz. 
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değişim gösterebiliyor. MGame'in sınıflar'a önem verdiği oyunda 44. seviyeye ulaşan oyuncular sınıf değişikliği yapabilecekler. 
Böylelikle sınıf çeşitliliği ve özelliklerinden oyuncular maksimum fayda ile yararlanabilecek. 


Foren şehrine bağlı olan ırkların temel özellikleri ve sınıfları tam olarak şu şekilde: 


Volcano 

Sadece erkek seçimini yapabildiğimiz bu ırk'ta Savaşçı, Büyücü, Falcı sınıflarını kullanabiliyoruz. Falcı sınıfı sadece bu ırkta mevcut. 


Ariel 

Hem erkek hem de kadın tercihini yapabildiğimiz bu ırkımızda ise, Hırsız, Büyücü, Rahip sınıflarını kullanabilmekteyiz. 


Tigheroes 


Bu ırkımızda da erkek ve kadın tercihi yapabilirken, Savaşçı, Hırsız, Avcı sınıflarını kullanabiliyoruz. Volcano ve Ariel ırklarında bulunmayan bir sınıfı barındıran bu ırkta, avcı sınıfını oynamak isteyen oyuncuların tercih edecekleri Tigheroes ırkı avlanmak için ideal bir ırk. 


Uzen 

Erkek ve kadın karakteri ile oynayabildiğimiz ırkımızda; Savaşcı, Rahip, Hırsız ve Avcı sınıflarını alabiliyoruz. En çok sınıfı barındırma özelliğine sahip Uzen ırkı sınıf çeşitliliği ile gücüne güç katmaya hazır durumda, 


Human 

İnsanlığın ayakta kalmak için savaş verdiği Orta Çağda, Hırsız, Büyücü, Rahip sınıflarını kullanabiliyoruz. Hem kadın, hem de erkek tercihinin bulunduğu bu ırkımızda, orta çağın tüm sistemini değiştirdiğine hep beraber şahit olacağız! 


Surt 

Foren Şehrinde bulunan, Volcano ırkı ile benzer özellik taşıyan Surt ırkı, Savaşçı, Büyücü, Falcı sınıfları ile oynayabildiğimiz ve sadece cinsiyet olarak Erkek modellemesini kullanabildiğimiz bir ırk. Falcı sınıfını, Orsia klanında sadece Surt ırkın- da kullanabilmekteyiz. 


MMORPG'in olmazsa olmazlarından “Eşya Güçlendirme sistemi * 

Oyun içinde kullandığınız eşyalar kadar o eşyaların seviye ve özellikleri de çok önemlidir. WarBane:Rising of Darkness bize silahlarımızı güçlendirmek adına bir çok seçenek sağlıyor. Oyundaki yetenek kağıtlarını ister kestiğiniz yaratıklardan isterse eski eşyalarınızı oyun içindeki makineden kombine ederek yetenek ve güç kağıdınızı kendiniz yaratabilirsiniz. 


Ek olarak opsiyonlu sınıflar: 


WarBane: Rising of Darkness oyun severlere oyun içi birçok sınıf görevleri de sunuyor. Oyun içinde seçebileceğimiz opsiyonel sınıflar: Balıkçılık, Silah geliştirme, Zırh geliştirme, Aşçılık, Büyücülük kitabı, Madencilik, Toplayıcılık, Öz toplama olarak 8 farklı sınıfa ayrılmış durumda. 


WarBane'de, Pet sistemi ve binicilik ile ulaşım sistemleri de mevcut. Yanınızdaki can dostlarınızın da level atlayabileceği ve kendilerine has özellikler taşıyacağı Warbane'de sizleri büyük bir görev listesi bekliyor. 


Günün yorgunluğunu atmak veya stres 

atmak için ideal bir oyun olan Warbane: Rising of Darkness, başarılı ve kaliteli bir savaş sistemi ile baya iddialı gözüküyor. 


Irk ayrımı olmaksızın oynayabildiğimiz oyunumuz. Arena ve Klan savaşları olarak ikiye ayrılmakta; 


Arena 

10. seviyeden sonra oynayabildiğimiz Arena modunda 2'ye 2 / 4'e4 / 6'ya 6 oynayabilmekteyiz , Arena stadyumunda kıyasıya mücadeleler bizi beklemekte. 


Klan 

Sadece klan üyelerinin dahil olabildiği savaşta 12'ye 12 oynayabiliyoruz. Klanınızı kurup taktik ve sinsi planlar ile rakiplerinizi devirmeniz artık çok daha kolay. 


Warbane'in bir diğer savaş sistemi ise irk Savaşları! 

Yüksek seviyelere geldiğinizde tercih edebileceğiniz ırk savaşları çok yüksek oyuncu kapasitesine sahip. 3 farklı seçeneğe sahip ırk savaşları: Ölçülü Savaş, Açık Saha Savaşı, Ölüm Savaşları olarak ayrılmakta. 


Ölçülü Savaş 
30.seviye'den sonra katılabildiğimiz bu savaşta, iki ırkımız kıyasıya mücadele vermekte, Dev bir haritada gerçekleşen bu modumuzda 98'e 98 oynayabilmekteyiz. 
Oyunun en büyük savaş haritasına sahip bu modda yer yerinden oynayacak! 


Açık Saha Savaşı 

33.seviye'den sonra katılabildiğimiz ve harita üzerindeki belirli merkezleri ele geçirdikçe puan kazandığımız bu modda 24'e 24 mücadele edebiliyoruz. 


Ölüm Savaşları 

40.seviyeden sonra boy gösterebileceğimiz bu modda ise 48'e 48 mücadele edebiliyoruz. Ölüm Savaşları'nın amacı karşı ırktan düşmanlarınızı öldürüp takım hanenize puan eklemek. 


*Savaş sisteminde yapılan mücadele ödülleri çok değerli! Yetenek puanları ile gücünüze güç katarken, bir diğer ödül olan savaş puanları ise oyun içi sıralamanızı etkiliyor. 


Başarı Seviye sistemi 

3 ayda bir değişen sistemde, kazandığınız savaş puanları, başarı puanlarına dönüşüyor. Bu başarı puanları sayesinde ise oyun içindeki, yükselme ve kendinizi diğer oyunculara kanıtlama olanağınız artıyor. Rütbelere ayrılan sıralama seviyesi 10 farklı şekilde veriliyor. Belli seviyelere yükselen oyuncular her seferinde rütbe ve farklı özellikler kazanıyor. 
Oyunda n yüksek rütbe “Yüce Komutan” rütbesini kazanmak sandığımızdan da zor gözüküyor. Her sunucu ve ırktan sadece 

1 kişiye verilen bu rütbe oyuncuları baya 
hırslandırmış gözüküyor. Bu biriken puanlar, girdiğiniz PvP sistemine özel eşyalar almanızı sağlıyor. 

-Berk Çağatay Albayrak 


Runes Of Magic 


Hızlı Başlangıç Rehberi 


eria Games sayesinde başarılı şekilde Türkçeleştirilmiş olan Runes Of Magic oyununa önceki sayımızda yayınladığımız başlangıç rehberiyle, sizlerin bu fantastik dünyada bir başlangıç yapmanıza yardıma olmuştuk. Bu yeni rehberimizde ise daha hızlı bir şekilde oyunda ilerlemenize yardımcı olacak küçük ipuçları vererek gerçek bir kahramana dönüşmenizi sağlamaya çalışacağız. 


Oyuna ilk kez başlayacak oyuncular için öncelikle oyun bilgisayarınız da yüklü değilse, kurulum programını dergi ile birlikte verilen DVD'de bulabilirsiniz. Programın boyutu hayli büyük olduğundan dolayı yüklemesi biraz zaman alabilir. Oyun yüklenirken bu arada siz de oyunun sitesine giderek ücretsiz kayıt işlemlerinize başlayabilirsiniz. Runes Of Magic oyununa kayıt olduğunuz zaman aslında Aeria Games'in bütün oyunları içinde hesap açmış oluyorsunuz. Tek bir hesapla bütün oyun üyeliklerinizi kontrol etmeye imkân sağlayan bu özellik sayesinde defalarca kayıt olma derdinden kurtuluyorsunuz. 


Kurulum tamamlandıktan sonra masaüstünüzde ki Runes Of Magic-Tr kısa yoluyla oyunu başlatıp fantastik bir dünyanın kapılarını ardına kadar açabilirsiniz. 


Hızlı Olan Kazansın 

Bütün rol yapma oyunlarında olduğu gibi, Runes Of Magic'de de hızlı olan kazanıyor. 
Eğer oyunda çok vakit geçirip, hızlı bir şekilde seviye atlarsanız diğer oyunculardan biraz daha önde olmanız mümkün oluyor. Tabi ülkemizde birçok oyuncu karakterlerini en hızlı şekilde geliştirip oyunda en iyi olmaya çalışırken bir taraftan da bazı oyuncular meslekler üzerinde çalışmalar yapmaktadırlar. Devasa oyunculu rol yapma oyunu olan Runes Of Magic çok detaylı bir karakter seçme ekranıyla karşımıza çıkıyor. Karakterinizin saçını, vücudunun bütün bölümlerini ve temel özelliklerini seçebileceğiniz bu ekrandan kendinizi kolay kolay alamayacaksınız. Karakter yaratma ekranıyla işiniz bittikten sonra oyun size temel özellikleri öğreneceğiniz bir “Temel Eğitim” haritasına götürecek. Bu haritada oyunla ilgili temel bilgileri öğrenirken yanınızda bir de” ÇAYLAK YARDIMCISI” olacak. 


Oyuna yeni başlayanlar için birbirinden etkileici ödüller de sağlanıyor. İlk seviyeden itiba- 


ren binekle sizi ödüllendirirken, oyun içinde de size yardım eden oyuncular mevcuttur. 


PvE Sistemi 

Savaşlarda giydiğiniz zırhlar ve kullandığınız silahların yanı sıra sahip olduğunuz yetenekler de savaşın gidişatında belirleyici bir özellik olur. Bir düşmana saldırırken mutlaka kullandığınız silahın ve seviyenizin yaratıkları yenebileceğinden emin olmanız savaş başarınız da etkili bir ölçüdür. Silahla düşmanlarınızda fiziksel hasar yaratırken, rahiplerin ve büyücülerin yaptıkları sihirler büyü hasarına neden olur. 


PvP Sistemi 

Her oyuncu 15. Seviyeye ulaştığı zaman birbirlerine karşı savaşmaya başlayabilir ve başlangıç PvP görevlerini tamamlayabilir. 
Oyun esnasında kendi karakterinde “PK” açan oyuncu diğer "PK" olarak işaretlenmiş oyuncuların saldırısına maruz kalmaya başlayabilir. 
PvP sunucularında her zaman “PK” olarak işaretlenirsiniz bu da sizden güçlü oyuncuların size saldırmasına yol açabilir, PvP sisteminde oyuncular kendi arasında savaşabilir ve bu savaşların farklı sistemleri vardır. Düello 


bunlardan birisidir. Düelloyu karşı taraf kabul etmediği sürece rakibinize saldıramazsınız. 
Düello daveti göndermek için rakibinizin karakterine tıklayın, ekranın üst kısmında görünen küçük portrenin üzerine sağ tıklayıp "Düello seçimini yapın. Bunun ardından diğer oyuncuya bir düello daveti gönderilecek ve davet kabul edilirse, düello 5 saniyelik bir geri sayımın ardından başlayacaktır. Geri sayım sona erdiğinde, düello başlar ve oyuncular birbirlerine saldırabilirler. 


Açık PvP: Açık PvP sisteminde, düello sisteminden farklı olarak herkes herkesin saldırısına maruz kalabilir. PvP ayarlarınızı oyun başlarken seçtiğiniz sunucuya bağlı olarak değişebilir. 


Runes Of Magic oyunun diğer oyunlardan ayıran en önemli özelliği olan Çifte sınıf sistemi hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse. PvP sisteminde karakterinizin rakipleri yenmeye başlamasıyla birlikte şöhretinizde artmaya başlar. Bütün karakterler oyuna iyi olarak (O puanla) başlar. Eğer PvP durumundayken masum karakterlere saldırmaya başlarsanız şöhretiniz kötü olarak ilerler bu da kahraman değil iblis olmanıza yol açar tabii ki bunun tersi olarak da iblis karakterlere saldırırsanız. 
bir kahraman olma yolunda ilerlersiniz. Karakterlerin şöhretlerini 


Çifte Sınıf Sistemi 

Oyun başlarken size sunulan 6 ana karakter- den (İzci, Düzenbaz, Büyücü, Rahip, Şövalye, Gardiyan, Doğa Alimi) birini seçebilirsiniz. 10. 
Seviyeye geldiğinizde size bir yan karakter seçme hakkı veriliyor. Yan karakterinizi seçerek mevcut karakterinizin gücünü yükseltmeniz mümkün oluyor. Yan karakter seçilirken dikkat edilmesi gereken bazı mevcut kurallar var. Oyunda 40 farklı yetenek kombinasyonu 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yapmanızı mümkün kılan bir sistem mevcut, Runes Of Magic'de bütün sınıflar hem yan hem de ana karakter olarak seçilebilirler. 

Yan sınıfınızın özellikleri ana sınıfın 96 10'una karşılık gelir. Ayrıca, kazandığınız tüm deneyim, özellik ve yetenek puanları sadece ana sınıfınız için geçerli olur. Eğer yan sınıfınızın seviyesini artırmak istiyorsanız, özel bir sınıf eğitmenine gidip bunu ana sınıfınız haline getirmeniz gerekir. Çifte sınıf sistemini akıllıca kullanmanız sizi eşi görülmemiş bir kahramana çevirebilir. 


Eşyalar Ve Rune Sistemi 
Oyuna başladıktan itibaren karakterler maceralarında onlara yardımcı olabilecek çeşitli eşyalara ihtiyaç duymaya başlarlar. 
Güçlendirilmiş zırhlar, keskin uçlu kılıçlar «5. “ büyü özelliğiyle donatılmış asalar Runes of Magic'de hayatta kalmanızı sağlayacak önemli eşyalardandır. Her karakter kendine özgü silahlara ve zırhlara sahiptir. Bir Rahip kumaş kıyafetler giyerken, bir Şövalye ağır zırhlı kıyafetler giymek zorundadır. Kullandığınız güçlü arhların ve silahların yanı sıra size fazladan 


Herkes buradaysa artık savaş başlasın! 


güç verecek yüzük, kolye gibi takıları da karakterinizin yetenek puanlarını arttırmak için kullanabilirsiniz. Savaş süresince eşyalarınızda zarar görür ve tamire ihtiyaç duyar. Eşyalarınız. 
hasar gördüğünden itibaren bir zırh ustasına giderek eşyalarınızı tamir ettirmeniz gerekir. 
Eğer bunu yapmazsanız ekipmanınız sonsuza kadar kaybedebilirsiniz. Kıyafetlerinizde ve silahlarınızda da size farklı özellikler kazandıran “Rune” olarak bilinen gizemli taşları yerleştirebileceğiniz yuvalar bulunacaktır. 
Rune'ler sayesinde ekipmanınızı geliştirip. 
güşlendirebilirsiniz. Sadece rune geliştirme yuvası bulunan ekipmanlara rune yerleştirmek mümkündür. Runeler eşyalarınıza yararlı özellikler katsa da, bu geliştirmelerin başarısı , garanti değildir. - Sevgi Melis Ayöztürk 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LERGUE OF LEGENDS REHBERİ 


on zamanlarda dünya ile birlikte ülkemizde de bir numara haline gelen League of Legends (Lol), Riot 


Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan gerçek zamanlı bir strateji (MOBA) oyunudur ve 27 Ekim 2009 yılında piyasaya çıkmıştır. 


League of Legends, WarCraft 3 haritası olan Defense of the Ancients ömekalınarak geliştirilmiş bir oyun. Oynanış açısından çok daha hızlı ve savaşlar DotA kadar uzun sürmüyor. DotA modundan farklı olarak oyunda”Kabiliyetler”ve “Rünler”sistemi bulunuyor. Oyunda yeteneklere getirilen bir değişiklik DotA'dan farklı olarak kullandığımız şampiyonların yeteneklerine üzerimize aldığımız eşyaların katkılarını ekliyor. 
Yani edindiğiniz her eşya sahip olduğunuz yeteneklere artı bir güç olarak ekleniyor. Bazı yetenekler edindiğimiz eşyalardan 9650-9460 olarak etkilenirken bazı yetenekler ise eşyanın direk olarak katkısını alabiliyor. Oyunda 3 farklı oyun tarzı sağlayan toplam 4 adet harita var. 
Oyun gelişmekte olduğu için elbette ki bu sayı heran değişebilir. 


Bu oyun tarzları ve haritalar; Sihirdarlar vadisi, Uğursuz Koruluk ve Hakimiyet haritası olarak gözümüze çarpıyor. 

Oyunda 106'dan fazla şampiyon bulunmakta ve belirli aralıklarla yeni şampiyonlar eklenmekte. Her şampiyonun oyunda kendine özgü dörder adet yeteneği bulunuyor. Bu yetenekleri ve şampiyonların özellikleri doğrultusunda şampiyona eşya alınarak kara- 


kterimizi yapılandırmış oluyoruz. 


Şampiyon Türleri 

M Orta Koridor Şampiyonları 
W Destek Şampiyonları 

M SG Taşıyıcı Şampiyonlar 

8 Ormancı Şampiyonlar 

8 Solo Şampiyonlar 


Şampiyon Özellikleri 
 Safkıran 

M Ormancı 

W Destek 

M Suikastçı 

— Menzilli 
8 Görü 


M Taşıyıcı 

M Tank 

M Dövüşçü 

M Yakın Dövüşçü 


Şampiyonların özellikleri yetenek gücü veya saldırı gücü olmak üzere iki tür hücuma dayalı, yardımcı veya tank olmak üzere de savunmaya dayalı olarak ikiye ayrılır. Seçimleriniz her zaman takımınıza uyumlu olmalıdır. 
Aksi takdirde bozguna uğrayabilirsiniz. 


Oyun Türleri 

W PvP Klasik - Sihidarlar Vadisi 5'e 5 

W PvP Klasik - Uğursuz Koruluk 3'e 3 

W Yapay Zekaya Karşı Klasik - Sihidar Vadisi 


Se5 

m Özel Oyunlar (Tüm modlar) 

M Eğitim - Temel Eğitim (Cesaret Arenası) W Eğitim — Savaş Eğitimi (Sihirdarlar Vadisi) 


Oyun Haritaları m Sihidarlar Vadisi 
W Uğursuz Koruluk 
W Cesaret Arenası m Kristal Kayalık 


İlk karşılaşmamı nasıl yapmalıyım? 

İlk oyununuzu daima ilginizi çeken bir şampiyon seçip botlara (bilgisayar) karşı oynamalısınız ki ilk olarak oyunun gidişini ve mantığını daha rahat kavrayabilesiniz. Şampiyon seçiminizde oyun içindeki şampiyon tanıtım metinleri ve videolarını inceledikten sonra kullanmanız sizi rahat bir oyuna sürükler. Aynı zamanda intemet bazı sitelerin yardımıyla da şampiyonunuza çıkacağınız eşya seçimlerini de takip edebilir daha basit ilerleyebilirsiniz. 


Nasıl seviye yükseltmeliyim? 

İlk karşılaşmanızdan sonra oyunun mantığını. 
az çok kavramışsınızdır. Artık kendinizi geliştirip daha güçlü bir oyuncu olmak 

için çalışma sırasında, Botlarla oynadığınız. 
karşılaşmanızın ardından tekrar botlarla oynamanız sizin için daha yararlı olacaktır. 
Ama bu sefer eğitim modu dışında gerçeğe yakın bir mücadele olan yapay zekaya karşı olan bir karşılaşmaya katılmak lazım. Yapay 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zeka modunda diğer Sihirdarlarla birlikte botlara karşı daha çok zevk alacağız bir karşılaşmaya katılacaksınız. Yapay zeka modunda da aynı şampiyonu seçmeniz sizin için daha rahat bir zafer oluşturacaktır. O yüzden başka bir şampiyon seçimi yapıp kendinizi hızlı geliştirebilirsiniz. 


Yapay zeka karşılaşmanızdan sonra eğer kendinizi oyuna ısınmış ve hazır hissediyorsanız gerçek bir savaşa hazır olmalısınız. Artık sirada normal oyun modunu denemelisiniz. Bu mod sizin için daha zorlayıcı ama Efsaneler Ligi'ni görmenizi ve sizinde bir efsane olmanıza yol açacak bir geçit olacaktır. 


Normal oyunda bildiğiniz şampiyonlardan birini seçmeniz ilk galibiyetiniz için daha yararlı olacaktır, Şampiyon seçimlerinizi takımınıza uyumlu daha çok lazım olabilecek ve kendinizi daha çok verimli kullanabileceğiniz pozisyonda seçmeniz 

en doğru karar olacaktır. Bu karşılaşmanın sonunda bozguna uğradıysanız sizi üzebilir ama doğrusu bu karşılaşmadan bir ders çıkarmak olacaktır. Eğer zaferi elde ettiyseniz artık sizde Efsaneler Ligi'nde yerinizi almaya 


başlayabilirsiniz. Bu andan itibaren artık gerçek bir Sihirdar olmaya çalışmalı, daha çok zafer kazanmalı IP miktarınızı yükseltmelisiniz. Seviyenize ister normal oyunlardan gelen XP'ler ile isterseniz de oyun içindeki mağazada bulunan takviyeler kısmındaki 

IP takviyesi ve XP takviyesini RP (Riot Point) miktarı ile satın alabilir daha kısa bir sürede 'daha çok kazanç elde edebilirsiniz. Eğer RP miktarınız takviye veya kostüm satın almakta yetersiz olduğunda ise tekrar mağaza bölümündeki RP satın al bölümünden size uygun seçeneğe göre RP satın alabilirsiniz. 


Hangi şampiyonları satın almalıyım? 
Kendinize uygun şampiyon türünü bulana kadar tüm koridorlara uygun tüm şampiyon türlerini denemelisiniz. Bu denemeleri haftalık bedava şampiyonlardan da yararlanarak yapabilirsiniz. Bu uygulama sizi başarıya sürükley- en en büyük etkenlerden biri olacaktır. Kendinizi daha iyi ve başarılı hissettiğiniz şampiyon türünü belirledikten sonra ise yavaş, yavaş IP birikimlerinize göre uygun şampiyonları satın alabilirsiniz. 


Örnek vermek gerekirse, eğer SG Taşıyıcı 


(Menzilli) şampiyonlara ilginiz ve yeteneğiz varsa Ashe, Miss Fortune, Graves, Caitiyn, Ezrael gibi şampiyonlar satın almanız sizi geliştirecektir. Bu uyuma özen göstererek aynı tür şampiyon satın almanız sizi koridorunuzda daha gelişmiş ve başarılı yapacaktır. 


Kabiliyetler ne işe yarar ve nasıl kullanmalıyım? 

Efsaneler Ligi'nin en önemli özelliğine değindik. Kabiliyetler bizim için en 

önemli diyebileceğimiz, şampiyonlarımıza karşılaşmalarda öncelik tanıyacak birimlerdir. Kabiliyet seçimlerinizi her zaman şampiyonlarınızın özelliklerine göre şekillendirmelisiniz. Her seviye atladığınızda sizlere sunulan bir adet kabiliyet puanınızı doğru şekilde kullanmalısınız. Aksi takdirde şampiyonunuza artı bir özellik sunmayacaktır. 
Kabiliyet seçimlerinizde sizlere üç çeşit seçenek sunulmuştur. Bunlar; Saldırı, Savunma ve İşlevsel'dir. Bu seçenekleri şampiyonunuzun türüne göre belirlemeli kabiliyet seçeneklerinin hangisi uygunsa ona göre değerlendirmelisiniz. 


Örnek, şampiyon seçiminiz Fiora tarzı taşıyıcı ve yakın dövüşçü ise Kabiliyet seçiminizde ağırlık olarak Saldırıya yardım amacıyla da savunmaya verebilirsiniz. Bu seçim sizi hem çok güçlü hem de dirençli yapacaktır. 


Büyüler nedir? Ne işime yararlar? 
Oyun içinde şampiyon seçiminize göre 

büyü seçimleri yapmalısınız. Büyüler oyun esnasında sizlere her Sihirdara sunulan özelliklerden sunulmuştur. Fakat rakibiniz 

ile farkınız her zaman doğru büyü seçimleri olmalıdır. Büyüleriniz sahip olduğunuz seviyeye göre artmaktadır. Mesela Sıçra büyüsü 

12. Seviyeden sonra size sunulan bir büyü türüdür. Daha çok savaş esnasında durumunuza göre kaçmanızı veya kaçan rakibinize 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doğru daha hızlı yaklaşmanızı sağlar. 

Örnek büyü seçimi, destek şampiyonlarında genel olarak seçilen Şifa ve Bitkinlik büyüleridir. Şifa takım arkadaşlarınıza can eklemekte, Bitkinlik ise rakip takımın bir oyuncusunun hızını 2,5 saniyeliğine 9650'ye indirmenize yarar. Bu da arkadaşlarınız için kaçan rakibi yakalamakta kolaylık sağlar. 


Rünlerin kullanımı nasıl olmalıdır? 

Rünler, oyun esnasında hem başlangıçta hem de son seviyeye (Karşılaşma sırasında 18.seviye) ulaştığınızda sizi diğer Sihirdarlardan daha güçlü kılmaya yarayan ek özelliklerdir. 
Bu özellikleri sadece biriken IP'niz ile satın alabilirsiniz. Rünlere de şampiyonlarda ve diğer seçeneklerde olduğu gibi mağaza bölümünden ulaşabilirsiniz. 


Rün satın alma işleminizi 20. Seviyeye 


DERECELİ BIR TAKIM 
KURMAK İçin 30. 
SEVİYEDE OLMALI 
VE minimum Le) 
ŞAMPİYONA SAHİP 
OLMALISINIZ. 


ulaştıktan sonra açılan Aşama 3 seviyesin- den satın almanız IP'lerinizi daha doğru kullanmanıza yarayacaktır. Eğer 20. Seviyeye ulaşmadan Aşama 1 veya Aşama 2'den rün satın alırsanız, Aşama 3 seçeneği açıldığında kullanmayacağız rünlerle birlikte IPlerinizin boşuna gideceği anlamına gelecektir. Bu hataya düşmemeniz sizin için daha doğru olur. 


Rün diziliminizde Aşama 3'ten satın alacağınız rünleri tekrar şampiyonlarınızın özelliklerine göre kullanmanız sizi başarıya sürükleyecektir. Eğer şampiyon seçiminiz saldırı hasarı şampiyonlarından ise, saldırı hızı, saldırı gücü, fiziksel hasar, zırh delme, zırh ve büyü direnci gibi rünler satın almanız sizin için çok yararlı olacaktır. 


Sizlere ilk olarak 2 adet rün sayfası sunulacaktır. Eğer bu sayı size yetersiz geli- 


le < Ri 


yorsa oyun içindeki mağaza bölümündeki diğerler seçeneğinde bulunan ek rün sayfasını satın alabilirsiniz. Bu işlemi hem RP ile hem de IP ile gerçekleştirebilirsiniz. 


Dereceli maçlar nedir? Nasıl katılabilirim? 
Dereceli maçlar, oyunda sıralamaya girmenizi sağlar, Fakat 16 şampiyona sahip değilseniz bu müsabakalara katılamazsınız. Dereceli maçlara ister tek olarak, isterseniz de Çift (Arkadaşınız ile birlikte) girebilirsiniz. Dereceli oyun kazanarak alacağınız Lig Puanları ile bulunduğunuz ligde yükseleceksiniz. 
Topladığınız puanlar arttıkça; bir üst rekabet aşamasına geçip, bir sonraki kümeye hatta yeni birlige geçme fırsatı elde edeceksiniz. 
Her bir zafer yeni bir mücadele ve daha 

zorlu rakiplerin yanında, sezon sonunda yeni ödüller demek. Dereceli 5'e 5'te Şampiyonluk AAşaması'na ulaşan en iyi takımlar, 3. Sezon'da Türkiye şampiyonu olabilme fırsatı elde edecek, 


Liglerin seviyeye göre sıralaması şu şekilde küçük seviyeden yükselen seviyeye doğru geçmektedir. 


Dereceli Takımlar nasıl oluşturulur? 

Bir dereceli takım kurmak için 30. Seviyede olmalı ve minimum 16 şampiyona sahip olmalısınız. Eğer bu değerlere sahipseniz gayet basit bir işlem ile sizde takımınızı kurup arkadaşlarınızla profesyonel rakiplerle karşılaşabilirsiniz. Dereceli takım kurmanızda dikkat etmeniz gereken en önemli detaylar; takımınızla birlikte uzun süredir birlikte 


çalışmış olmalısınız. Ekibinizin dizilimi doğru olmalı ve takım arkadaşlarınızla uyumlu bir kadro çıkartmalısınız. Bu kadroda, destek şampiyonlarında uzman, solo şampiyonlarda uzman, ormancı şampiyonlarda uzman, SG taşıyıcı şampiyonlarda uzman ve Orta koridorda uzman Sihirdarlar olmalıdır. 


Kostümler şampiyonlara ek özellik verir mi? 

Şampiyonlarınıza alacağınız kostümler size ek bir güç kazandırmamaktadır. Sadece görünüm olarak farklı olmanızı sağlar ve daha hoş, istediğiniz bir görünüme bürünmenizde yardımcı olur. Kostümleri sadece RP ile mağazadaki kostümler bölümünden satın alabilirsiniz. 


Mağaza Seçenekleri 

Oyun içindeki mağazada sizleri bekleyen çok sayıda içerik var. Bu içerikler hem gelişmenizde, hem de ufak tefek yardımlarda bulunan, bazıları hem IP hem RP, bazıları 

ise sadece IP veya sadece RP ile satın alınan içeriklerdir. 


Hediye Merkezi 
League Of Legends özel günlerde sihidarlarına özel yeni içerikler ekliyor. Bu içerikler günün anlam ve önemini belirten hediyelerden oluşuyor. Arkadaşlarınıza RP ile hediye yollamanızı, yardımlaşmanızı sağlıyor. 
Aynı zamanda özel günleri hatırlatmakta sizlere yardımcı oluyor. 


Şampiyonlar 
Her tür şampiyona ulaşabileceğiniz ve 


satın alabileceğiniz bu içerik, şampiyon 

satın almanızda sizlere RP veya IP seçeneği sunuyor. Özel filtre sistemiyle aradığınız kriterlere uygun şampiyonları ayıklayıp önünüze sunuyor. 


Kostümler 

Her şampiyonun kendi özel birkaç çeşit kostümü mevcuttur. Kostümler şampiyonlarınıza görünüm açısından değişiklik kazandırır. Rakipleriniz ile aranızda farklılık yarattırır. Kostümler içeriği sadece RP ile hizmet vermektedir. 


Rünler 

Şampiyonlarınıza ek özellikler katmanızda en büyük yardımcınız olan rünler, sadece IP ile satın alınabilir. Her rün birbirinden farklı görevdedir. Filtreyi kullanarak şampiyonlarınıza ai Ilikte rünlere ulaşabilirsiniz. 


Takviyeler 
Seviye yükseltmenizde ve IP miktarınızı daha hızlı arttırmak için size kolaylık sağlayan XP ve IP takviyeleri sadece RP ile satın alınabilir. 


Paketler 

Oyuna özel ve ortak oluşturulan paketlerin sunulduğu bu seçenekte bir çok paket mevcuttur. Paketleri tercih ederseniz oyunda daha hızlı gelişebilirsiniz. Paketler sadece RP ile satın alınabilir. 


Diğer 

Diğerleri bölümünde bizleri daha 

çok hesap işlemleri için yardımcı olan seçenekler karşılamakta. Sihirdar isminizin 


değişmesinden, sunucu değiştirmenize, birçok işleme yardımcı olan seçenekler mevcuttur. 


Kodlar 

Riot Games'in ücretsiz dağıttığı özel kodların kullanılmasında yardımcı olan bir paneldir. Bu panelden size hediye edilen kod ile şampiyon veya kostüm satın alabilirsiniz. 


Ülkemizdeki League 0f Legends (Efsaneler Ligi) İlerleyişi 

Ülkemizde son zamanlarda bir fenomen haline gelen ve tüm turnuvaları üstüne çeken Efsaneler Ligi, Türk oyuncuların gözdesi olmakla birlikte, fazla sayıda da sihidarı içinde barındıra Türkiye sunucusuna sahip. Türkiye sunucusunun açılması Türkiye'deki elektronik sporlar alanında canlılık yarattı. Her hafta sonları düzenlenen turnuvalarla ve özel ödüllü turnuvalarla gayet sosyal bir oyun haline gelen Efsaneler Ligi aynı zamanda her yaş kesimine de hitap eder hale geldi. Kısa süre önce İstanbul'da ofisini açan Riot Games, faaliyetlerine hız kazandırdı ve kısa sürede kullanıcı sayısında artış sağladı. 


Esporların düşüş yaşadığı günlerde Efsaneler Ligi'nin bir ilaç misali ülkemize gelmesiyle nerdeyse sektörde 9650 yükselişe öncülük etti. 
Aynı zamanda çoğu profesyonel takımın da sponsor açıklarını kapatmakta destek çıktı. 
Firmaların her geçen gün kozlarını Efsaneler Ligi'ne dair oynadığını ve artık bir oyundan çok bir spor dalı gibi kavranması dünya çapında ses getirdi. - Mert Demir 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erhabal Sizlere bu kez Taha & 

Özdeş kumpanyası olarak ortak 

hazırladığımız bu sayfadan sesleniyoruz. Bu köşemizde sizlere çok sevdiğimiz MMOFPS türüyle ilgili işinize yarayacağını düşündüğümüz yazılar yazacağız. 


Biliyorsunuz, MMOFPS türü ülkemizde MMORPG'lerden biraz daha geç olgunlaştı. 
Bunun bir çok sebebi var. Bu türün geç olgunlaşmasının en önemli sebeplerinden biri internet.... Hala bir çoğumuz Avrupa ortalamasının altında internet hızıyla sanal dünyaya erişiyoruz. Üstelik ödemekte pek mutlu olmadığımız fiyatlarla. Fakat kısmen de olsa yavaş yavaş internet hızlarımız, telekomünikasyon altyapımıza paralel olarak gelişiyor. MMOFPS'lerin internetle arasının iyi olması, ülkemizde geç olgunlaşmasının bir sebebi. Zira bu türün iyi internet olma- dan oynandığı takdirde ne gibi sıkıntılar ya-Şanacağını hemen hepimiz biliyoruz. Başta "lag" dediğimiz bağlantısal kasıntılar olmak 


EZ Pik 


üzere internet kaynaklı birçok büyük küçük sıkıntılarımız oluyordu, 24 kişilik bir oyunda bir kişi bile kötü bağlantıya sahipse butüm oyuna ve diğer tüm oyunculara etki ediyordu. Haliyle oyun kalitesi düşüyor, keyif almak yerine işkenceye dönüşüveriyordu. 
Bir çok yayıncı, Türkiye IP'lerini sunucularına kapatıyordu; bizim internet hızlarımız düşük diye. Tek sebep bu değil elbette, yaygın hile kullanımı da maalesef şirketleri buna zorluyordu. Zaman geçtikçe internet hızlarımız. 
arttı. Belki hala istediğimiz seviyede değil fakat en azından artık “lag” gibi çaresiz dertlerimiz olmuyor (öyle değil mi?). Türkiye'de kurulan sunuculara sahip oyunlar da bunun başa bir çözüm yöntemi oldu. İlerisi için 

de umutlu konuşmak mümkün. İnternet hızlarımız artacak (verdiğimiz parayla ters 


orantılı olacak şekilde) ve MMOFPS oyunları daha keyifli bir hal alacak. Tek dileğimiz şimdilik bu. 


Bu sayımızda kısaca fps donanım ve yazılımlarıyla başlayacağız. MMOFPS'lerin olmazsa olmazı faredir, Elbette her bilgisayarın faresi var fakat iyi bir oyuncu olacaksanız, iyi bir fareniz olmalı. Piyasada kaliteli ve her bütçeye uygun bir çok fare çeşidi var. Oyuncu faresi seçerken dikkat etmeniz gereken ilk detay, farklı DPI değerlerini kullanım alışkanlığınıza göre seçim yapabileceğiniz kısa yol tuşlarını üzerinde barındırması olabilir. 
Örneğin, keskin kişancı iken farenizin daha yavaş hareket etmesi size avantaj sağlar. Nişangahınız sert hareketlerinizle 


gi 


hedeften sapmaz, belirli bir alana hedef doğrultmanızı sağlar. Daha düz bir hatta sahip olursunuz. Elinizde piyade tüfeği varken ve hareketli iken, düşmanızın nereden geleceğini bilemeyeceğiniz için ani hareketlere ve sert dönüşlere açık olmak gerekmektedir. Bu yüzden farenizin bu iki oyun stili arasında geçiş yaparken DPİ değerini değiştiren bir tuşun olmasını önemsemelisiniz. Ergonomik bir yapıda olması ve elinizi kavraması da çok önemli bir detaydır. Elinizin büyüklüğüne göre farenizi seçmelisiniz. Ayrıca farenin altına koyacağınız fare pedi de çok önemlidir. 
Kumaş yüzeyli bir ped önermekle birlikte paşa gönlünüzün istediği bir fare pedini oyun esnasında mutlaka kullanın. Üzerinde kısa yol tuşları bulunan fareler de size oyunda avataj sağlar. Arayüzünden belirleyebileceğiniz kombinasyonları tek tuşa basarak halledebilirsiniz. Biraz düşündüğünüzde gerçekten önemli bir detay olduğu ortaya çıkıyor öyle değil mi? 


Şimdi de biraz yazılım diyelim mi? Sizlere FPS oyuncularının genel olarak kullandığı faydalı programları bir araya getirdik ve ele aldık. Sesli iletişimden, ekran görüntüsü almaya kadar işte size listesini çıkardığımız FPS oyuncularının kullandığı popüler programlar. 


—————ş—ğşğşşwiree2play.comitr 


Oyuncular arasında kullanılan kuşkusuz 

en popüler ücretsiz sesli iletişim programı diyebiliriz. Steam, Origin vb programlar her ne kadar sesli iletişim ihtiyacını karşılasa da hâla klanlar için vazgeçilmez programlardan biri. İlk sürümünden bu yana bir çok gelişme kaydeden TeamSpeak başarısını gün geçtikçe çoğaltıyor. Özellikle ses kalitesi, gelişmiş yetkilendirme sistemi, mobil platformlar için uygulaması ve ayrı sekmelerde birden fazla sunucuya girebilme programın öne çıkan özelliklerden, 


TeamSpeak mı? Ventrilo mu? Bu kavga oyuncular arasında uzun yıllar boyunca sürer gibi, Ventrilo'da sesli iletişim için vazgeçilmez programlardan biri, ücretsiz 

ve açık kaynak kodlu, En sevilen ve en iyi yanıysa düşük ping sağlaması. Bunun yanı sıra sunduğu Codec'ler algılanan sesin en iyi şekilde karşı tarafa aktarılmasını sağlıyor. Bu sayede net ve akıcı konuşma ortamı sunuyor. Diğer güzel bir yanıysa arkadaşınızın ip'niz ve port'unuz üzerinden size direk bağlanabiliyor olması. 


FPS oyuncuları için performans çok önemlidir. Hareketli ortamda en ufak takılma söz konusu olduğunda bile sizin aleyhinize olabilir. Razer Game Booster ile bu tip yavaşlamaları ve donmaları azaltabilirsiniz. Ücretsiz olan bu programı denemenizde fayda var. Ayrıca 3D Analyze programıyla birlikte çalıştırmanızı tavsiye ederim. Bu iki program sayesinde mucizelere imza atanlar var. 


Bu program gerçekten işe yarıyor. Donanım yetersizliğinden dolayı açamadığınız oyunları veya takılmalardan dolayı rahatlıkla 


oynayamadığınız oyunu bu programla 


açmak, oynamak mümkün hâle geliyor. Bu tip programlar aldatıcı olarak görünsede çalıştırdığınız ve uygun ayarlama yaptığınız zaman gerçekten işe yaradığını göreceksiniz. Program size yabancı gelirse gerekli ayarlamaları anlatan konular sitelerde mevcut. Araştırma yapmanızda fayda var. 


Popüler, kullanımı ve kurulumu basit ekran görüntüsü alma ve video yakalama programı. Ücretli olduğundan dolayı deneme sürümü bize sadece 30 saniyeye kadar kayıt imkanı tanıyor. Fraps basitliği ve işlevsellik açısından alanında en iyi programlardan biri. Video ve ekran görüntüsü almanın yanı sıra oyunu oynarken FPS (Ekrana saniyede gelen görüntü sayısı) sayısını da gösteriyor. 


MMOFPS konusunda işinize yarayacak bazı konular hakkında sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Bir sonraki sayımızda daha derin konuları ele almak üzere hoşçakalın! 

- Taha Sarı & Özdeş Üzen 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ncelikle hepinize merhaba değerli 


Free2Play okuyucuları. Bu sayımız- 


da bir değişiklik yaparak dergide yeni çalışmaya başlayan ben, naçizane bir yazı yazmak istedim. 


Değerli editörüm de beni geri çevirmedi ve “Haydi bakalım! Sen de karala bir şeyler” dedi. Bu bölümü bundan sonraki sayıları- 


mızda sizden gelen Free2Play oyunlarla ilgi- 


li soruları ve merak ettiklerinizi yanıtlamak için burada olacağım. Bu ayki konumuz “oyun oynayan kadınlar” olacak ama bundan sonra konularımıza sizin göndereceği niz e-postalar yön verecektir. 


Bildiğiniz gibi free2play dünyası başta olmak üzere, etrafımızdaki kadın oyuncu sayısı gün geçtikçe artıyor ve bu beni çok mutlu eden gelişmelerden yalnızca biri. 


Güneşli bir gün, ılık meltem esen piril pırıl bir hava ve gezmek için ideal bir zaman. 
Çevremiz de tanıdığımız çoğu kadın böyle bir havada arkadaşlarıyla birlikte kahve içmeye, mağazalara vitrin bakmaya gider. 
Arkadaşlarıyla dışarıda olmak için plan yapmaya başlar. Ama bizde bunların birleşimi- ne ters olan biri var. Yan odada bilgisayarın başında oturan, masasının üstünde içinden dumanlar çıkan sıcacık kahvesini keyifle yudumlayan ve oyun oynayan bir kadın olması. Genel bir ifadeyle oyun oynamak kadınları neden çekmiyor, çekenleri neden 


uzaklaştırıyoruz veya oyun oynamak sadece erkeklere özgü bir eylem mi? 


-Anne yemek hazır mı? 

-Dur şimdi Diablo da “boss” kesmekle meşgulüm.Yemeği bugün sen hazırlayabilirsin çünkü geçen gün sana "Azmadon” keserken yardımettiğimi unutma! 

Gerçekten erkekler için zor bir dünya olabilirdi. Hele bir insanın sevgilisiyle seviye atlaması için tecrübe puanı kasması için oyun oynaması kadar zor bir şey yok. Tabii bu erkekler gözünden bakılınca zor gibi sanki. Bizim taraftan bakıldığında ise gayet eğlenceli, 

-Aşkım bana şu kolyeyi alsana! 

Aşkım bana şu zırhı yapsana! 
Gibi cümleler duymamız hiç de imkânsız değil. Tabii bunu genelleme yaparak söyle miyorum. Şu dönemde etrafımda bir sürü erkeğe taş çıkartan ve son derece iyi oyun oynayabilen kızlar var. Hatta yurt dışında sırf kadınlara oyun oynamayı sevdirmek için kurulmuş gruplar bile var. Oyun oynamak artık sosyal hayatın bir parçası olmuş durumda. Özellikle çok kişili devasa rol yapma oyunlarından oynamayan neredeyse kalmadı diyebiliriz. 


Herkes kıyısından köşesinden oyun kültürünün bir ucundan tutmuş. İster Facebook oyunları olsun, ister konsol oyunları olsun oyun oynamak yapılan son araştırmalara göre de insanları sosyalleştirmeyi de beceriyor. 


Düşünsenize kız arkadaşınız sizden oyun içinde eşya satın almak için para istiyor veya oyunda görevlerine yardım etmeniz için sürekli sizi sıkıştırıyor. Oyun oynarken bağı rıp çağıran kızlar ve FİFA'da kendi takımını kuranlar var. Bence böyle bir dünya daha güzel olabilirdi. Yurt dışında bunun güzel örnekleri var. Fragdolis adı altında birleşen 


bir grup kız, Ubisoft un da desteğiyle yeni çıkan video oyunlarını deneyip, oyun hakkında düşüncelerini paylaşabiliyorlar. Ayrıca Assassin's Creed'in yapımcılarından birinin de kadın olduğunu unutmamak gerekiyor. 
Uade Raymond'ı kim unutabilir? - faruk) Yurtdışında bunun gibi bir sürü örnek varken, ülkemizde kadın oyuncu, kadın yapımcılar neden bir elin parmaklarını geçemiyor? 


Kadın oyuncu olarak, (Aslında kulağıma ne kadar yanlış da gelse de, oyuncunun kadınıerkeği olmaz diye düşünsem de maalesef istisnaların kaideyi bozmadığı yerde bu ta biri kullanmak zorunda kalıyorum.) genelde hertürlü yeni çıkan oyunu sahip olduğum konsollarda ve bilgisayarımda (PS3,XBOX 
360 PC) denemeye çalışıyorum. Tabii benim 
de çığlık atarak oynadığım ve çok sinirlendiğim zamanlar oluyor, olmuyor değil. Böyle durumlarda bende kadın olduğumu unutup 
etrafa bağırabiliyorum. Özellikle Diablo 3 
tarzıçok oyunculu oyunlarda, oyunu kaydetme şansı olmadığı için yemeğin ateşte 


olduğunu hatırlayıp etrafa panikle bağırma- ya başlıyorum. Tabii oyunlar için “teamspeak”gibi programlar da kullanıyorsanız, sizi dinleyen kişilerin kahkahaları oyuna devam etmelerini engelliyor. 


Eskiden oyun oynamanın yaşı yok derlerdi. 
Artık hem yaşı, hem de cinsiyeti yok diye bu söylemi değiştirmek gerekiyor. Benim çev remde, orta yaştaki (burada orta yaşın artık 45-55 arası olduğunu belirtmeden geçme- 


yim) kadınlar da en azından Facebook oyun- 


larına bulaşmış durumdalar ve bu yüzden kapı çalınca “oyun oynuyorum kapıya bakın "diye bağıramaya başlayan kadınların gün geçtikçe sayısı artıyor. 


Tabii ki erkeklerin gözünden Türkiye'deki kadın oyunculara nasıl bakıldığını tahmin edebiliyorum. 


“Ya abi bu kız oyun oynuyorsa kesin çirkindir' düşüncesi maalesef devam eden bir düşünce şekli (En hoşlanmadığım tahminler 


den biri) ya da; 

-Ya bu kız değil. Kesin çabuk kasmak için kız profili açmış” Gibi dedikodular paylaşım sitelerinde sıklıkla karşıma çıkmaya devam ediyor. 


Kadın oyuncu olmak demek, bütün oyunları en iyi şekilde oynayabilen demek olmasa bile, en azından erkekleri bazı oyunlarda yenmeyi başaran oyuncu demektir. Erkeklerin doğası gereği yenilmeyi hiç sevmediğini hepimizi az çok biliyoruz. Erkeklerin ortamında yani oyun dünyasında onları yendiği. 
miz zaman, erkek arkadaşları tarafından ye nildiklerinden daha fazla sinirlenebiliyorlar. 


Sosyal oyunların bu kadar yaygınlaşmasın- dan sonra, kadın oyuncu sayısında da inanılmaz bir artış olduğu kesin olarak söylene bilir, Artık kadınlar kendi içlerinde toplanıp altın günü yapmak yerine oyun tavsiyeleri vermeye başladılar, 


*-Hacerrrr, Hacer gel kız bak Ayşe bize Diablo 3'deki yeni taktiklerden bahsedecek” 


Bir elektronik mağazasına gittiğim zaman elimde konsol oyunlarıyla etrafta dolaşırken garip bakışlarla karşılaşmam da söz konusu olabiliyor. Dediğim gibi Türkiye'de oyuncu sayısı bu kadar artmışken bunun sadece erkeklere özgü olduğunu beklemek de kadın oyunculara haksızlık olur. 


Gelecek için umudum kadınların oyun piyasasında daha geniş çapta yer alması ve kadın oyuncu sayısının daha artması. 

Kadın oyuncu sayısı arttıkça, erkekler de kendilerine sadece erkeklerden rakip olamayaca ğını bu işin içinde rakiplerinin kadın olabileceğini düşünerek daha da hırslanabilirler, 


Bir daha ki sayımıza kadar bol tecrübeli, seviye atlamalı günler sizinle olsun. 
- Sevgi Melis Ayöztürk 
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